EDE 


BİYAT-COĞRAFYA SINAVI 


TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI TESTİ 


1. Bu testte 56 soru vardır. 


2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Türk Dili ve Edebiyatı Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 


3. Bu testin cevaplama süresi 85 dakikadır. 


(0) Dino Buzzatti'nin romanında Tatar Çölü'nde, bir teğmenin, stratejik önemi olmayan bir sınır kalesine tayini 
ile başlayan macerası yer alır. (li) Sadece dört aylık bir 
görevin bir anda hayat felsefesine dönüşmesi, okuru 
alışkanlıkların, unutuşların ve çıkagelen umutlu bekleyişlerin dünyasına götürmeyi başarıyor. (111) Öyle bir ruh 
haline sokuyor ki okuru, aslında hiç de önemli olmayan 
bir umudu ölüm pahasına bekler buluyor okur kendini. 
(IV) Tüm roman sabırlı ve umutlu bir bekleyişle geçiyor 
neredeyse ama okura hiç de sıkıcı gelmiyor romanın 
uzayıp gitmesi. (V) O yüzden de ben bu kitabi “beklemenin romanı” olarak tanımlıyorum. 


Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisinden başlanarak sözü edilen romanla ilgili değerlendirme yapılmaya başlanmıştır? 


AL B) il. C) il. DİV. E)V. 


Anadolu topraklarından tüm dünyaya yayılan bir kültürj I 


dür seramik. MÖ 5000 yıllarına kadar dayanan bu kök- 
| 


lü kültürde Çanakkale seramiklerinin ayrı bir öneme sa- 
M0 7 


hip olduğu kuşkusuz. Bu ürünlerin şimdilerde gerek ül- 


kemizde gerekse yurtdışında yapılan müzayedelerde 
V V 


yıldızının parlamaya başladığını görmekteyiz. 


Bu parçadaki numaralanmış sözlerden hangisinin 
yazımı yanlıştır? 


AL B) Il. O) lll. D) V. EV. 
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(1) Bazı okurlar, kendi sevdikleri sanatçılardan başkasını okumak istemez, hatta onlara hiç değer vermezler. 
(1) Sanatçılarımız kendi sanat anlayışlarına uymayan yapıtları incelerlerse sanat yaşamlarına yeni ufuklar açabilirler. (Il) Ne var ki sanat dünyamıza baktığımızda genel 
durumun böyle olmadığını üzülerek görmekteyiz. (IV) Hatta işi biraz ileri götürüp sanatını benimsemediği sanatçıları, hiçbir yapıtını okumadan eleştiren yazarlarımız bile bulunmaktadır. (V) Durum böyle olunca da günümüzde bir sanatçı dayanışmasından söz etmek ve onlardan 
böyle bir şeyi talep etmek, hayal olmaktan öteye gidememektedir. 


Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisi 
düşüncenin akışını bozmaktadır? 


A)I. B) Il. O) UL D)V. E)V. 


Ünlü bir eleştirmen, “Bir şairin şiirin oluşum sürecinde 
yüreği yerinden oynamıyorsa okurun yüreğini hoplatacak nitelikte şiirler yazması olanaksızdır." der. 


Eleştirmen, bu sözüyle şairlere aşağıdakilerden hangisini önermektedir? 


A) Şiirlerinde duygusal ögelere ağırlık vermelerini 
B) Şiir yazarken yoğun heyecan duymalarını 
C) Şiirlerinde yaşamadıkları olayları anlatmamalarını 


D) Seslendikleri okur kitlesinin duygu dünyasına uygun 
şiirler yazmalarını 


E) Okurları derinden etkileyecek şiirler yazmalarını 


Türk Dili ve Edebiyatı 


Demek gideceksin arkana dönüp bakmayacaksın 
Hangi kuş hangi e ölecek görmeyeceksin 
Öyleyse al vi kürkü bu veda kürkünü Lili 
Tüyleri Ti bu ii kürkü 

V 


Bu dizelerdeki numaralanmış sözcüklerden hangileri ötekilerden farklı görevdedir? 


A) Ii. veli. B) 1. ve IV. C) II. ve V. 


D) Ili. ve IV. E) V. ve V. 


Eğitim olmazsa insan sadece bildikleriyle yetinir. 


Bu cümlenin yüklemi çatısı bakımından aşağıdakilerden hangisiyle özdeştir? 


A) Bu konuda bazı yetkililer haksız yere suçlandı. 

B) Yaşlı adam dinlenmek için ağaca yaslandı. 

G) Yeni eğitim sisteminin amaçları tek tek belirlendi. 
D) Öğrencilerin sınava daha iyi hazırlanmaları sağlandı. 


E) Futbolcuların bazıları derbi maçta yuhalandı. 


Davraz'da bu kış, beyazlar giyinmiş bir suskun derviş 
! 
edası... Oysa geçen yıl, Üstelik ilk gidişimdi, kar fırtınaıl ili 
sıyla karşılamıştı beni. Hem de ne kadar şiddetli bir fır- 


tınayla? Müthiş bir tipi hapsetmişti herkesi otellere. 
V V 


Bu parçadaki numaralanmış noktalama işaretlerinden hangisinin kullanımı yanlıştır? 


A). B) Oy ll. D)V. E) V. 
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(1) Teknolojik gelişmeler toplumsal yaşamda değişimlerin önünü açmıştır. (11) Bunların bazısı genel anlamıyla olumlu bulunurken bazıları kültürel anlamda olumsuz bulunmaktadır. (11) Örneğin, bu değişimlerin, özellikle halk edebiyatının gücünü yitirmesine yol açtığı görüşü güçlü bir şekilde savunulmaktadır. (IV) Bu durum 
açıklanırken de gramofon, radyo, televizyon gibi araçların kırsal kesimlere girmesiyle halkın eğlence biçimi- 
nin değiştiği ileri sürülmektedir. (V) Sonuç olarak teknolojik gelişmelerin halk edebiyatının ve sözlü folklor 
geleneğinin en önemli temsilcisi olan âşıkları olumsuz 
etkilediğini rahatlıkla söyleyebiliriz. 


Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinden 
sonra düşüncenin akışına göre “Bu araçlardan önce 
halkın, kahvelerde toplanıp âşıkların türkülerini, sazlarını ve anlattıkları öyküleri, yoğun bir şekilde dinlediklerini görmekteyiz.” cümlesi getirilmelidir? 


A)L B) Il. C) IN. D) V. E)V. 


(0) Halk kültürü, kültür varlığının önemli bir bölümünü 
oluşturmaktadır. (li) Halk kültürü, yüzyılların deneyimlerinden süzülerek biçimlenmiş, kuşaktan kuşağa aktarılarak günümüze gelmiş bir değerler bütünüdür. (111) Gelenekler gibi zamanla çeşitli etkenlere bağlı olarak genel yaşam içinde görülür. (IV) Bireysel yaşantının toplumsallaşmış şekli olan halk kültürü ürünleri, insanlar 
arasında iletişim sağlama görevini de üstlenir. (V) Milletleri diğer kültürlerden ayıran kültürel özelliklerin esası ve en önemlisi halk kültürüdür. 


Halk kültürünün anlatıldığı bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden 
hangisi yanlıştır? 


A) 1. cümlede, kapsamından söz ediliyor. 
B) Il. cümlede, tanımlama yapılıyor. 


C) Ili. cümlede, ilk ne zaman ortaya çıktığıyla ilgili bilgi 
veriliyor. 


D) IV. cümlede, toplumsal yaşamdaki işlevinden söz 
ediliyor. 


E) V. cümlede, karşılaştırma yapılıyor. 


Türk Dili ve Edebiyatı 
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() Gazete ve roman arasında uzlaşma arayan Ahmet 
Mithat, “Esrâr-ı Cinâyât” romanında bu iki türün birbirine olan katkısını ele alır. (1) Romanda doğruların yanında yer alan bir gazeteci ve baskıyla karşı karşıya kalan 
bir devlet memurunun suçluların yakalanıp adalete teslim edilmesi ve kamuoyunun rahatlatılması için yaptıkları iş birliği yansıtılır. (111) Gazete ve gazeteciyi vaka çözümünde en önemli unsur haline getiren romancı, Tanzimat Dönemi gazeteciliği hakkında pek çok bilgi de 
verir. (IV) Aynı zamanda gazetecilik, matbaacılık, Matbuat Nizamnamesi, ifade özgürlüğü, gazete-iktidar ilişkisi ve sansür gibi meseleler romanda üzerinde en çok 
durulan konular haline gelir. (V) Her ne kadar Türk edebiyatının ilk polisiye romanı unvanına sahip olsa da roman, gazete ve gazeteciliği dönemin koşulları içinde 
anlatması bakımından önemlidir. 


Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisinde 
sözü edilen romanda anlatılan kurgusal olaydan söz 
edilmektedir? 


A) B) Il. C) IN. D)M. E)V. 


(0) Dili güzel ve düzgün kullanmak sadece gramer ve diksiyondan ibaret değil. (11) Dil bilmek ve onu düzgün kullanmak; o dilin edebiyatını, kültürel kimliğini bilmekten 
geçer. (Ili) Bir ulusu ayakta tutan ise milli değerleridir. 
(VW Bunların başında da dil gelir. (V) Tıpkı insan gibi yaşayan bir olgudur dil. 


Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak 
aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? 


A) 1. cümle, içinde bağlama grupları olan girişik bir cümledir. i i 

B) Il. cümlede, farklı türde tamlamalar vardır. 

C) Ili. cümlede, yüklem bir söz öbeğidir. 

D) IV. cümle, yüklemi birleşik eylem olan bir cümledir. 


E) V. cümle, devrik ad cümlesidir. 


IHVİNLAYA YALA 
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Füruzan, eserlerinde çocuk kişiliğinin neden önemli bir 
yer tuttuğunu, şöyle dile getirir: “Çocuk, öğretilmiş değer yargılarının hep dışındadır. Belleğini yeni kuruyor, bu 
bellek temiz bir bellek. Çocuk kişiliği benim için en etkili, en temiz öykü kişiliği. Bunun için seçiyorum çoğunlukla onları. Okura da o temiz bellekten bir şeyler versinler istiyorum. Okurun belleğini o yolda hazırlamak için.” 


Bu parçada Füruzan'ın, 


Il Güdümlü siyasi veya felsefi düşünce tarzları 
li. Duygusallıktan uzak, objektif bakış açısı 
ii. Ön kabul, beklenti ve peşin hükümler olgusu 


IV. Karar vermede evrensel düşünme becerisi 


durumlarından hangilerinin yetişkinlerde baskın olduğunu düşünmesi, yapıtlarında çocuk kişiliğini ön 
plana çıkarmasında etkili olduğu söylenebilir? 


A) 1. veli. B) 1. ve İli. O) 1. ve V. 


D) ii. ve IV. E) lil. ve iV. 


Roman öyle yazılmalı ki o romanı okuyan kişi, oluşturulan roman evreninin içinde hissetmelidir kendini, yani o evrendeki karakterler, gerçek yaşamda görülebilmelidir. Bunlar, yazarın isteğine göre oluşturduğu garip yaratıklar değil, doğal varlıklar olmalıdır. Eğer yazar 
övülecek erdemlerden söz etmek istiyorsa örneğini hep 
insan ve yaşamında aramalıdır. 


Bir romanda aşağıdakilerden hangisine yer verilmesi, bu sözleri söyleyen yazarın düşüncesiyle bağdaşmaz? 


A) Mahallemizden ve eşyalarımızdan izlere 
B) Gelenek ve göreneklere 

C) Toplumsal çatışmalara ve düzensizliklere 
D) Olağanüstülükler içeren olaylara 


E) Aşk, umut ve korkuya 


Türk Dili ve Edebiyatı 
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14. Düşünceli yürürken bir yol dönemecinde 


15. 
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Çıkacak önümüze beyaz dallarla bahar 
Hatırlatacak bize şen çocukluğumuzu 
Erguvanlı bir bahçe, mor salkımlı bir duvar 


Bu cümleyle ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? 


A) Bağeyleme yer verilmiştir. 
B) “dönemecinde” sözcüğü kökü yönüyle isimdir. 
C) Çekimli eylem, yüklem görevinde kullanılmıştır. 


D) Il. dizede iyelik eki alan sözcük, dolaylı tümleç görevinde kullanılmıştır. 


E) Son dizede kurallı birleşik sıfata yer verilmiştir. 


Deniz fenerleri, yerleşim yerlerinden uzakta kurulduklarından yalnızlığın bekçiliğini de yapıyorlar yüzyıllardır. 
Yemyeşil bir yarımadaya yarenlik eden beş adayla birlikte büyülü bir masal dünyasını anımsatan Taşlık Burnu (Gelidonya), kuşkusuz en güzel deniz fenerleri arasında ilk sıradaki yerini alıyor. Gelibolu yarımadasının 
en ucundaki rüzgârlı bir bayırda yükselen Seddülbahir; 
Akdeniz ve Ege'yi kucaklayan iki nefis koyun ardında- 
ki bir yarımadanın tepesinde, Knidos antik kentini gözleyen Deveboynu; çam ormanlarının denizle buluştuğu 
bir coğrafyada yükselen Akıncı Burnu; sayısız bakir koyu bağrında saklayan Fethiye Körfezi'nin en güzel adalarından Kızılada; İstanbul Boğazı'nın incisi Kız Kulesi, 
diğer etkileyici deniz fenerleri arasında sayılabilir. 


Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi 
oktur? 


A) Benzetmeye yer verme 

B) Örneklerden yararlanma 
G) Nitelendirmelere başvurma 
D) Karşılaştırma yapma 


E) Sayısal verilerden yararlanma 


IHYINAYA YALA 
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16. Ünlü yazar, son romanında tarihin tozlu raflarından in- 


17. 


dirdiği sahnelere aktüalite boyası vurarak anlattıklarına 
günümüzde yaşanıyor havası katmayı başarıyor. 


Bu parçadaki altı çizili sözle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? 


A) Geçmişteki popüler olayları okurla buluşturma 


B) Tarihi olayların gizli kalmış yönlerini ortaya çıkarmayı amaçlama 


GC) Unutulmuş olayları güncelleyerek yansıtma 
D) Eski yapıtlarda yer alan konuları yeniden işleme 


E) Güncelliğini yitirmeyecek konulara ağırlık verme 


Romancısınız diyelim, yazdığınız her cümleyi yazdıktan 
sonra bir okuyorsunuz. Ressamsınız, rengi vurdunuz 
mu karşısına geçip bir bakıyorsunuz şöyle. Bestecisiniz, sesleri dinliyor ve değiştiriyorsunuz. Yazdığınızı, çizdiğinizi, bestelediğinizi, biçimlendirdiğinizi bırakıp bırakıp yeniden ele alıyorsunuz. “Şimdilik bu biraz dursun, 
bir kurtulayım havasından sonra tekrar bir bakarım.” diyorsunuz. Bu bir değerlendirme, bir ölçüye vurma, bir 
eleştiri işi değil mi? Büyük sanat yapıtını oluşturan, sanatçının makaslama gücüdür, derler. Öyleyse şöyle diyebiliriz: — 


Bu parçanın sonuna düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? 


A) Bir sanat yapıtının gerçek niteliğini, eleştirmenin yorum enginliği ortaya koyar. 

B) Bir sanatçı, eleştiri gücü ne kadar yüksekse o kadar 
iyi sanatçıdır. 


C) Sanat alanında her arayış, özgün anlatımların oluşmasında önemli rol oynamıştır. 


D) Sanat ürününün bir kez daha gözden geçirilmesi özgünlüğe giden yolun önemli basamaklarındandır. 


E) Bir sanatçının sanatın her dalından elde ettiği birikimleri yapıtına yansıtması ona zenginlik katacaktır. 
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Çalılıkların arasındaki bir çift göz, ılık tik ısıtıyordu İçimi. Ara sıra huş ağaçlarının sürgünlerinden koparıp çabuk çabuk yutuyor ve yine ta gözlerimin içine bakıyordu. “Acaba avcı mı?” diye düşünüyor olmalıydı beni süzerken. Gittikçe yaklaşıyordu bana. Önce bir ağacın altında durup incecik bacaklarıyla karları temizledi ve sarı otları kemirmeye başladı. Sonra daha da yaklaştı, aramızda sadece on metre kalmıştı. Ahu gözlü karacayı ilk 
defa bu kadar yakından seyrediyordum. O, Türkiye'de 
yaşayan yaban hayvanlarından sadece biri. Kimi yaban 
hayvanlarının nesli çoktan yok oldu, kimilerininse tükenmek üzere. Çitalar toz attırmıyor artık Anadolu topraklarında. Geyiklerin peşinden koşturmuyor kaplanlar. 
Ülkemiz insanı, bu hayvanları sadece hayvanat bahçelerinde ya da belgesellerde görebiliyor artık, ne acı! 


Bu parçanın anlatımıyla ilgili olarak aşağıdakilerden 
hangisi söylenemez? 


A) İkilemelere yer verilmiştir. 

B) Birinci kişili anlatıma yer verilmiştir. 
GC) Hayıflanma bildiren yargılar vardır. 
D) Tartışma havası ağır basmaktadır. 


E) Öyküleyici anlatımdan yararlanılmıştır. 


Okunma veya anlaşılma amacında değilim. Yazdıklarımın bir kişi ya da bir milyon kişiye ulaşması arasında 
bir fark yok benim için. Yazmak beni rahatlatıyor, beynimdeki uğultu diniyor yazdığım sürece. Yazdıklarım şiir olduğu için mısralarımda anlaşılmak değil de duyulmak isterim yalnızca. Eliot'un dediği gibi “Şiir düşünce 
değil, duygudur.” Bu bakımdan hissedilmeyi beklerim 
okurdan. Doğal olarak bu da benim yazdıklarımın okur- 
da ne denli karşılık bulduğuyla ilgili. bir durum. 


Bu parçada aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur? 


A) Yazmek sizin için bir zorunluluk mu yoksa ihtiyaç mi? 
B) Yazma eyleminin sizdeki anlamı nedir? 


C) Şiirlerinizdeki anlam zenginliğinin nereden kaynaklandığını düşünüyorsunuz? 


D) Okurun yazdıklarınıza nasıl bir tepki vermesini beklersiniz? 


E) Şiirde anlam, sizin için hep ön planda mıdır? 
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Sonbaharda çevrenize bir göz atmayı sakın unutmayın. | 
Özellikle hem yerdeki hem de dallarından koptu kopacak yapraklara dikkatlice bakın. Kimi kalp, kimi yumur- 
ta, kimi yıldız, kimi de elips şeklinde; kimi sarı, kimi kırmızı, kimi de kahverengidir. Ancak hepsinin ortak noktaları dökülmeleridir. Çünkü tüm bu yapraklar, kapalı 
tohumlular familyasına aittir. Kayın, gürgen, çınar, kızılağaç, meşe, kestane ve ceviz, Türkiye'de yetişen kapalı tohumlu ağaçlardan. Açık tohumlular ise yapraklarını dökmez. İğne yapraklılar da denilen bu ağaçları sonbaharda da kışta da yemyeşil görmeniz mümkün. İğne 
yapraklı ağaç denince çoğu kişinin aklına çam gelir. 
Oysa sedir, ladin, göknar da iğne yapraklı ağaçlar arasındadır. Bu yüzden her gördüğünüz iğne yapraklıyı 
çam sanmayın. 


Bu parçanın anlatımıyla ilgili olarak aşağıdakilerden 
hangisi söylenemez? 


A) Nesnel verilere yer verilmiştir. 

B) Tanımlamalar vardır. 

G) Terimlere yer verilmiştir. 

D) Uyarı niteliği taşıyan cümleler kullanılmıştır. 


E) Açıklama yapılmıştır. 


Çok genç yaşlarda roman, deneme türünde birçok eseri olan sanatçının anlatı kültürü, öz kaynaklardan, çağdaş edebiyatın vardığı evrensel değerlerden etkilenmiş 
ve yetkin sanatçıların açtığı kanalı takip etmiştir. Bu onun 
söz varlığını, yazınsallık bakımından dünyasını daha da 
zenginleştirmiştir. Böylece yararlandığı kaynaklar onun 


önünde yeni kapılar açmıştır. 


Bu parçada altı çizili sözlerle anlatılmak istenenler 
aşağıdakilerin hangisinde sıralanmıştır? 


A) Öykünme - farklı anlatım yolları kullanma 


B) Anlatımda bir birleşime varma - çağdaş bir söyleyişe ulaşma 


G) Dilsel kültürünün sınırlarını çizme - çok kültürlü eserler ortaya koyma 


D) Sanatsallığa özenme - sıradanlığa düşmeme 


E) Tekdüzeliğe düşme - farklı bakış açıları kazanma 


Türk Dili ve Edebiyatı 


İ 


22. Bazı kitaplar, okuduktan sonra beni derinden etkilemiştir. Bazılarının etkilerini yıllar geçse de üzerimden atamadığım olmuştur. Gençken “Suç ve Ceza"yı okumuş, 
herkes gibi ben de sokak ve caddelerde bir Raskolnikov olarak dolaşmıştım. Çevremdeki kötüleri kendimce cezalandırmayı düşünmüştüm yıllarca. Elias Cannetti'nin “Körleşme"sinde Prof. Kien'in fildişi kulesinde körleşme serüveni karşısında sarsılmıştım. Bana göre, bu 
kitap, “kitap” üzerine yazılmış başyapıtlardan biriydi. 
Okuduktan sonra kütüphaneme daha doğrusu kitaplara bambaşka bir gözle bakmaya başlamıştım. Uzun bir 
süre kütüphaneme yaklaşamamıştım. Nikos Kazanca- 


kis'in “El Greko'ya Mektuplar"daki şiirsel dile çok özen- 


miştim. Öyle ki hayalimde kurduğum meçhul bir kişiye 
mektuplar yazmaya başlamıştım. 


Bu parçanın anlatımında özellikle aşağıdakilerden 
hangisine başvurulmuştur? 


A) Örneklendirmeye B) Öykülemeye 


GC) Karşılaştırmaya D) Tanımlamaya 


E) Tanık göstermeye 


23. Erken Açan Çiçekler adlı öykü antolojisi, yazarın 1953'te 
yayımlanan ilk öyküsü İhtiyar Balıkçı'yla açıyor kapılarını, İlk bölümde, kısa öykünün ustalarından kabul edilen yazarın acemi kaleminden çıkmış öykülere tanıklık 
ediyoruz. Edebi açıdan çok büyük anlam yüklemek, hele daha sonrasında yazdıklarını okuyunca biraz zor bu 
öyküler için. Ancak bir büyük yazarın dilinin hangi kıvrımları aşarak olgunluğa eriştiğini görebilme noktasında gerçekten büyük bir öneme sahipler. Bu ilk öyküler 
arasında daha önce çeşitli dergilerde yayımladıkları da 
yer alıyor ayrıca. Onda sıkça rastladığımız otobiyografik boyutu da olan ürünler göze çarpmakta. En önemli özelliği daha bu ilk öykülerinde dahi tabu olarak görülen konulara korkmadan eğilebilmesi yazarın. 


Bu parçada sözü edilen antolojideki öyküler ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? 


A) Yazarın gelişim çizgisinin görülebildiği 
B) Sanatçının kendi yaşamından izler taşıdığı 
C) Sanat kalitesi düşük ürünlerin bulunduğu 
D) Herkesin işleyemediği konuları içerdiği 


E) Sıradan karakterlerin yaşamlarına yer verildiği 


6 LYS DENEME SETİ 
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IHYINLAVA TAI 


> 


24. Barış taklaları süzülmeleri 


25. 


26. 
Gagalarda zeytin dalı 

Perendeler maviliklerde 

Tüm gösteriler resimlerde kalmalı 

Güvercin dediğin uyanık olmalı 

Tüyler duman duman öfkeden 

Yanıp tutuşmalı gözbebekleri 

Sevgiden tıpır tıpır bir yürek 

Özgürlüğünce dövüşken 


I. Redif kullanılmamıştır. 

li. Farklı uyak türleri vardır. 
Ni. Halk şiiri geleneğinin özelliklerini taşımaktadır. 
IV. Görsel ve ruhsal ayrıntılar yansıtılmıştır. 


V. Yinelemelere yer verilmiştir. 


Yukarıdaki dizelerle ilgili olarak verilen numaralanmış bilgilerden hangileri yanlıştır? 


A) i. veli. B) Ii. veli. C) II. ve V. 


D) ii. ve IV. E) IV. veV. 


i 
Deme kim yârda yok cevr ü cefâdan gayrı 
Ne dilersen bulunur mihr ü vefâdan gayrı 


Yüzüne tutsa Necati ne aceb haclet elin 
Nesi var yüzü gelir dest-i duâdan gayrı 


LR 28. 


Hâsılım yoh ser-i küyunda belâdan gayrı 
Garazım yoh reh-i aşkında fenâdan gayrı 


Bezmr-i aşk içre Fuzüli nice âh eylemeyem 
Ne temettu bulunur bende sadâdan gayrı 


Yukarıda Necati ve Fuzuli'nin gazellerinden alınan 
beyitlere bakılarak aşağıdaki yargılardan hangisine 
ulaşılamaz? 


A) Her iki gazelde de birinci beyitler matla beytidir. 
B) Her iki gazelde de ikinci beyitler makta beytidir. 
G) Il. gazel, 1. gazele nazire olarak yazılmıştır. 
D) Her iki gazelde de ağır bir dil kullanılmıştır. 


E) Her iki gazelde de cinaslı uyak kullanılmıştır. 


Türk Nili va Edahivatı 


27. 


ERER ae 


Abdülhak Hamit'in tiyatrolarında tarihi konular önemli 
I 
bir yer tutar. “Afife Anjelik”, “Sardanapal”, “Nesteren” 
il nl V 
ve “Tarık yahut Endülüs Fethi” tarihi konuları işlediği ti- 
4 


yatrolarıdır. 


Bu parçadaki numaralanmış bölümlerin hangisinde 
bir bilgi yanlışı vardır? 


AL B) ii. oy li. D) IV. E) V. 


Orhan Veli Kanık ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? 


A) Saf şiir anlayışına öncülük etmiştir. 

B) Her türlü sözcüğü şiire getirmiştir. 

C) Geleneksel şiirle bağlarını koparmıştır. 
D) Kimi şiirlerinde bir alay ve eleştiri sezilir. 


E) Genellikle serbest ölçüyle şiirler yazmıştır. 


Divan edebiyatında bugünkü roman ve öykünün yerini 
tutan, beyit sınırlaması olmayan bu yapıtlarda; savaş, 
aşk, tarihi olaylar, din ve tasavvuf konuları ile çeşitli toplumsal konular ele alınırdı. —, bu yapıtlardan biridir. 


Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilemez? 


A) Hayrabat 

B) Mantıku't Tayr 

C) Hadikatü's Süeda 
D) Hüsn ü Aşk 

E) Cemşid ü Hurşid 


CI VO npraırmar orri 


İUYTNAYA WA 


a 


29. Abdülhak Şinasi Hisar, romanlarında Rumelihisarı, Bü- 


yükada, Çamlıca üçgeninde varlıklı, gününü gün eden, 
I 


sorunsuz insanların yaşamlarını yansıtmıştır. Yapıtlarını 


şiirsel bir dille oluşturmuş, roman kişilerinin duygu ve 
il 


düşüncelerine önem vermiştir. “Sahnenin Dışındakiler” 
V 


ve "Ali Nizami Bey'in Alafrangalığı ve Seyhliği” yapıtla- 
V 


rından bazılarıdır. 


Bu parçadaki numaralanmış bölümlerin hangisinde 
bir bilgi yanlışı vardır? 


A)L B) Il, Cil. D) V. E) V. 


30. |. 
li. Terkibibent türünde kaleme alınmıştır. 


INI. Bursa'da bir vaizin Hz. Muhammed (SAV) ile diğer 
peygamberler arasında bir farkın olmadığı iddiası 
üzerine yazılmıştır. 


Evliya Çelebi tarafından yazılmıştır. 


IV. 15. yüzyılda Eski Anadolu Türkçesiyle yazılmıştır. 


V. Münaacat, vilâdet, risalet, miraç, rıhlet ve dua bölümlerinden oluşmuştur. 


Yukarıdaki numaralanmış yargılardan hangileri Vesiletü”n Necat ile ilgili olarak söylenemez? 


A) |. veli. B) il. vellll. C) Ili. ve İV. 


D) ili. ve V. E) IV. ve V. 


TüiskMlisn Edahitatı 
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31. 


32. 


6 LYS DENEME SETİ 


Babamın bir ati olsa binse de gelse 
Annemin yelkeni olsa açsa da gelse 
Kardeşlerim yollarımı bilse de gelse 


Uçan da kuşlara malum olsun 
Ben annemi özledim 

Hem annemi hem babamı 
Ben köyümü özledim 


Il Ses veritim önemsenmiştir. 

Il Yarım uyak kullanılmıştır. 

lil. Rediften yararlanılmamıştır. 

MV. Birinci bölüme “bent” adı verilir. 


V. Sılaya duyulan özlem dile getirilmiştir. 


Yukarıdaki bir türküden alınmış dizelerle ilgili olarak 
verilen numaralanmış bilgilerden hangileri yanlıştır? 


A) 1. veli. B) li. veili. C) il. ve V. 


D) Ii. ve IV. E) VW. veV. 


Roman ile ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? 


A) Tanzimat'a kadar Türk toplumunda yerini destanlar, 
efsaneler, mesneviler ve halk hikâyeleriyle masallar 
tutmuştur. 


B) Edebiyatımızda realist bakış açısıyla kaleme alınan 
ilk örneğini, Araba Sevdası adlı yapıtıyla Recaizade 
Mahmut Ekrem vermiştir. 


C) Edebiyatımızda ilk yerli örneğini Ahmet Mithat Efendi kaleme almıştır. 


D) Kahraman kadrosu genellikle geniştir ve kahramanlar bütün yönleriyle ele alınır. 


E) Edebiyatımızda'ilk çeviri örneğini Yusuf Kâmil Paşa 
ortaya koymuştur. 


IHVTNLAVA WA 


OO 


33. Cevdet Kudret, Sınıf Arkadaşları, Havada Bulut Yok ve 


34. 


Karıncayı Tanırsınız adlarını taşıyan üç romanında, ronl 


manın başkişisini eksen alarak Birinci Dünya Savaşı, 
İkinci Dünya Savaşı ve izleyen yılların bir panoramasını çizer. Cumhuriyet'in ilk yıllarında Doğu Anadolu'yu 


ele alan Kal/paklılar ve Doludizgin adlı romanlarıyla ta- 
V , 


nınan Kemal Bilbaşar, Kölelik Dönemeci romanında Os- 
V 


manlı İmparatorluğu ile Rusya arasındaki Kaynarca Ant- 


laşması'ndan sonraki yıllara döner. 


Bu parçadaki numaralanmış bölümlerin hangisinde 
bir bilgi yanlışı vardır? 


AL B)IL. O) III. D)V. E) V. 


“Her Gece Bodrum” romanıyla tanınan Nezihe Meriç, 
l ıl 
bu romanıyla bir “anlık roman" örneği vermiş, bilinç akı- 


şını kullanmıştır. Güncelerine dayanarak yazdığı bu ro- 


manını “Ölüm İlişkileri” ve “Cehennem Kraliçesi" roman- 
IN IV 


ları izlemiştir. Kişilerin ön planda olduğu bu romanlar- 


dan sonra yayımlanan “Bir Akşam Alacası" siyasi bir 
V 


söylev niteliği taşır. 


i 


Bu parçadaki numaralanmış bölümlerin hangisinde 
bir bilgi yanlışı vardır? 


AI. B) Il. Cl. DM. E) V. 


Türk Dili ve Edebiyatı 


35. 


Sanat şahsi ve muhteremdir görüşü üzerine temellen- 
I 


dirilen Edebiyat-ı Cedide topluluğu; Ahmet Haşim, Emin 
ı 
Bülent, Yakup Kadri ve Şahabettin Süleyman gibi sanl 
natçılar tarafından oluşturulmuştur. Bu sanatçılar, ede- 


biyatımızdaki ilk edebi bildiriyi yayımlamıştır. Kendile- 
IV 
rinden öncekileri yeterince Batılı olmamakla suçlamış- 
V 


lardır. 


Bu parçadaki numaralanmış bölümlerin hangisinde 
bir bilgi yanlışı vardır? 


A)L B) Il. C) Ili. D) V. E) V. 


36. Gülün tam ortasında ağlıyorum 


İY NENEME CETİ 


Her akşam sokak ortasında öldükçe 

Önümü arkamı bilmiyorum 

Azaldığını duyup duyup karanlıkta 

Beni ayakta tutan gözlerinin 

Ellerinin beyaz tekrar beyaz tekrar beyaz 
Ellerinin bu kadar beyaz olmasından korkuyorum 
İstasyonda tren oluyor biraz 

Ben bazen istasyonu bulamayan bir adamım 


Bu dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 


A) Redif ve uyak vardır. 

B) İmgelere yer verilmiştir. 

C) Hece ölçüsüyle oluşturulmuştur. 
D) Yinelemelerden yararlanılmıştır. 


E) Biçim ve içerik bakımından İkinci Yeni şiirine özgü 
nitelikler taşımaktadır. 


1 


IHVINAYA WI 


dei 


37. 


38. 


Tanzimat Dönemi'nde bazı aydınlar Batı'ya açılmış, bun- 


ların bir sonucu olarak 1860'ta Şinasi ile Âgâh Efendi 
I 


Tercüman-ı Ahval gazetesini çıkarmışlardır. İlk yerli tiıl 


yatro yapıtı olan “Vatan yahut Silistre" ve ilk yerli roman 
ll 


olan Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat bu dönemde yazılmıştır. 
V 


Ayrıca noktalama işaretleri de ilk kez bu dönemde ede- 
V 


biyatımızda kullanılmıştır. 


Bu parçadaki numaralanmış bölümlerin hangisinde 
bir bilgi yanlışı vardır? 


AYI B) 1. O) III. D) V. E)V. 


Cumhuriyet Döneminde Anadolu, değişik bölgeleriyle 
yazınsal yapıtlara yansıtılmıştır. — “Köyün Kamburu”, 
— “Köyden İndim Şehire”, — “Onuncu Köy” ve —— 
“Bizim Köy" adlı yapıtları bunun başarılı örnekleri arasında sayılabilir. 


Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerin hangisinde verilenler sırasıyla getirilmelidir? 


A) Kemal Tahir'in - Dursun Akçam'ın - Fakir Baykurt'un 
- Mahmut Makal'ın 


B) Orhan Kemal'in - Kemal Bilbaşar'ın - Yaşar Kemal'in 
- Refik Erduran'ın 


C) Necati Cumalı'nın - Yaşar Kemal'in - Fakir Baykurt'un 
- Talip Apaydın'ın 


D) Sabahattin Ali'nin - Oğuz Atay'ın - Kemal Tahir'in - 
Talip Apaydın'ın 


E) Yaşar Kemal'in - Kemal Tahir'in - Mahmut Makal'ın 
- Muzaffer İzgü'nün 


Türk Dili ve Edebivatı 


39. Aşağıdakilerden hangisi Orhan Kemal'in roman tü- 


40. 


41. 


ründe bir yapıtı değildir? 


A) Gurbet Kuşları 
B) Ekmek Kavgası 
GC) Murtaza 

D) Kanlı Topraklar 


E) Bereketli Topraklar Üzerinde 


Necati Cumalı, romanlarının konularını kendi yerleşim 
l 


yeri olan Urla çevresinden almıştır. Bir üçlü oluşturan 
ll 
Tütün Zamanı, Yağmurlar ve Topraklar ile Tırpan tanın- 
il V V 
mış romanlarıdır. 


Bu parçadaki numaralanmış bölümlerin hangisinde 
bir bilgi yanlışı vardır? 


AL. B)IL. o). D) IV. E)V. 


I. Herkes için geçerli olan değer ölçüleri oluşturma 
Il Konuları insan doğasına uygun olarak seçme 
II. Davranışları aklın denetimi altında tutma 
IV. Kişiliklerini gizleme 


V. Biçimsel güzelliği önemsememe 


Yukarıda numaralanmış özelliklerden hangisi klasisizme bağlı sanatçılarla ilişkilendirilemez? 


AL B) ll. O) ll. D) IV. E)V. 


GİYS pENEME SETİ 
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IHVTNLAYA AE A 


.—. 
> 


42. 


43. 


44. 


Dolsun yine peymâneler olsun tehi humhâneler 
Raks eylesin mestâneler mutribler gittikçe ne gam 


Bu beyitte olduğu gibi, dize ortalarında bulunan ve 
dize sonlarındaki uyakla uyumlu ses benzerliğine 
ne ad verilir? 


A) Seci 

B) Asonans 
C) İç kafiye 
D) Aliterasyon 


E) Sehi-i mümteni 


Serbest müstezat ile ilgili olarak aşağıdakilerden 
hangisi söylenemez? 


A) 19. yüzyıl sonlarında özellikle Servet-i Fünuncuların 
geliştirdikleri bir nazım biçimidir. 


B) Kafiye örgüsünün düzenlenişi bir kurala değil, şairin 
isteğine bağlıdır. 

GC) Nazmı nesre yaklaştırmada kullanılmıştır. 

D) Hece ölçüsünün farklı kalıpları bir arada kullanılmıştır. 


E) Tevfik Fikret, Cenap Şahabettin ve Ahmet Haşim başarılı örneklerini vermiştir. 


Köroğlu'yum medhim merde yeğine 
Koç yiğit değişmez cengi düğüne 
Sere serpe gider düşman önüne 
Ölümü karşılar meydan içinde 


Bu dizeler biçim ve içerik özelliklerine göre aşağıdaki nazım türlerinin hangisinden alınmış olabilir? 


A) Taşlama B) Ağıt C) Nutuk 


D) Koçaklama E) Güzelleme 


Türk Bili ve Edahiyatı 


45. 


46. 


47. 


ASLI VCO prnNEME erti 


Halide Edip Adıvar, Kurtuluş Savaşı yıllarındaki yapıtla- 
I 


rında ulusal duyarlığı öne çıkarmıştır. “Vurun Kahpeye” 
ll 


ve “Türkün Ateşle İmtihanı” bu dönemin romanlarıdır. 
1 


En tanınmış romanı olan “Sinekli Bakkal"da ise farklı 
V V 


toplum kesimlerini resmeder. 


Bu parçadaki numaralanmış bölümlerin hangisinde 
bir bilgi yanlışı vardır? 


A)L B) Il. O). D) V. E)V. 


Aşağıdakilerden hangisi Mehmet Âkif Ersoy'un Safahat'ını oluşturan bölümlerden biri değildir? 


A) Hakkın Sesleri 

B) Hatıralar 

GC) Gölgeler 

D) Süleymaniye'de Bayram Sabahı 


E) Süleymaniye Kürsüsünde 


Dokuzuncu Hariciye Koğuşu adlı yapıtla ilgili olarak 
aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? 


A) Bir ruh çözümlemesi romanıdır. 
B) Otobiyografik bir nitelik göstermektedir. 
C) Yapıtta başkahramanın adı geçmemektedir. 


D) Behiç, Mebrure, Nevin, Belma yapıtın kahramanlarından bazılarıdır. 


E) Roman kahramanının çektiği hastalık, yapıtın yazarının çocukluğunda geçirmiş olduğu hastalığa benzemektedir. 


1 


IHVTNLAYVA TAT A 


—. 
mek, 


1 


48. Aşağıdakilerin hangisinde belirtilen konu, birlikte 


49. 


50. 


verildiği yapıtla ilişkilendirilemez? 
A) Osmanlı Devleti'nin son döneminde seçkin bir çevrenin yaşayışı (Mahur Beste) 


B) Cumhuriyetin ilk yıllarının Ankara'sından farklı farklı 
insanların ilişkileri (Ayaşlı ve Kiracıları) 


G) İletişimsizlik, yaşamın anlamsızlığı, davranışların nedeninin bilinemeyeceği (Anayurt Oteli) 


D) Kurtuluş Savaşı'na merkezden değil, bir kasabadan 
bakış (Küçük Ağa) 


E) Cumhuriyetin ilk yıllarında meydana gelen İzmir suikastı, dönemin iç çekişmeleri (Kuyucaklı Yusuf) 


Cenap Şahabettin ile ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? 


A) Şirlerindeki özgün imgelerle dikkati çekmiştir. 
B) Şiirlerinin konularını daha çok, doğadan almıştır. 
C) Yolculuk yazıları, piyesler, makaleler yazmıştır. 
D) Özdeyişlerini içeren bir yapıtı vardır. 


E) Yazın yaşamını bağımsız olarak sürdürmüştür. 


Bir gölge oyunu olan orta oyununun başkarakterlerin- 
I 


den olan Karagöz, cahil halk tipini; Hacivat ise aydın ya 
Il LU 
da yarı aydın tipi temsil eder. Oyun, deriden kesilmiş 


birtakım şekillerin arkadan ışık verilerek beyaz bir per- 
NV 


de üzerine yansıtılmasıyla oluşur. Usta-çırak geleneği 


içinde yetişen, oyunu oynatan ustalara hayali denir. 
V 


Bu parçadaki numaralanmış bölümlerin hangisinde 
bir bilgi yanlışı vardır? 
C) Ul. 


AL. B) li. D) IV. E)V. 


TüsUMİNİ san Üdokhimati | 


51. 


52. 


53. 


54, 


RI VS NENEME SETİ 


Aşağıdaki şairlerden hangisinin, şiirlerinde sadece 
hece ölçüsünü kullandığı söylenebilir? 


A) Yunus Emre 

B) Pir Sultan Abdal 
C) Erzurumlu Emrah 
D) Âşık Ömer 

E) Bayburtlu Zihni 


Aşağıdaki şairlerden hangisinin öz şiir anlayışını benimsediği söylenebilir? 


A) Süreyya Berfe 

B) Asaf Halet Çelebi 
C) Rıfat Ilgaz 

D) Oktay Rifat Horozcu 
E) Ati Canip Yöntem 


Aşağıdaki yapıtlardan hangisi tür bakımından ötekilerden farklıdır? 


A) Tuna'dan Batı'ya 
B) Anadolu Notları 
C) Bizim Akdeniz 
D) Hac Yolunda 

E) Ölü Kentin Nabzı 


Gökyüzü damla damla armağanlar 
Gönderir yeryüzüne 

Hüzün sarar ortalığı 

Yine mevsim sonbahar 


Bu dizelerde altı çizili sözcükte görülen söz sanatı 
aşağıdakilerden hangisidir? 


A) İstifham B) Cinas G) İstiare 


D) Mecaz-ı mürsel E) Tariz 


IHVİNLAVA FAT A 
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55. Aşağıdakilerin hangisinde belirtilen açıklamalar bir- 


likte verildiği yapıtla ilgili değildir? 


A) Kemal Tahir, bu romanda, Cumhuriyetin ilk yıllarında meydana gelen İzmir suikastını, dönemin iç çekişmelerini ve hesaplaşmalarını roman kahramanlarının diliyle anlatmaya çalışmıştır. (Kurt Kanunu) 


B) Memduh Şevket Esendal, bu romanda, Cumhuriyet'in ilk yıllarındaki Ankara'dan bir kesit sunmuş; 
farklı farklı insanların ilişkilerini büyük bir ustalıkla 
sergilemiş; onların kişiliklerinde, dönemin bütün özelliklerini yansıtmıştır. (Ayaşlı ve Kiracıları) 


C) Attilâ İlhan, bu romanında Kore Savaşı'na katılmış 
ve savaşın sıkıntılarını çekmiş bir subayın gözüyle 
1950'li yılları anlatır. (Yaraya Tuz Basmak) 


D) Adalet Ağaoğlu 1985 yazdığı bu ilk romanıyla 1991 
yılında Pegasus Edebiyat Ödülü'nün sahibi olmuştur. (Gece) 


E) Yusuf Atılgan, bu romanda, iletişimsizlik, yaşamın 
anlamsızlığı, olayların rasyonel bir biçimde açıklanamayacağı, davranışların nedeninin bilinemeyeceği tezini işlemiştir. (Anayurt Oteli) 


56. Aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır? 


A) Tutkulu Perçem, Tante Rosa ve Barış Adlı Çocuk, 
Sevgi Soysal'ın hikâye kitaplarıdır. 


B) Pınar Kür'ün, genel olarak kalabalıklar içindeki yalnız bireyin iç dünyasını ve sosyal ilişkilerini anlattığı 
hikâyelerinin Bir Deli Ağaç'ta toplananları, kadın dünyasını ve duyarlılığını ele vermektedir. 


C) İlk hikâyesini Aygen Barel imzasıyla yayımlayan Ayla Kutlu, Sen de Gitme Triyandafilis adlı kitabıyla 1991 
Sait Faik Hikâye Armağanı'nı kazanmıştır. 


D) İlk oyunu 1951'de sahnelenen Turgut Özakman, 
Pembe Evin Kaderi'nde ekonomik değişimin günlük 
hayat üzerindeki etkilerini müstakil evden çok katlı 
apartmana geçiş hikâyesi ile inceler. 


E) Vüs'at O. Bener, Karayar Köprüsü adlı oyununda insanın kendi kendisiyle, herhangi bir kavram veya sorunla ve nihayet toplumla olan çatışmalarını ruh tahlili sınırlarında dolaşan duyarlı anlatımla ele almıştır. 


——————— —————— —— Türk Dili ve Edebiyatı 


hamlede 


EDEBİYAT-COĞRAFYA SINAVI 
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI TESTİ 


1. Bu testte 56 soru vardır. 


2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Türk Dili ve Edebiyatı Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 


3. Bu testin cevaplama süresi 85 dakikadır. 


Sait Faik, öykülerinde genel anlamıyla insanı işlemiştir. 
Konusu da kaynağı da malzemesi de duygusu da insan- 


dır. İnsanın iç dünyasına sanatsallığın aydınlatıcı projektörünü tutarak kendi öykü dünyasını kurmasını bilmiştir. 


Bu parçada altı çizili sözle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? 


A) Kahramanlarının yaşadığı ortamı incelikli bir bakışla 
kaleme almak 


B) Okurların düşünce dünyasındaki boşlukları başarılı 
biçimde doldurmak 


C) Yapıtlarına insanların düşüncelerinin özgürce girmesini sağlamak 


D) Estetik bir anlayışla insanların ruhsal betimlemelerini yapmak 


E) Gözlemlerini etkili ve ilgi çekici bir şekilde yapıtlara 
aktarmak 


Aşağıdakilerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır? 


A) Teknolojik kavramların kullanıldığı bazı yapıtlar, bilim kurgu romanlarını andırıyor. 


B) Türk Dil Kurumunun aldığı kararlar dilimizin gelişimine katkıda bulunuyor. 


C) Müzede, sanatseverler için eski çağlardan kalma birçok tarihi eser sergileniyor. 


D) Öğrenciler, iletişim platformları oluşturarak yayımladıkları gezi kitaplarıyla ülkemizi tanıtıyorlar. 


E) Sanatçının, Kaplumbağa Terbiyecisi Tablosu mistik 
bir temaya sahiptir. 


6 LYS DENEME SETİ 


İHYINLAVA YALI 


İyi bir eleştirmen olmak istiyorsan önündeki kitabı değerlendirirken önce gözlerini dört açacaksın, sonra da 
kulaklarını tıkayacaksın. 


Bu parçada altı çizili deyimlerle anlatılmak istenen 
aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir? 


A) Gözleme dayalı eleştiriler yapmak - Sadece yazırsal ölçütleri temel almamak 


B) Eleştirilecek kitabi seçerken dikkat etmek - yazarın 
beklentilerini önemsememek 


C) Tarafsız değerlendirmeler yapmak - başka eleştirmenlerin yaptıklarıyla ilgilenmemek 


D) Eksiksiz, çok özenli eleştiri yapmak - eleştirilerle ilgili olumsuz düşünceleri ciddiye almamak 


E) Yapıtın biçimsel özelliklerine ağırlık vermek - yoğun 
bir çalışma temposu içine girmek 


Çoruh Nehri'nin taşıdığı alüvyonların oluşturduğu geniş ve verimli bir ova üzerine kurulan Batum'un tarihi, 
üç bin yıl öncesine uzanıyor. 


Bu cümleyle ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? 


A) Bir isim hem niteleme hem belirtme sıfatı almıştır. 
B) Yüklemi çatısı yönüyle geçişsizdir. 

C) Öznesi, bir söz öbeğinden oluşmaktadır. 

D) Yapısı yönüyle sıralı bir cümledir. 


E) Belirtili isim tamlamasına yer verilmiştir. 


Türk Dili ve Edebiyatı 


Tanpınar'ın bıkmadan yinelediği belli sayıdaki sözcüğün okuyucuyu da bıktırmamasının nedeni, sözcüğün 
her yinelenişinde özel bir söz dizimi içinde yer alarak 
yeni bir imge oluşturmasıdır. Yinelenen sözcükler yer 
açısından ele alındığında, yerlerin birbirine eklemlendiği gözlenir. İşte Tanpınar şiirinin özgünlüğü de, az sayıda sözcüğü aynı dizede iki ya da üç yeri birleştirecek 
şekilde art arda dizmesinde ortaya çıkar. Değişik şiirlerinde kullandığı; “gök bahçesi”, “deniz mağarası”, “sedef kumsalında” sözleri bunun en güzel kanıtıdır. 


Bu parçanın anlatımında özellikle aşağıdakilerden 
hangilerine başvurulmuştur? 


A) Tanık göstermeye - örneklendirmeye 
B) Tanımlamaya - karşılaştırmaya 

G) Kanıtlamaya - örneklendirmeye 

D) Betimlemeye - abartmaya 


E) Öykülemeye - tanık göstermeye 


Yurt dışına yaptığı gezilerle ve bu gezilerle ilgili yazdığı 


yazılarla tanıdığımız sanatçı, bugüne dek yüzden fazla 
I 
ülkeyi dolaşmış. Gezi konusunda yerleşmiş bazı ön yar- 


gılara karşı çıkarak,“Gezmek için çok para gerekir.” ya 
ıl 
da “Dünyaya açılmadan önce Türkiye'yi gezmek gere- 


kir.” gibi söylentilerin doğru olmadığını söylüyor, gez- 
LU 
menin sanıldığı kadar masraflı olmadığını anlatıyor. Genç- 


lere şu tavsiyelerde bulunuyor: “Gezmek için önce uzak 
V 
ve zor coğrafyaları seçin; ülkemizdeki yerlere, yakını- 
V 
mızdaki Avrupa kentlerine her zaman gidebilirsiniz.” 


Bu parçadaki numaralanmış noktalama işaretlerinden hangisi yanlış kullanılmıştır? 


AI. B) 1. ONUN D) IV. E)V. 


di RE Mİ Tr şe ge ALA 


UHVINLAVA YAT A 


Okuyacağım kitapları belirlemede, yazın hayatım boyun- 
! 


ca yazma sürecimi besleyecek nitelikler taşımalarının 
Il 


etkili olduğunu söyleyebilirim. Ben, bu nedenle çoğun- 


lukla hedefsiz bir okuma sürecinden kaçınıp her zaman 
li 


yazacaklarıma katkısı olacak, onları zenginleştirecek bir 
IV 


okuma süreci izledim. Dolayısıyla bir yazar olarak öyle 


istediğim her kitabı okumak için geniş vaktimin olma- 
V 


dığını belirtmeliyim. 


Bu parçadaki numaralanmış bölümlerin hangilerinde anlatılmak istenenler anlamca birbirine yakındır? 


A) I.velil. B) Ii. ve ili. C) İL ve IV. 


D) HI. ve V. E) IV. ve V. 


Bir yapıtı okurken ona dikkat kesilmemiz ve yazarın anlattıklarını yeniden anlamlandırmamız, eleştirelecek bir 
düşünce değildir. Okumanın karmaşık bir ön kabuller, 
beklentiler ve bilinç dışı peşin hükümler örgüsüne, anlam ve değerin daima önceki okumalarda edinilen birikime dayandığı unutulmamalıdır. 


Aşağıdakilerden hangisi bu parçada belirtilenleri 
destekler niteliktedir? 


A) Edebiyat metinlerine kendimizi yansıtmamak elimiz- 
de olmadığı gibi metinlerin etkisine açık olmamız da 
kaçınılmazdır. 


B) Yazın alanında verdiğimiz uğraşın haklılığını gösterecek kuvvetli ve ikna edici gerekçelere çokça muhtacız. 


C) Edebiyatın takdir edilmesinin nedeni güdümlü siyasi veya felsefi düşünce tarzlarına sırt çevirmesidir. 


D) Edebiyatta bir şeyin önemini gerekçelendirmek istiyorsak onun biricikliğini gözler önüne sermekten daha iyi bir yol olabilir mi? 


E) Estetik değerin faydadan ayrı tutulamayacağını, bununla birlikte metinlere bağlanma biçimimizin sıra 
dışı bir çeşitlilik sergilediğini ileri sürüyorum. 


Anadolu; iklimi, coğrafi yapısı ve bitki örtüsüyle doğa 
sporları için ideal ancak turistik güzellikleri yeterince bilinmeyen pek çok bölgeye sahip. Erzincan'ın en güneydeki ilçesi Kemaliye de bunlardan biri. Fırat Nehri'nin 
iki kolundan biri olan Karasu'nun milyonlarca yıldır kalkerli kaya yapılarını aşındırmasıyla oluşan Kemaliye Vadisi, kısa mesafede yüksek irtifa gösterdiğinden, zengin bir habitat ve iklim çeşitliliğini barındırıyor. Yüksekliği bin metreyi aşan dağ steplerinde sert kara iklimine 
bağlı olarak Alpin ekolojisi, vadi boylarında ise Akdeniz 
iklimi görülüyor. Dahası, Anadolu'yu Orta Asya'ya bağlayan İpek Yolu üzerindeki konumuyla, zengin bir tarihi ve kültürel birikime ev sahipliği yapan ilçe; nadir görülen yaban hayatıyla da yakın gelecekte Türkiye'nin 
en önemli ekolojik tatil ve doğa sporları merkezlerinden 
biri olabilir. 


Bu parçanın anlatımıyla ilgili olarak aşağıdakilerden 
hangisi söylenemez? 


A) Nesnel veriler kullanılmıştır. 

B) Açıklama yapılmıştır. 

C) Terimlere yer verilmiştir. 

D) Tartışma havası içinde yazılmıştır. 


E) Tahmine yer verilmiştir. 


(0) Kişi, yaşamını bir sanat yapıtına dönüştürebilmek için, 
kültürel alanın temelini oluşturan görme biçimlerine, duyumsama ve algılama tarzlarına ihtiyaç duyar. (11) İştetam 
da bu ihtiyaçlar doğrultusunda yayıncılık yapmayı amaçlıyoruz. (Il) Bizler; yayınevi olarak insanın merak duygusunu, öğrenme tutkusunu ve hayal gücü becerisini 
besleyecek kitaplar yayımlamayı hedefliyoruz. (IV) Bir 
yazarın yapıtında anlattığı idealleri, paylaşıldıkça büyür. 
(V Okuyan herkes bu ideale doğrudan katılmakta, katkı sunmaktadır. (Vi) Okuyanlar aynı uykunun rüyasında 
kolektif bir düşten kendi payına düşeni almaktadır. 


Bu parça iki paragrafa ayrılmak istense ikinci paragraf hangi cümleyle başlar? 


AYIL B) 1. CM. D) V. E) VE. 
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IUYINAYA MA 


11. 


Bu zorlu yolculuğa bilinçli yöneldiğimi söyleyebilirim. 
Çocukluğum masalların, halk hikâyelerinin anlatıldığı 
bir ortamda geçti. Yazın çevrem, aile ortamım beni hikâye etme, anlatma geleneğiyle yüzleştirmişti. Binbir Gece Masalları'nı, âşık ve cenk hikâyelerini, Köroğlu destanlarını halamdan, babamdan ve çevremizdeki anlatıcılardan dinlemiş olmam, sonrasında, yazılanlara ilgimi 
artırmıştı. İşte bu ilgi beni öykü yazmaya değil de öykü 
eleştirisi yazmaya yönlendirdi. 


Bu sözler aşağıdaki sorulardan hangisine karşılık 
olarak söylenmiş olabilir? 


A) Öyküyü diğer türlerden daha çok sevmenizi neye 
bağlıyorsunuz? 


B) Öykülerinizde geleneksel öykü birikiminden beslendiğinizi söyleyebilir miyiz? 

G) Sizi öykü değerlendirmeleri yazmaya iten süreci anlatır mısınız? 


D) Sizce öykü eleştirisi yazmak aynı zamanda iyi bir öykü yazarı olmayı da gerekli kılar mı? 

E) Öykünün eleştirisi diğer türlerin eleştirisine göre daha mı zordur? 


(0) Şair, bu şiirlerde, gücünün yettiğince yani bir bakıma 
kabiliyetince söylüyor diyeceklerini. (11) Söylediklerinde 
bir sahicilik, bir gerçekllik duygusu var, bunu küçümsememek gerek. (Ili) Onun yazdıklarından yola çıkarsanız 
yaşadığı devrin kimi özelliklerine ama daha çok da kerdi yaşam biçimine uzanan bir yol bulursunuz. (IV) Hatta doğrudan yaşamı temel alan somut bir şiir yazdığı da 
söylenebilir. (V) Bu şiirleriyle de hepimizi derinden etkilemesini bilir. 


Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinden 
sonra “Anlayacağınız, şairinden ve zamanından kopuk 
şiirler değil bunlar.” cümlesi getirilebilir? 


AI B) Ii. oyli. D) IV. E)V. 


akm eye A Re. 


13. 


6 LYS DENEME SETİ 


Anlatılarda her hikâyenin farklı olması, özgünlüğün ifadesidir. Çünkü insan zihni yeni kurmaca olaylar oluşturabilecek kapasitededir. Gerçek hayatta, yaşantılar belli aşamalarda birbirini takip eder. Fakat insanlar bu alışılmışlıkları kırarak hayatını renkli kılmaya çalışır. —. 
Bütün bunlardan yola çıkarak romanı, gerçek hayatı zemin olarak kullanıp hayallerle yeni bir hayat gerçekliği 
oluşturan bir tür olarak kabul etmemiz doğru olacaktır. 


Bu parçada boş bırakılan yere düşüncenin akışına 
göre aşağıdakilerden hangisi getirilebilir? 


A) Romancının da amacı alışkanlıkları kırarak yeni yaşam biçimlerini okura sunmaktır 


B) Deneyimlerimizin ve bilgilerimizin ışığında yapıtları 
daha farklı bir gözle okuruz 


C) Düşlediğimiz bir dünya oluşturmak, bu karmaşık düzende oldukça zordur 


D) Bundan dolayı her şeyi olduğu şekliyle kabul etmek 
bir zorunluluktur bizim için 


E) Yazarlığa ayak uyduramayanlar doğal olarak kendi 
kabuğuna çekilir ve yalnızlaşır 


Bir yontuya başlar gibi girişir roman yazmaya. Elinde 
keski, parlatıcı araçlar, birey ya da toplumun bir parçası olarak insanı bulunduğu yerden çok ötelere götürür. 
Bu yönden yazar, geleneksel kültürle beslenip yaşadıği çağlara ulaşmış insanımızın sanatsal anlamdaki mimarıdır. İnsanın yitmiş gibi görünen kişiliğinin, duygularının kazı bilimcisidir. Denenmemişi tasarlar, seçer, ayıklar, düzenler, birleştirir ve sonunda biçem yönünden 
seçkin bir yapıt oluşturur. Romanlarının daha ilk satırlarında anlatının, psikolojik çözümlemelerle ilerlediği gözlemlenir. 

Bu parçada sözü edilen yazarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? 


A) Yenilikçi bir anlatıyı benimsediğine 
B) Kişilerin iç dünyalarına yöneldiğine 
G) Anlatımının başarılı olduğuna 

D) İncelikli bir çalışma yürüttüğüne 


E) Romana ait ögeleri uyumlu bir hâle getirdiğine 
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IUYINLAVA EE A 


p- 


15. Gün karardı. Kıyıya iniyoruz. Herakleia Adası bizi selamlıyor. Güneşin batışı olağanüstü... Sabah erkenden 
uyanıyoruz. Ortalık sis içinde. Beşparmak Dağları'na 
sis basınca Bafa Gölü'nün rengi değişiyor. Rehberimizle dağlara tırmanmaya başlıyoruz. Dağların yamaçları, 
bazen kolay bazen zorlu ancak her biri keyifli yürüyüş 
parkurlarıyla dolu. Patikalarda tabela yok. Yürüyüşlere 
rehber eşliğinde gitmekte yarar var. Hemen hemen bütün pansiyonlarda rehberlik hizmeti veriliyor. Dağa tırmandıkça gölün değişen görüntülerinden gözümüzü 
alamıyoruz. Volkanik kaya oluşumları da hayal gücümüzü zorluyor. Adeta gökten taş yağmış da etraf kayalarla örtülmüş gibi. 


Bu parçanın anlatımıyla ilgili olarak aşağıdakilerden 
hangisi söylenemez? 


A) Benzetme ve kişileştirme yapılmıştır. 

B) Birinci kişili anlatımla oluşturulmuştur. 

C) Sözde soru cümlesi kullanılmıştır. 

D) Kısa ve uzun cümlelerle tekdüzelik kırılmıştır. 


E) Öyküleyici anlatımdan yararlanılmıştır. 


(1) İlkbahar aylarında yolunuz Muş'a düşerse kendinizi 
gökkuşağını andıran lale tarlalarının ortasında bulacaksınız. (li) Gerçekten de natüralist ressamları kıskandıracak manzaralar sunan kent, fotoğraf tutkunları için de 
bir cazibe noktasıdır. (111) Varto Dağı'nın Koğ Tepesi'ne 
çıkıp gün batımını izlemeden Muş'u tanımış olamazsınız. (IV) Muş'un güzellikleri doğasıyla sınırlı değil elbette. (V) Bölge, tarihi eserler yönünden de çok zengindir. 


Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak 
aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? 


A) Ii. cümlede, iyelik eki almış birden çok sözcük kullanılmıştır. 


B) İl. cümlenin yüklemi ek eylemin geniş zamanıyla çekimlenmiştir. 


CO) ll. cümlede, isim-tiil, sıfat-fiil ve zari-fiil kullanılmıştır. 
D) IV. cümle, basit, olumsuz, devrik bir isim cümlesidir. 


E) V. cümlede, miktar belirtecine yer verilmiştir. 


Türk Dili ve Edehivatı 
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17. 


Dağların arasına kurulmuş yemyeşil Saraybosna, renk 
renk çiçekleriyle yalnız kendini değil, dünyayı süsleyen 
bir kent. Karlar arasında dahi ağaçların büyüleyiciliğine 
kapılmaktan alıkoyamıyor kendini insan. Beyaz da yakışıyor bu şehre, yeşilin tonları da... Her ne kadar çevredeki binaların duvarlarına dikkatlice bakıldığında görülen kurşun delikleri, garip bir hüzün katıyorsa da... 
Tarih bilginizi biraz zorlarsanız, bu küçük kentin uzun 
bir dönem Osmanlı egemenliğinde kaldığını, kısa bir 
süre Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'nun kontrolüne girdiğini ve Birinci Dünya Savaşı'nın başladığı yer 
olduğunu hatırlayabilirsiniz. Bu nedenle kentte, Osmanlı mimarisinin yanı sira klasik Alman mimarisi de sık sık 
karşınıza çıkacak. Neo-rönesans ve neo-barok yapılar, 
bir kısmı restorasyon halinde bile olsa sizi büyüleyecek. 


Bu parçanın anlatımıyla ilgili olarak aşağıdakilerden 
hangisi söylenemez? 


A) Devrik cümleler kullanılmıştır. 

B) Yinelemelere yer verilmiştir. 

C) Üçüncü kişili anlatımla oluşturulmuştur. 
D) Öznelliğe yer verilmemiştir. 


E) Bilgilendirme niteliği taşıyan cümleler vardır. 


Ey unutuş! Kapat artık pencereni 
i 
Çoktan derinliğine çekmiş deniz beni 
Il 


Çıkmaz artık sular altından o dünya 
nl 
Bir duman yükselir gibidir kederden 
NV 
Macerası çoktan bitmiş o şeylerden 
V i 


Bu dizelerdeki numaralanmış bölümlerle ilgili aşağıda verilen açıklamalardan hangisi yanlıştır? 


A) |. sözcükte, kaynaştırma ünsüzü vardır. 
B) İl. sözcük, belirtme durumu eki almış bir adıldır. 
C) Ili. söz, belirtisiz ad tamlamasıdır. 


D) İV. sözcük, çıkma durumu eki almış basit yapılı bir 
addır. 


E) V. sözcük, zaman belirtecidir. 


© GLYSDENEME SETİ 
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19. 


2 


Yazdığı yazılarla Türkiye'nin bugünlerine ışık tutan düşünürlerin başında gelir o. Bu kez önce sanat sonra roman üstüne, birbirinin ardına iki uzun denemesi yer alıyor son kitabında. Sanat alanında sürekli duyduğumuz, 
“Herkes anlarsa sanat olmaz.” gibi bir seçkinci anlayışla yapıt üretenlerin nasıl yanlışa düştüklerini ele alıyor. 
Roman üstüne düşüncelerinde ise yeni yazarlara sesleniyor ve bugüne kadar yazılmamış bir konu kalmadığını ve madendeki cevherin tükendiğini ancak aynı konuyu anlatırken birtakım yenilikler yapmak zorunda olduklarını söylüyor. Dostoyevski örneğiyle fikrini zenginleştirip “Edebiyat tarihini inceleyip ondan faydalanmayan 
yaptığı şeyin ağırlığını hissetmeyen sanatçıdan bir şey 
beklenmez.” diyerek uyarıyor onları. Sanatçı ve yazar 
adayları kadar okur ve sanatseverlerin de ilgisini çekecek düşünceleri işliyor. 


Bu parçada sözü edilen yazar aşağıdakilerden hangisiyle nitelendirilemez? 


A) Yenilikçi atılımların gerçekleştirilmesini isteyen 

B) Eleştirel bir anlayışla yazılarını kaleme alan 

C) Sanatçıların belli sorumlulukları olduğunu savunan 

D) Sanat alanındaki birikimlerden yararlanmak gerektiğini düşünen 

E) Usta sanatçıların gençlere yardımcı olması gerektiğini düşünen 


Görkemli tarihiyle dünyanın gözünü kamaştıran Hititle- 
I 
rin antik kentlerinden geçen yol, Anadolu coğrafyası- 


nın doğal ve kültürel zenginliklerini sergiliyor. Bulca 

iş ve ii hayatından kısa bir süreliğine de olsa uzaklaşmayı vaat eden Hitit yolu yürüyüşü, herkesin yapabileceği bir ilginç aktivite. Çünkü zorluk derecesi yük- 
V V 


sek olmayan güzergâhlar her yaştan katılımcıya hitap 


ediyor. 


Bu parçadaki numaralanmış sözcüklerden hangisi 
türemiş sıfat değildir? 


A)L B) 1. Oy ıl. D) V. E)V. 


Türk Dili ve Edebiyatı 
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21. 


23. 


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır? 


A) Şiir yazmayı her zaman öykü veya roman yazmaya 
tercih etmiştir. 


B) Katıldığı her programda sanat anlayışını savunmaktan çekinmemiştir O. 


GC) Okur, bu tür anlatımı benimseyen yapıtları okurken 
pasif değil, aktif duruma düşer. 


D) Edebiyat dergilerini takip eden bir üniversite gençliği var diyebilir miyiz sizce? 

E) Bilimsel yazılarını yayımlamadan önce güvendiği birkaç dostuna gösterirdi. 


(0) Ben gündemi sıcağı sıcağına takip eden bir sanatçı 
değilim. (11) Eğer roman yazıyorsam bilerek gündemin 
gerisinde kalırım. (lll) Kendi kabuğuma çekilerek öyle 
yazarım ama toplumu hep dinlerim. (!V) Okurları dinleyip onların beklentilerini, sevinçlerini, hüzünlerini anlamaya gayret ederim. (V) Her yazarın önce iyi bir okur, 
sonra da iyi bir dinleyici olması gerektiğine inanırım. 


Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi yapısı bakımından ötekilerden farklıdır? 
AI. B) Il. 


ONNLN D) İV. E)V. 


Aşağıdakilerden hangisi doğallığı benimseyen bir 
yazarın anlatımını örneklendirir?. 


A) Soğuk, yalnızlık ve dağların kışa özgü bu ölüm sessizliği içine doluyormuş gibi geldi ona. 


B) Birilerinin yardımına gelmesi için gecenin karanlığın- 
da var gücüyle bağırıyordu. 


C) Duvardaki saat, düzenli atan bir yürek gibi tahta kutusu içinde tıkır tıkır işliyordu. 


D) Keskin bakışlarıyla bu bembeyaz kar örgüleri içinde 
bir ana kucağı gibi özlediği köyünü arıyordu. 

E) Koyu bulutlar gökyüzünü değil, beyaz bir köpük yığını İçinde yavaş yavaş yüreğimizi kaplıyordu adeta. 


6 LYS NENEME SETİ 
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>) 


25. 


26. 


| Göktürk alfabesiyle yazılmıştır. 
Il. Söylev biçiminde oluşturulmuştur. 
Ii. Kaşgarlı Mahmut tarafından yazılmıştır. 
IV. Araplara Türkçe öğretmek amacıyla hazırlanmıştır. 


V. Türk “sözlü edebiyatı"nın yazıya geçen ilk örneklerine yer verilmiştir. 


Divanü Lügati't Türk ile ilgili olarak yukarıda numaralanmış yargılardan hangileri yanlıştır? 


A) i. veli. B) Il. ve ili. C) Il. ve IV. 


D) ll. ve V. E) İV. veV. 


Unut gitsin her şeyi beni sakın arama 
Hayalinle mesudum girme artık arama 


Bu dizelerde olduğu gibi yazılışları aynı, anlamları 
farklı sözcükleri bir arada kullanma sanatına ne ad 
verilir? 


A) Tevriye B) Tekrir G) Kinaye 


D) İstiare E) Cinas 


Faruk Nafiz Çamlıbel, Yusuf Ziya Ortaç, Enis Behiç Koryürek, Halit Fahri Ozansoy ve Orhan Seyfi Orhon'un 
temsilcisi olduğu —, — şiirinin dış yapısını, özellikle 
ölçü ve uyak düzenini benimsediler. Dil açısından yalın bir söyleyişe yöneldiler. 


Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerin hangisinde verilenler sırasıyla getirilmelidir? 


A) Öz Şiirciler - divan 
B) Beş Hececiler - halk 
C) Yedi Meşaleciler - divan 


D) İkinci Yeniciler - Fransız 


E) Garipçiler - halk 


Türk Dili ve Edebivatı 


27. 


28. 


6 LYS DENEME SETİ 


Il. 
Demen kim adli yok yâ cevri çok her hâl ile olsa 
Gönül tahtına andan özge sultân olmasın yâ Rab 


Il. 
Fuzüli buldu genc-i âfiyet meyhâne küncünde 
Mübârek mülktür ol mülk virân olmasın yâ Rab 


Aynı gazelden alınan bu beyitlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 


A) I. beyit matla beytidir. 

B) Il. beyit makta beytidir. 

C) II. beyitte şairin mahlasına yer verilmiştir. 
D) Yabancı kökenli sözcükler kullanılmıştır. 


E) Uyak ve rediften yararlanılmıştır. 


Leyla gelin oldu, Mecnun mezarda 
Bir susuz yolcu yok şimdi dağlarda 
Ateşten kızaran bir gül arar da 
Gezer bağdan bağa çoban çeşmesi 


I. Pastoral ve lirik ögeler taşımaktadır. 
Il. Tam uyak vardır. 
li. Hiçbir dizede redife yer verilmemiştir. 


W. Çoban çeşmesinin bağdan bağa gezmesi, ateşten 
kızaran bir gül aramasına bağlanarak tecahül-i ârif 
sanatı yapılmıştır. 


V. Telmih sanatı yapılmıştır. 


Yukarıdaki dizelerle ilgili olarak verilen numaralanmış bilgilerden hangileri yanlıştır? 


A) 1.velli. B) Il. ve lil. C) Ili. ve V. 


D) ll. ve V. E) M. ve V. 
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İHVTNLAVA YATI 


Şİ 


29. Doğru ol, doğruluk yap, adın doğruya çıksın 


İnsanlar seni doğru diye bilsin 
Eğrilik elbisesini bırakıp doğruluk elbisesini giy 
Elbiselerin en iyisi doğruluk elbisesidir 


Bu dünya işi oyundur oyun 

Oyuna katılma, neyine gerek bu oyun 

Allah'ın varlığına uy, kendi kulluğunu bil 

Böyle yapmazsan boynunun gitmesine hazır ol 


Bu dizelerde aşağıdaki şiir türlerinden hangisine özgü nitelikler ağır basmaktadır? 


A) Pastoral B) Satirik C) Epik 


D) Dramatik E) Didaktik 


30. Dinle bakalım, işitebilir misin 


Türküsünü damların, bacaların 

Yahut da karıncaların buğday taşıdıklarını 
Yuvalarına 

Beklemesem olmaz mı güneşin doğmasını 
Kullanılmış kafiyeleri yollamak için 

Kapıma gelecek çöpçülerle 

Deniz kenarına 

Şeytan diyor ki aç pencereyi 

Bağır, bağır, bağır; sabaha kadar 


Bu dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 


A) Redif ve uyak kullanılmıştır. 

B) İmgelere yer verilmiştir. 

C) Serbest ölçüyle yazılmıştır. 

D) Toplumsal eleştiriye ağırlık verilmiştir. 


E) Biçim ve içerik bakımından Cumhuriyet Dönemi Şşiirine özgü nitelikler taşımaktadır. 


Türk Dili ve Edebiyatı 


31. 


32. 


Samipaşazade Sezai, “Sergüzeşt” adlı romanında, Dilber'in kişiliğinde, yanlış Batılılaşmanın gülünçlüğünü dile getirmiştir. 


Bu cümledeki bilgi yanlışı aşağıdakilerin hangisinde belirtilmiştir? 


A) Yanlış Batılılaşmanın gülünçlüğü, “Sergüzeşt”"te değil, “Şıpsevdi” adlı romanda işlenmiştir. 

B) “Sergüzeşt"in konusu yanlış Batılılaşmanın gülünçlüğü değil, esir ticaretinin sosyal yaşamda nelere yol 
açtığıdır. 


C) “Sergüzeşt” adlı yapıt Samipaşazade Sezai'nin degil, Hüseyin Rahmi'nindir. 


D) “Sergüzeşt” roman değil, bir oyundur. 


E) Cümlede sözü edilen yapıtın kahramanı Dilber değil, Dilaşup'tur. 


I. Sabahattin Ali tarafından yazılmıştır. 
li. Roman türünde kaleme alınmıştır. 


lil. Başkişi İflahsızın Yusuf, içinde bulunduğu kent toplumuna kendini yabancı hisseder. 


IV. Köyde yaşanan bir olayla başlayan romanın büyük 
bir kısmı, şehir ortamı olan Edremit kasabasında 
devam eder. 


V. Üç çocukluk arkadaşı İflahsızın Yusuf, Köse Hasan 
ve Pehlivan Ali, şehirde iş bulma umuduyla köyden 
ayrılır. 


Yukarıdaki numaralanmış cümlelerde belirtilen yargılardan hangileri “Kuyucaklı Yusuf" adlı yapıt ile ilgili olarak söylenemez? 


A) L.veli. B) Ii. veli. O) Il. ve V. 


D) lil. ve V. E) MV. veV. 


GBİYC NENEME SETİ 
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.. 


33. 


34. 


—, öykü yazarlığı, “Gazoz Ağacı" ile “Yaralı Hayvan” 
adlı iki kitapta topladığı öykülerinde kalmakla birlikte 
değişik öykü anlayışıyla dikkati çekmiştir. Ona göre 
önemli olan anlatı değil, gerçeğin yansıtılmasıdır. Sait 
Faik kuşağının etkisi ile öykü yazmaya başlamış, İstanbul dışına çıkmadığı öykülerinde dikkatli bir gözlemci 
olarak gerçekleri yansıtmıştır. 


Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? 


A) Selim İleri 

B) Sabahattin Kudret Aksal 
C) Rasim Özdenören 

D) Mustafa Kutlu 

E) Vüs'at O. Bener 


Gürz ayaklı 

Kalkan elli 

Sancaktar olduğu 
Sancak tutuşundan belli 


Bu dizelerde aşağıdaki açıklamalardan hangisine 
uygun bir söz sanatı vardır? 


A) Bir olayı, gerçek nedeninin dışında, hayali ve güzel 
bir nedene bağlama 


B) Bir anlam inceliği meydana getirmek için bildiğini 
bilmezlikten gelme 


C) Söz arasında, bilinen bir duruma, olaya veya kişiye 
işaret etme 


D) Aralarında ortak yön bulunan iki unsurdan zayıf olanı güçlü olana benzetme 


E) Söylenişleri bir, anlamları ayrı iki sözü bir arada bulundurma 


Türk Dili ve Edehiyatı 


35. Faruk Nafiz Çamlıbel, hece ölçüsüne yeni bir ahenk ka- 


36. 


37. 


BİYS nENEME SETİ 


l ıl 
zandırmıştır. Mistik düşüncenin şiirdeki temsilcisi olan 
ll 
şaire 1927'de yayımladığı “Kaldırımlar” şiiri büyük bir 
V 
ün kazandırmıştır. Bu şiir, halk şiiriyle Fransız şiirinin bi- 
V 


çim yönünden bir birleşimidir. 


Bu parçadaki numaralanmış bölümlerin hangisinde 
bir bilgi yanlışı vardır? 
A)I. B) Il. 


Cl. D) MV. E)V. 


Cenap Şahabettin ile ilgili olarak aşağıdakilerden 
hangisi söylenemez? 


A) Edebiyat-ı Cedide'nin en aşırı örneklerini vermiş, Şiiri “nesir musikisi” diye nitelendirmiştir. 

B) Kullandığı yepyeni imgeler döneminin sanat dünyasında önemli tartışmalara yol açmıştır. 


C) Şiirde hece ölçüsünü müzik düzeyinde uyumlu kullanmayı savunmuştur. 

D) “Yakazat-ı Leyliye” ve “Elhan-ı Şita” tanınmış şiirlerinden bazılarıdır. 


E) Parnasizm akımını, edebiyatımızda tanıtan ve temsil eden ilk sanatçıdır. 


—, düzyazı biçiminde yazılmış şiirdir. Ses, söyleyiş ve 
tema bakımından şiirden farklı değildir. Şiirdeki vezin, 
kafiye gibi şekle ait önceden belirlenmiş sınırlayıcı ögeler bulunmaz. Yazan kişi duygularını daha rahat ifade 
eder. İlk olarak Fransa'da ortaya çıkmıştır. Halit Ziya ve 
Mahmet Rauf bu türün başarılı örneklerini vermiştir. 


Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? 
A) Müstezat 


B) Terza-rima C) Sone 


D) Manzum öykü E) Mensur şiir 
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38. Haldun Taner, öykülerinde dolaylı olarak insanların za- 


39. 


40. 


| 
yıf yanlarını ortaya koymaya çalışmış, bayağı insanlara 


karşı savaşını ortaya koymuştur. “Yaşasın Demokrasi”, 
ıl 


Yaz Yağmuru”, “On İkiye Bir Var" ve “Konçinalar” öy- 
ll IV V 


kü türünde tanınmış yapıtlarıdır. 


“ 


Bu parçadaki numaralanmış bölümlerin hangisinde 
bir bilgi yanlışı vardır? 


AYI BY. o) Ili. D)V. E)V. 


Ölü Kentin Nabzı'yla —, Sokrates Savunuyor'uyla —, 
Canlı Maymun Lokantası'yla -—-, Cumhuriyet Dönemi 
tiyatroculuğumuzun önemli isimlerindendir. 


Bu parçada boş bırakılan yerlere, sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? 


A) Refik Erduran - Recep Bilginer - Orhan Asena 

B) Orhan Asena - Necati Cumalı - Turan Oflazoğlu 
G) Tarık Buğra - Refik Erduran - Necati Cumalı 

D) Haldun Taner - Güngör Dilmen - Turgut Özakman 


E) Orhan Asena - Turan Oflazoğlu - Güngör Dilmen 


Divan edebiyatında ——- düğünlerden, şenliklerden, eğlencelerden, halk sporlarından söz eden çoğunlukla 
minyatürlü yazma yapıtlardır. Halk tiyatrosu, halk eğlenceleri yönünden zengin bilgi kaynaklarıdır. 


Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? 


A) surnameler 
B) siyasetnameler 
GC) mersiyeler 
D) gazavatnameler 


E) sefaretnameler 


Türk Dili ve Edebiyatı 
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41. 


42. 


Sanat hayatına şiir yazmakla başlayan — küçük insanın dünyasını ele almış, basit konuları hikâyeleştirmiştir. Çocukluk anıları ve Adapazarı-Bursa gözlemleri, 
Fransa'da yaşadığı yıllar, İstanbul'un kenar semtleri ve 
buralarda yaşayan yoksul insanlar, Adalar'da geçen yaşantısı ve balıkçılar, hikâyelerinin ternelini oluşturur. 
Dünyaya bakış felsefesini, “Bir insanı sevmekle başlar 
her şey!” diyerek açıklayan sanatçı, Çehov tarzı durum 
hikâyeciliğinin öncülüğünü yapmıştır. Hikâyelerini yanı sira iki romanı ve bir de şiir kitabı vardır. 


Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? 


A) Mustafa Kutlu 

B) Halikarnas Balıkçısı 
C) Sait Faik Abasıyanık 
D) Rasim Özdenören 


E) Zeyyat Selimoğlu 


—; Mehmet Çınarlı, Arif Nihat Asya, Mehmet Kaplan, 
Cemil Meriç, İlhan Geçer, Mustafa Necati Karaer, Nüzhet Erman, Yavuz Bülent Bakiler, Bahattin Karakoç gibi sanatçılardan oluşur. Bu sanatçılar, düşüncelerini, 
“Sanatçı bağımsız olmalıdır. Ulusal olmayan bir sanatn sınırları aşacağı düşünülemez. Sanatçının dili yaşayan dildir.” sözleriyle ortaya koymuşlardır. İlk şiirlerini 
“Çınaraltı” dergisinde yayımlamışlardır. Ölçü konusunda bir dayatmaya karşı olmuşlar, şiir olarak kalabildiği 
sürece aruzu da, heceyi de, serbest biçimli şiiri de kabul ettiklerini açıklamışlardır. 


Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? 


A) Birinci Yeniciler 
B) Hisarcılar 

C) Maviciler 

D) Beş Hececiler 
E) Yedi Meşaleciler 


RE İL, VER 
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43. 


44. 


45. 


Ahmet Hamdi Tanpınar, hece ölçüsüyle yazdığı ilk şiirlerindeki imge zenginlikleri ve müzikaliteyle dikkatleri 
üstüne çeker. Osmanlı Devleti'nin son döneminde seçkin bir çevrenin yaşayışını sergilediği ilk romanı — ardından, kendi yaşamından da izler taşıyan — romanını yayımlar. Bu yapıt, hem bir aşk hem de sanatçının 
İstanbul'a olan derin sevgisinin romanıdır bir bakıma. 


Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerin hangisinde verilenler sırasıyla getirilmelidir? 


A) Aydaki Kadın'ın - Mahur Beste 
B) Huzur'un - Sahnenin Dışındakiler 


C) Mahur Beste'nin - Huzur 


D) Yaz Yağmuru'nun - Saatleri Ayarlama Enstitüsü 


E) Sahnenin Dışındakiler'in - Aydaki Kadın 


Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Edebiyat-ı Cedide'de bu- 
I ıl 
lunduğu yıllarda bireysel bir sanat anlayışına sahip ol- 


muştur. İlk yapıtlarında mistik bir hava sezilir. 1916'dan 
nl 


sonraki yıllarda yurt gerçeklerini ve milli duyguları işle- 
V 


miştir. “Yaban” ile “Sodom ve Gomore” romanları bu 
V 


yılların ürünüdür. 


Bu parçadaki numaralanmış bölümlerin hangisinde 
bir bilgi yanlışı vardır? 


AYI. B) Il. Ol. D) V. E) V. 


' 


Aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır? 


A) Klasisizmde, yapıtlarda değişmez tipler vardır. 
B) Romantizmde, doğaya önem verilmiştir. 


C) Natüralizmde, sanatçılar, yapıtlarında yaşamı çirkin 
hatta iğrenç yönleriyle anlatmaktan çekinmemiştir. 


D) Sürrealizmde, sanatın bir hüner değil, bilinçaltının 
otomatik verileri olduğu kabul edilmiştir. 


E) Parnasizmde, şiirde anlam aranmaz çünkü şiir, anlaşılmak için değil, duyulmak içindir. 
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46. Aşağıdakilerden hangisi Attilâ İlhan'ın şiir türünde- 


47. 


48. 


ki yapıtlarından biri değildir? 


A) Elde Var Hüzün 

B) Yağmur Kaçağı 

G) Sisler Bulvarı 

D) Ayrılık Sevdaya Dahil 
E) Sokaktaki Adam 


—., yalnızca insanları güldürmek, eğlendirmek için değil, toplumsal yaşamı düzenlemek, ders vermek, belirli bir düşünceyi, görüşü karşı tarafa mizah eşliğinde iletmek için halk tarafından üretilmiş, çok kapsamlı işlevleri olan kısa anlatılardır. 


Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? 


A) Fıkralar B) Masallar G) Maniler 


D) Bilmeceler E) Tekerlemeler 


Halide Edip, Ateşten Gömlek ve Vurun Kahpeye adlı rol 


manlarıyla Anadolu'ya açılmıştır. Milli Mücadele yıllarında Anadolu'nun çeşitli sorunlarını yansıtan bu iki romanın yanında yazar, Handan ve Seviye Talip romanların- 
li Il 

da yakıp yıkan bir sevgiyi dile getirmek istediği için kişilerin iç dünyasına yönelir. Yazarın adıyla bütünleşmiş 

olan Dağa Çıkan Kuri ve Tatarcık ise töre romanları ola- 


V V 
rak dikkati çeker. 


Bu parçadaki numaralanmış bölümlerin hangisinde 
bir bilgi yanlışı vardır? 


AI. B) li. Oh. D) IV. E)V. 
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50. 


51. 


I. Ahmet Vefik Paşa 
Il. Abdülhak Hamit 


IN. Şemsettin Sami 


halka tiyatroyu sevdirme 
romantizmi benimseme 
sözlük alanında yoğunlaşma 


IV. Teodor Kasap mizah dergisi yayımlama 


V. Muallim Naci öykülerini kıssayla bitirme 


Yukarıdaki numaralanmış yapıtlardan hangisi, karşısındakiyle ilişkilendirilemez? 


A) B) Il. C) Ili. D)N. E)V. 


Kaside ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden 
hangisi yanlıştır? 


A) Genellikle övgü içerikli şiirlerdir. 

B) Beyit sayısı 33-99 arasında değişir. 

C) Uyak düzeni aa, ba, ca... biçimindedir. 
D) Vasıta beytinde şairinin mahlası bulunur. 


E) Değişik bölümlerden oluşur. 


I. Nefi'nin hiciv (yergi) türündeki şiirlerinin yer aldığı 
yapıtıdır. 


Il. Şeyh Galip tarafından, mesnevi biçiminde yazılmış 
bir aşk hikâyesidir. 


Il. Kâtip Çelebi tarafından yazılmış, kitapların yazarlarıyla birlikte isimlerinin yer aldığı bibliyografyadır. 


IV. Ali Şir Nevai, bu yapıtında Türkçenin Farsçadan daha zengin bir dil olduğunu söylemiştir. 


Aşağıdaki yapıtlardan hangisiyle ilgili bir açıklama 
yukarıda verilmemiştir? 


A) Siham-ı Kaza 

B) Hüsn ü Aşk 

C) Keşfü'z Zünun 

D) Muhakemetü'! Lügateyn 
E) Tuhfetü'l Haremeyn 
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52. Bir sersem 
Oldu yürek bir sersem 
Ölmeden şu cânımı 
Yâr yoluna bir sersem 


Bu maninin türü aşağıdakilerden hangisidir? 


A) Düz (tam) mani 

B) Kesik (cinaslı) mani 

C) Karşılıklı (deyiş) mani 

D) Yedekli (artık) mani 

E) Ayaklı (doldurmalı kesik) mani 


53. Halk hikâyeleriyle ilgili olarak aşağıda verilen yargılardan hangisi doğrudur? 


A) Sadece aşk konusu işlenir. 

B) Bütünüyle fantastik ögeler içerir. 

C) Sadece nesir biçiminde oluşturulur. 

D) Az çok kültürlü âşıklar tarafından anlatılır. 


E) Sanatlı ve ağır bir dil kullanılır. 


54. İncisinden ayrılmış yüreğim takvimlere küskün derviş 
l 


Kan çanağına dönmüş bir sadettir şimdi zaman 
ll 


Anılar yüklü rüyalar yangın yeridir sağ çıkılamayan 
Ul 
Nuh'tan kalma bir tufana özenir kurak gözlerim 
V 
Güneş doğana kadar pencerede beklerim 
V 


Yukarıdaki numaralanmış dizelerin hangisinde imgeye başvurulmamıştır? 


AL B) Il. C) ili. D) V. E)V. 
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55. — adlı romanıyla, roman yazarlığında bir atılım yapan 
——, bu romanıyla değişik bir psikolojik roman örneği 
vermiştir. Genelde küçük burjuvanın düşünce biçimi ve 
davranışlarının eleştirildiği roman yer yer ironik bir anlatımla sürdürülür. Aynı çizgide olan ikinci romanı “Tehlikeli Oyunlar"dan sonra yayımladığı “Bir Bilim Adamının Romanı” ise başarılı bir yaşam öyküsü romanı Örneğidir. 


Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerin hangisinde verilenler sırasıyla getirilmelidir? 


A) Korsan Çıkmazı - Nezihe Meriç 

B) Tutunamayanlar - Oğuz Atay 

C) Buzul Çağının Virüsü - Vüs'at O. Bener 
D) Kaçkınlar - Ferit Edgü 


E) Çarpılmışlar - Rasim Özdenören 


IUVINLAVA YATI 


56. Aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır? 


A) Orhan Hançerlioğlu, Bordamıza Vuran Deniz adlı romanında, Anadoludan gelip İstanbul'a yerleşen kalabalık bir ailenin yirmi yıl içinde çeşitli iş kollarına 
yayılışını, büyük şehrin hızlı ve öğütücü çarkına kapılışını ve bölünerek dağılışını anlatmaktadır. 


B) Köy ve köyün sorunlarını işleyen romancılar arasında yer alan İlhami Bekir Tez, Taşlı Tarladaki Ev adlı 
romanında, realist gözlemleri ve ruh betimlemeleri 
ile köy yaşamından değişik kesitler sunar. 


G) Mustafa Kutlu, Gençliğim Eyvah adlı romanında aydın problemi çevresinde 1970 sonrası gençlik hareketlerini, sosyal dalgalanmaları, çelişkileri, yanlış yapılanmaları, ahlâki kirlenmeyi, sosyal yapıda yerleşmiş birtakım kavramların yıkılışını anlatır. 


D) Sadık Yalsızuçanlar, ilk romanı Yakaza'da öğretmen 
olan başkişisinin günlük yaşamının tekdüzeliği içinde ve uykuyla uyanıklık arasında kendini aradığı içsel yolculuklarını işlemiştir. 


E) Fatma Karabıyık Barbarosoğlu, ilk romanı Hiçbir- 
yer'de, yetmişli yıllara kadar sosyal gerçekçi romancılar tarafından gündemden düşürülmeyen bir mekâna götürür okuru. 
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EDEBİYAT-COĞRAFYA SINAVI 
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI TESTİ 


1. Bu testte 56 soru vardır. 


2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Türk Dili ve Edebiyatı Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 


3. Bu testin cevaplama süresi 85 dakikadır. 


Likya Yolu'nda yürümek için en güzel zaman, karlarla 
kaplı tepeleri ve toprağın yüzünü örten çiçekleri bir arada görebileceğiniz ilkbahardır. 


Bu cümleyle ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? 


A) Sıfat-fiillere yer verilmiştir. 

B) Belirtme durumu eki almış sözcükler vardır. 
C) Ek eylem yoktur. 

D) İlgeçlere yer verilmiştir. 


E) Sıfat tamlamasının kalıplaşmasıyla oluşmuş birleşik 
sözcük vardır. 


Gün boyunca kullandığım alet çantamı topluyorum: görme, duyma, tat alma, koku alma, dokunma, beyin... Artık akşam oldu, günlük iş bitiyor, bir tarla işçisi gibi evime, toprağa dönüyorum. Çalışmaktan yorulduğum için 
değil, güneş gittiği için. Güneş battı, dağlar gölgelendi, 
beynimdeki sıradağların tepesinde biraz ışık var henüz 
ama karanlık gece bastırıyor, topraktan yükseliyor, gökten iniyor. Işık teslim olmamaya yeminli ama biliyor, kurtuluş yok; teslim olmamaya çalışsa da sönecek yavaşça. 


Bu parçanın anlatımıyla ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? 


A) Çağrışımlar içeren bir dil kullanılmıştır. 
B) Düşsel ögelere yer verilmiştir. 

GC) Kanıtlayıcı bir yol izlenmiştir. 

D) Devrik cümlelere yer verilmiştir. 


E) Birinci kişili anlatımla oluşturulmuştur. 


HVİNLAVA JA A 


Ey yeni cümbüşü her özleyişten sıcak 
| 


Bin uykuya yaslanmış sessiz kamaşan şafak 
1l ni 
Her bahçenin üstünde ve her ufuktan başka 


V 
Yıldızların tuttuğu ayna, ezeli aşka 
V Vi 


Bu dizelerdeki numaralanmış sözcüklerin hangilerinde ses olayı yoktur? 


A) 1. veli. B) |. ve IV. 


D) Ili. ve IV. E) HI. ve Vİ. 


() Bilindiği gibi 1950'ler toplumsal hayatımızda büyük 
değişimlerin ve dönüşümlerin yaşandığı bir zaman dilimidir. (1) Köyden kente göç, modernizm ve yenilikler 
karşısında bocalama yaşayan insanımızı iki arada bir 
derede bırakmıştır. (lll) Bu yüzden edebiyat ürünlerin- 
de özellikle öykü, roman ve oyunlarda insanımızın bu 
ikircikli tutumu sıkça işlenmiştir. (IV) Öykülerinin merkezine kadın ve aile kurumunu yerleştiren Meriç'in tipleri tümüyle Batılı anlayışı temsil ederler. (V) Batılı düşünüş, duyuş ve yaşayışları kendi yaşamlarında uygulamak isteyen kadınlar, genç kızlar öncelikle çevre baskısıyla karşı karşıya kalırlar. (VI) Tam da burada “kuşak 
çatışması” devreye girer ama kuşak çatışmasına bir kültür perspektifinden değil, daha çok bireysel özgürlükler açısından bakllır. 


Bu parça iki paragrafa bölünmek istense ikinci paragrafın hangi cümleyle başlaması uygun olur? 


AYIL B) Ili. O W. D) V. E) V. 


CO) il. ve V, 


Sanat yapıtları, sanatçının anadilinin bir ürünüdür. Dilinizi bilmeyenlere okutabilmeniz için bunların doğal olarak bir başka dile çevrilmesi gerekir. Yapıtlarınızı yazarken yelkenlerinizi evrensel boyuttaki rüzgârlarla ne kadar çok doldurursanız onlar, çevrildiği dilde yeniden yazılmış gibi ilgi uyandıracaktır. 


Bu parçadaki altı çizili sözle anlatılmak istenen aşağidakilerden hangisidir? 


A) Ulusal konuları yepyeni bir söyleyişle işleme 
B) Başka toplumların kültürel özelliklerinden yararlanma 
C) Her yapıtta yetkin bir söyleyiş yakalamaya çalışma 


D) İnsanlığın ortak değerlerinden yararlanarak yapıt oluşturma 


E) Çağdaşı ürünlerle boy ölçüşebilecek nitelikte ürünler 
ortaya koyma 


Bu öyküler, şiire daha yakın duruyor; imgelerle, çağrışımlarla, yepyeni düş ve anlamlara bürünmüş sözcüklerle yazılmış. Az sözcüğün, az sesin oluşturduğu çok 
anlamlılık önem taşıyor. Bu öyküler, gürültüsüz, slogansız biçimde yoksulluğun hüzünlü çocuk yüzünü ince 
bir duyarlılıkla gösteriyor. Birinci ve üçüncü kişili anlatımı dengeli biçimde kullanan yazar, bazen aynı öykü 
içinde her ikisine de yer verebiliyor. İç konuşmalar, dış 
sesler ve bilinç akımı, yazarın bu öykülerde sıkça kullandığı anlatı yöntemleri arasında yer alıyor. 


Bu parçada sözü edilen öykülerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? 


A) Yazarının, anlatıma kendini katmamaya özen gösterdiğine 

B) Anlam yoğunluğu barındırdığına 

C) İçeriğinin ne olduğuna ve nasıl yansıtıldığına 

D) Farklı anlatım tekniklerinden yararlanıldığına 


E) Şiirsel özellikler taşıdığına 
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Öykücü bir düşüncenin doğruluğunu ispat etmekten 
çok, bir ayrıntıyı dilin gücüyle biçimlendirip dünyaya kazandırır. 


Aşağıdakilerden hangisi bu cümlede anlatılmak is 
tenene anlamca en yakındır? li 


A) Öykücü okura ulaştırmak istediği düşünceyi iyi seçmelidir. 


B) Öykücünün tüm dünyaya hitap eden konuları işlemesi gerekir. 


G) Öykücü yaşamdaki detaylara üslubuyla şekil verip 
insanlara sunar. 


D) Dünyadaki önemli gelişmeler öykü türüne mutlaka 
yansır. 


© E) Öykücü hayattaki her olayı okurlarına sunmak için 


uğraşır. 


Sanatçı, yazın dünyamızın en başarılı ve en çok ilgi uyandıran öykücülerindendir. Halk öykülerinden ve şiirlerinden devşirdiği söyleyiş özellikleriyle insan ilişkilerini dikkat çekici biçimde vermeyi başarmıştır. Doğal, duru ve 
yalın bir dil kullanması ve anlattıkları konularda can alıcı ayrıntılar yakalaması en önemli özelliklerindendir. Bazen de gerçeklikten kaçan bireylerin iç dünyalarını açiğa çıkaran ve çevresiyle olan iletişimsizliklerini anlatan 


* öyküler de yazmıştır. Öykülerinde, romanlarında anlat- 


tıklarından daha farklı bir dünya kurmayı başarmıştır. 


Bu parçada, sözü edilen yazarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? 


A) Abartısız, anlaşılır bir dile sahip olduğuna 
B) Öykü ve romanlarında ortak konuları işlediğine 
C) Sanat dünyasında dikkat çeken bir yeri olduğuna 


D) Halk edebiyatına ait anlatım özelliklerinden yararlandığına ' 


E) Yapıtlarında karakterleri ruhsal özellikleriyle yansıttığına 


Türk Nil ve Edahiwatı 
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Washington'da bir gününüzü sanata ayırırsanız pişman 
olmazsınız. Şehirde Smithsonian, National Portrait Gallery mutlaka uğranması gereken müzeler. Bunların yanına National Gallery of Art'ı da eklemek ve Goya, Monet, Da Vinci gibi üstatların eserlerini inceleme fırsatını 
kaçırmamak gerekli. Ayrıca özel galerilerde de birçok 
farklı konulardaki sergi sizleri bekliyor olacak. Kisa süre içerisinde birçok ülkeyi tanımak, kültürlerini öğrenmek ve keyifli zaman geçirmek için bu geziler çok uygun bir seçenek. Washington'da tek yapmanız gereken 
gününüzü iyi planlamak. O kadar çok yapılacak şey, o 
kadar alternatif var ki günlük programınızın her saniyesinin nasıl olup da dolup taştığına siz de şaşıracaksınız. 
Bir de mevsimlerden bahar olunca keyfiniz katlanacak! 


Bu parçanın anlatımıyla ilgili olarak aşağıdakilerden 
hangisi söylenemez? 


A) Eylem cümlelerine yer verilmiştir. 

B) Açıklamalara yer verilmiştir. 

GC) Öneri anlamı taşıyan yargılar kullanılmıştır. 
D) Anlatıcının duyguları yansıtılmamıştır. 


E) Niteleyici sözcüklere yer verilmiştir. 


-— Şairlik öyle boğazın, sesin elverişliliği üstüne, biraz 
müzik eğitimiyle ses sanatçısı olmaya benzemez. Kaldı ki öylesi de o “biraz"la yetinirse, hiçbir zaman virtüöz olamaz. Aralarda bir şeyleri çığırır durur. İşte bunun 
gibi, doğuştan gelen şairlik de yeterince işlenerek geliştirilmezse toprak altında bekleyen maden kadar bile 
geçerliği olamaz. Çünkü maden, bir gün erbabınca İşletilip değerlendirilebilir. Ama şiir yeteneği zamanında 
işletilmezse yok olur gider. 


Bu parçanın başına düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? 


A) İnsanın şair olmasında, doğup büyüdüğü çevrenin 
etkisi yadsınamaz. 
B) Bazı insanlar, şiire daha çok ilgi duyar. 


C) Bazı şairler, başka şairlerin şiirlerini okumak istemezler. 


D) Edebi türler içinde nedense şiir en kolay tür zannedilir. 

E) Doğuştan gelen şiir yeteneği, az bir çabayla geliştirilemez. 


PUYAINLAVA ALETE eeeeeleli ilani Sanel yle gürel pia bieminn ozal sü luke iiüen sesin sl5u 
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Eğer iyi bir resimseverseniz Oslo'daki Ulusal Galeri'yi 
l 
görmelisiniz. Şehir merkezine pek de uzak olmayarı ga- 
li 
leriye yürüyerek rahatlıkla gidebilirsiniz. Hem Oslo'ya 


kadar gelip de meşhur Norveç'li ressam Edvard Mun- 
Li V 
ch'un tablolarını görmeden dönülmez ki. 
V 


Bu parçadaki numaralanmış sözlerden hangisinin 
yazımı yanlıştır? 


AL B) Il. oy lll. D)M. E)V. 


Kastamonu'nun Azdavay ilçesinden bir kış günü geçerken yolun kenarında, şirin mi şirin küçük bir asma köprü görmüştüm. 


Bu cümlenin ögeleri aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla, doğru olarak verilmiştir? 


A) Dolaylı tümleç - zarf tümleci - nesne - yüklem 
B) Zarf tümleci - dolaylı tümleç - nesne - yüklem 
C) Zarf tümleci - zarf tümleci - nesne - yüklem 
D) Dolaylı tümleç - zarf tümleci - özne - yüklemi 


E) Dolaylı tümleç - zarf tümleci - zarf tümleci - yüklem 


13. Bir sonsuz uçurumda uyanmış gibi birden 
l 


Sazlar sustuktan sonra duyulan nağmelerden 
ıl nl 
Doldurur hiç durmadan uzattığı bu tası 
V V 
Gül, ey bir âna sığmış ebediyet rüyası 


Bu dizelerdeki numaralanmış sözcüklerden hangisi 
fiilden fiil yapım eki almamıştır? 


A) B) 1. O) lil. DJ İV. E) V. 


EE Psi İİİ sam Elmir 
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15. 


6 LYS DENEME SETİ 


() Bir köprü üzerindeki küçük bir ayrıntı bile dikkat ettiğinizde sizi alıp nerelere götürür. (ll) Köprüler, iki yakayı bir araya getirir. (ll) Bunlardan çoğu direkler arasına gerilmiş çelik tellerden, yığma betondan yapılmıştır. (IV) Kimisi birbirine bağlanmış dallarla kuruluyken 
kimisi bir derenin üzerine uzatılmış bir ağaç gövdesidir 
yalnızca. (V) Değişik malzemelerden ve değişik şekillerde yapılabilen köprü, aslında buluşturma demektir. 


Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak 
aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? 


A) I. cümle, girişik birleşik cümledir. 
B) Il. cümle, olumlu bir eylem cümlesidir. 
G) il. cümle, sıralı cümledir. 


D) IV. cümle, içinde isim tamlamaları bulunan olumlu 
bir cümledir. 


E) V. cümle, içinde yeterlik fiiliyle çekimlenmiş sözcük 
bulunan isim cümlesidir. 


Tolstoy, Çehov için şunu söylemiştir: “Ne kadar mükemmel bir di! Ne Dostoyevski ne Turganyev ne de 
ben bu şekilde yazabiliriz.” Modern kısa öykücülüğün 
kurucusu kabul edilen Anton Pavloviç Çehov, gereksiz 
sözcük kullanmaz öykülerinde. Sade yazmak, halk dilini ve deyimlerini kullanmak başlıca ilkesidir. Ona göre en bilge kişi en sade, en kolay yoldan anlatandır. 
Kendisi, otoriter bir ortamda büyüyen Çehov, kendisini mutsuz eden bu gerçekliğe düş gücünü güçlendirerek başkaldırmıştır. Zor koşullar altında geçen çocukluk yılları, hikâyelerinde çocuklara geniş yer vermesine 
ve hep hüzünlü, incinmiş çocukları anlatmasına neden 
oldu. Çehov'un duru anlatımı ve hüzünle ironiyi dengeleyişi, çocukların ve gençlerin duygusal dünyalarını beslemekte, dengelemektedir. Gerçeklik ve düş kavramları üzerine analitik düşünmeyi teşvik eden bu öyküler 
düş gücüne methiyeler olarak da okunabilir. 


Bu parçanın anlatımıyla ilgili olarak aşağıdakilerden 
hangisi söylenemez? 


A) Tanık göstermeye başvurulmuştur. 


B) Dilin göndergesel işlevini örneklendiren cümlelere 
yer verilmiştir. 


C) Farklı duyularla algılanabilecek ayrıntılara yer verilmiştir. 


D) Farklı yapıda cümleler kullanılmıştır. 


E) Karşılaştırmaya yer verilmiştir. 


İUYINLAYA PATİ 
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() Tiyatro türündeki yapıtlarıyla bugüne dek yaşarlığını 
koruyan Euripides, yaşadığı toplumdaki her sınıftan insanı ele almıştır. (1) Yapıtlarında çevresindeki yaşamı iyi 
gözlemlemiş bunları sanatlı biçimde anlatmıştır. (111) Hangi sınıftan insanı anlatırsa anlatsın ona daima insancıl bir 
bakış açısıyla yaklaşmıştır. (IV) Onun böyle bir tutumu 
benimsemesinde elbette kendi yaşamında çektiği sıkıntılar etkili olmuştur. (V) Anlattıklarını ince bir mizah ve abartılı eleştirilerle süslemesi, onun biçemini zenginleştirmiş 
ve halkın, yöneticileri sorgulamaya başlamasında etkili olmuştur. (VI) Ne var ki sanatçının bu sorgulayıcı tavrı otorite sahiplerinin tepkisini çekmiş, sanatçının ömrünün sonlarında maddi sıkıntılar yaşamasına neden olmuştur. 


Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisinde 
Euripides'in, toplumun eleştirel bir tutum kazanmasına olan katkısından söz edilmiştir? 


Al. B) 1. O) V. D) V. E) VI. 


Üniversitelerin edebiyat dünyasından uzaklığının en çarpıcı göstergesi, edebiyat dergileridir. Binlerce edebiyat 
akademisyeninden yalnızca küçük bir azınlık yazılarını 
edebiyat dergilerinde yayımlıyor. Onların bir bölümü de 
edebiyata içerden bakmayı ne yazık ki başaramayan, 
akademik öğretimin didaktik kuruluğundan kurtulamayan, öğretim programı içinde verilen edebiyat anlayışları, akımları ve yöntemlerinin dogmatik uygulayıcısı olma- 
nın ötesine geçip edebiyatın ruhunu kavrayamayan yazılardır. Ne dili, ne biçimi, ne ruhu edebiyatla iç içe geçmeye uygundur. Çalıştığım edebiyat dergilerine üniversite akademisyenlerinden gelen yazılar beni hep tedirgin etmiştir. Okunması güç, akademik biçimlerin düzenine sımsıkı bağlılıkla yazılmış yazıların, kitapların ve yazarların anlaşılmasına katkısı da hep pek az olmuştur. 


Bu parçada yazar, akademisyen yazarların edebiyat 
dergilerinde yayımlanan yazılarını aşağıdakilerden 
hangisini vurgulamak için örneklendirmektedir? 


A) Edebiyat çevrelerinden ne kadar uzak kaldıklarını 

B) Birçok yazıyla edebiyata katkı sağladıklarını 

C) Geniş halk kitlelerine seslenmeyi başarabildiklerini 
D) Toplumdan ayrı bir dil anlayışını benimsemediklerini 


E) Dilin gelişim evrelerini iyi kavrayamadıklarını 


Türk Ni ua ErHahivatı 
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19. 


GİY pENEME CETİ 


(0) Modern anlamda eleştirinin ayak sesleri Servet-i 
Fünün Dönemi'nde duyulur. (li) Bu dönemde Batılı bazı kuramların etkisiyle eleştiri kavramının ne olduğu sorusu sorulmaya başlanır. (111) Cumhuriyet Dönemi'nde 
ise eleştiri artık yeni bir tür olarak yerini almaya başlar. 
(IV Metodolojik açıdan tarih bilimini andıran veya deneme tarzında kalan bu yazılar, daha çok sanatçı veya 
yapıt eleştirisi şeklindedir. (V) Eleştiriyi sanatçı ve yapıt 
endeksinden çıkaran bu yazarlar, genç yazarlara edebiyatın teknik özelliklerini öğreterek onların doğru yolda ilerlemelerine yardımcı olmuştur. (VI) 


Bu parçadaki numaralanmış yerlerden hangisine düşüncenin akışına göre “Ancak zamanla edebiyatın es- 


tetik yönü veya edebiyat kuramı üzerine yazan bir kadro oluşmaya başlar." cümlesi getirilebilir? 


A). B) 1. O) iv. D) V. E) Vİ. 


()) Yetişkinler için yazılan polisiye romanlarda çözümsüzlük, kin, sevgisizlik, psikolojik rahatsızlıklar gibi konular rahatlıkla ve sık sık işleniyor. (li) Ancak bu unsurların çocuklar için yazılan polisiyelerde geçmemesi gerekir. (ili) Çocuklara bu türde bir kitap yazarken cinayet, 
ölüm ve kan sözcüklerini bile kullanmadan, vahşet görüntüleri oluşturmadan heyecan ve gerilim unsurları kurgulanmalıdır. (IV) Zaman Dedektifleri adlı bu yapıtta çocukları heyecanlandırmayı başarırken şiddet ögelerinden 
nasıl kaçınılabileceğinin iyi bir örneği verilmiş. (V) Kitapta kanıt toplamayı seven, meraklı, araştırmacı üç çocukla tanışıyor okurlar. 


Polisiye yapıtların ele alındığı bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden 


hangisi yanlıştır? 


A) 1. cümlede, genel olarak dile getirilen temalarla ilgili bir bilgi veriliyor. 


B) Il. cümlede, çocuklar için yazılan polisiyelerin ilgi 
çektiğinden söz ediliyor. 


C) III. cümlede, çocuklara yönelik polisiyelerde olması 
gereken özelliklere değiniliyor. 


D) MV. cümlede, anlatılanlar bir örnekle destekleniyor. 


E) V. cümlede, örnek verilen yapıttaki karakterlerin niteliklerinden söz ediliyor. 


J 
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Bir öykü, anlatıdaki ilerlemeyi ve dönüşümleri yansıtacak bir yer betimlemesi, bir kahramanın portresi, bir konuşma sahnesiyle sonlanabilir. Yazar tarafından verilmek istenen bir ders ya da düşünce de burada belirtilebilir. Eğer yazar, okurun imgelem gücünü harekete 
geçirmek istiyorsa anlatısını onda yeni soru işaretleri 
oluşturacak şekilde belirsiz bir sonla bitirebilir. 


Bu parçadaki “okurun imgelem gücünü harekete geçirmek” sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden 
hangisidir? 


A) Okuru yaşam gerçeklerinden uzaklaştırmak 
B) Okurun hayal dünyasını aktif duruma getirmek 
C) Kapalı bir anlatımdan kaçınmaya çalışmak 


D) Anlatılanları, okurun kendi yaşamıyla örtüştürmesi- 
ne olanak sağlayacak biçimde yansıtmak 


E) Her okurun kendine göre anlamlandırabileceği düşsel olaylar anlatmak 


Sözcükler bir dil oluşturmakla kalmaz. Onların da kendilerine has ve evrensel bir dilleri vardır. Sözcükleri bozmak, ana dili kaybetmekten de öte bir şeydir. Bu ayni 
zamanda, yüzyılların eleklerinden süzülerek gelmiş tarihsel mirasi ve nadide bir güzelliği hoyratça hırpalamak 
anlamına gelir. Arapça, Farsça, Kürtçe, Türkçe, Fransızca, Latince, vs. olmaları hiç fark etmez. Asıl olan onların ne anlatmak istediğidir. Budanır veya değişime uğrarlarsa eğer, yüklendikleri anlamı bize taşıma özelliğini tümden yitirirler. Onlar yok olurken, bilgi eksilir ve sonuçta biz çoraklaşırız. 


Bu parçada anlatılmak istenenle aşağıdakilerden 
hangisi arasında bir ilişki kurulabilir? 


A) Birçok ozanımız eserlerini Türkçe olarak meydana 
getirmiş bu sayede de seslerini günümüze kadar duyurabilmişlerdir. 


B) Günümüzde yabancı dil öğrenmek bir zorunluluktur 
ve insanlar yabancı dil öğrenmeye mutlaka teşvik 
edilmelidirler. 


C) Dünyadaki bütün gelişmeleri, bilim ve teknolojiyi takip etmeli ve bunlardan haberdar olmalıyız. 
D) Harflerden oluşan sözcükler, dilin şifrelerini oluştu- 


ran bir anahtar olduğuna göre bu durumda tek bir 
harfin kaybolmaması bile çok önemlidir. 


E) Sanat evrenseldir ama milli özellikler öğrenilmediğin- 
de başka toplumların sanatını taklit etmiş oluruz. 


Türk Dili ve Edehivalı 
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23. 


Tarihi iskeleler, yemyeşil parklar ve sahil kahvelerinin 
sıralandığı Batum Limanı'nda gezi teknelerinin biri geliyor biri gidiyor. Şans getirdiğine inanılan Saint Andrew Heykeli, Sarp Sınır Kapısı yakınlarındaki küçük bir 
şelalenin kapı komşusu. Üç asırlık Osmanlı izlerini köklü tarihiyle harmanlayan kent, yeni yatırımlarla baştan 
aşağı yenileniyor. Batum tepelerindeki dağ köyleri ise 
kış aylarında beyaz örtüyle kaplanarak romantik bir havaya bürünüyor.Keyifli bir sayfiye alanı görünümünde- 
ki Batum Limanı'nın çevresi mimari harikalarla dolu. Bu 
yıl bir milyon turist ağırlayan şehir yıl boyu pek çok kültürel etkinliğe ev sahipliği yapıyor. Kentin en önemli festival ve konser alanlarından biri olan Batumi Piazza, sütunlu zarif kemerleriyle dikkat çekiyor. Kalabalık toplulukların ziyaretleriyle dolup taşan Rustaveli Caddesi'ndeki binalar ve fıskiyeler akşamları ışıl ışıl. 


Bu parçanın anlatımında özellikle aşağıdakilerden 
hangilerine başvurulmuştur? 


A) Tartışmaya - örneklendirmeye 


) 
B) Tanık göstermeye - karşılaştırmaya 
C) Alıntı yapmaya - örneklendirmeye 
D) Betimlemeye - açıklamaya 


E) Öykülemeye - tanık göstermeye 


Anadolu topraklarını çevreleyen denizlerdeki su altı ya- 


şamı, canlılık ve çeşitlilik açısından tropik denizlerle kı- 
ii düzeyde olmayabilir. Ancak bu suların çok 
özel bir zenginliği var: Batıklar. Kimi fırtınaya yakalanarak kimi deniz Mi tahribata uğrayarak batan 


ve yüzlerce yıl hiç bozulmadan su altında kalan gemi- 


ler, kendilerini ziyaret eden dalgıçlara unutulmaz anlar 
V 
yaşatıyor! 
V 


© Bu parçadaki numaralanmış noktalama işaretlerin- 


den hangisi yanlış kullanılmıştır? 


AYI. B) Il. O) 1. D)V. E) V. 


GIİYS pENEME CETİ 
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24. Virânelerin yasçısı baykuşlara döndüm 


25. 


26. 


Gördüm de hazânında bu cennet gibi yurdu 
Gül devrini bilseydim onun bülbülü olurdum 
Yâ Rab, beni evvel getireydin ne olurdu 


Bu dörtlükteki ikinci dizede görülen söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir? 


A) Nidâ B) Teşbih 


C) Tenasüp D) Mübalağa 


E) Tecahül-i ârif 


Divan edebiyatında hem beyit hem de dörtlük şiir birimi kullanılmıştır. —, beyitle oluşturulan şiir biçimlerinden biridir. 


Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilemez? 


A) Gazel B) Müstezat 


C) Mesnevi D) Kaside 


E) Murabba 


Beni zaman kuşatmış, mekân kelepçelemiş 
Ne sanattır ki her şey, her şeyi peçelemiş 
Perde perde veralar, ışık başka, nur başka 
Bir anlık visal başka, kesiksiz huzur başka 


I. Tekrir sanatından yararlanılmıştır. 

İl. Sarma uyak düzeniyle oluşturulmuştur. 
IN. Tunç uyak kullanılmıştır. 
IV. Soyut bir duyarlık içermektedir. 


V. Bütün dizelerde redif vardır. 


Yukarıdaki dizelerle ilgili olarak verilen numaralanmış bilgilerden hangileri yanlıştır? 


A) veli. B) Ii. ve ili. C) lil. ve IV. 


D) Ul. ve V. E) IV. veV. 


Türk Nili ve Edehivahı 
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28. 


,29. 


30. 


GİYS NENEME GETİ 


A kara kız kara kız 
Saçlarını tara kız 
Gönlüm uçtu yuvadan 
Perçeminde ara kız 


Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur? 


A) Nidâ B) İstiare C) Teşhis 


D) Aliterasyon E) Asonans 


Aşağıdakilerden hangisi kırsal kesim yaşamını ve 
gerçeklerini işleyen romancılardan biri değildir? 


A) Kemal Bilbaşar 
B) Samim Kocagöz 
C) Abbas Sayar 

D) Talip Apaydın 

E) Yusuf Atılgan 


Aşağıdaki şairlerden hangisi, benimsediği şiir anlayışı bakımından ötekilerden ayrılır? 


A) Ahmed Arif 
B) Rıfat Ilgaz 

C) Aziz Nesin 

D) Nâzım Hikmet 
E) Özdemir Asaf 


Aşağıdakilerden hangisi anlamla ilgili söz sanatlarından biri değildir? 


A) Mübalağa B) Teimih GC) Tenasüp 


D) Aliterasyon E) Tariz 


IYYONAYA EA 
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İslamiyet öncesi Türk şiiri hece ölçüsüyle yazılmıştır. 
l 


Yedili, sekizli, on ikili kalıplara çok rastlanır. Kafiye önemıl 


lidir, dize başlarında da kafiye yapılır. Nazım birimi dört- 
1 
lüktür. Şiirler, Türklerin o çağdaki dünya görüşlerini, ya- 


şantılarını, duygularını, düşüncelerini Arapça ve Farsça 


ağırlıklı sanatlı bir dille anlatır. Şiirlerde doğa, aşk, kah- 
V 


ramanlık, cesaret, binicilik, at sevgisi, askerlik, ölüm en 
V 


çok işlenen konulardır. 


Bu parçadaki numaralanmış bölümlerin hangisinde 
bir bilgi yanlışı vardır? 


AYI. B) Il. O) Ul. D)N. E)V. 


Büyüdüm, işsiz kaldım, aç kaldım 
Para kazanmak gerekti 

Girdim insanların içine 

İnsanları gördüm 

Ne yârdan geçerim ne serden 

Ne denizlerden ne gökyüzünden ama 
Bırakmıyor son gördüğüm 
Bırakmıyor geçim derdi 

Oymuş, diyorum, zavallı şairin 

Görüp göreceği 


Bu dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 


A) Yinelemelere yer verilmiştir. 

B) Öyküleyici anlatımdan yararlanılmıştır. 
C) Serbest ölçüyle yazılmıştır. 

D) Uyak ve redif yoktur. 


E) Garip şiirine özgü nitelikler taşımaktadır. 


Türk Dili ve Edebiyatı 


33. 


34. 


6 LYS DENEME SETİ 


Anadolu'yu çocukluğundan başlayarak tanıyan —, en 
çok Anadolu'nun bilinmezlik içinde oluşundan etkilenmiştir. “Kan Davası”, “Yeşil Gece” ve “Kavak Yelleri” 
onun Anadolu'yla ilgili romanlarıdır. Anadolu'nun değişik sorunlarıyla birlikte toplumu ilgilendiren çeşitli sorunlara da değinen yazar, “Kızılcık Dalları”, “Miskinler 
Tekkesi” ile “Son Sığınak"ta bu konuları ele almıştır. 
Genelde topluma yönelen yazar, yapıtlarında Türkçeyi 
özen göstererek kullanmıştır. 


Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? 


A) Reşat Nuri Güntekin 
B) Cenap Şahabettin 

C) Ahmet Muhip Dıranas 
D) Ziya Osman Saba 

E) Cahit Sıtkı Tarancı 


Recep Bilginer, ilk oyunu olan “Kadınlar Arasında"da, 
| I 


büyük kentleri ele alır; bu kentlerdeki toplum düzensiz- 


liğinin, ahlak çöküntüsünün aile üzerindeki etkisini gösterirken hareket noktası kişidir. Onu izleyen oyunlarından “Oyun İçinde Oyun”, Birinci Dünya Savaşı başlanl 
madan hemen önce İstanbul'dan bir kesiti ele alarak 
değer yargılarındaki değişmeyi, Batılılaşma çabasında 
olan ancak kendisini yenileyemeyen iki kişiyi karşılaştırarak verir. “Çil Horoz" ve “Zabit Fatma'nın Kuzusu"nda 


V 
da kişilerden hareket eden yazar, “Yağmur Sıkıntısı"nda 
V 


aile yapısı içinde, toplumdaki bozuk düzeni yansıtır. 


Bu parçadaki numaralanmış bölümlerin hangisinde 
bir bilgi yanlışı vardır? 
AL B) il. 


Cc) ili. DİV. EV. 


IKYIMAVA WA 


se) 


35. 


36. 


— Mütareke günlerindeki şiirlerinde hassas ve hüzünlü bir insanın izlenimleri vardır. Bu şiirlere hatıraların 
baskısı, gurbet ve ağlayış hâkimdir. “Geceden Taşan 
Dertler"de topladığı şiirleri devrinde büyük bir ilgiyle 
karşılanmıştır. Didaktik niteliği ağır basan daha sonrakilerde ise Milli Mücadele'nin muhtaç olduğu tiplerin 
tasviri ve onlara karşı duyulan saygı ve sevgi yer alır. 
Hece veznini kullanan şairin “Yayla Türküsü"ndeki şiirlerinde Ömer Bedrettin'in şiirlerinin havası bulunur. 


Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? 


A) Şüküfe Nihal Başar'ın 

B) Arif Nihat Asya'nın 

C) Kemalettin Kamu'nun 

D) Halide Nusret Zorlutuna'nın 
E) Orhan Şaik Gökyay'ın 


Aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır? 


A) Necmettin Halil Onan'ın sadece “Bir Yolcuya” şiiri 
onun edebiyat tarihimizde yerini almasına yetecek 
kadar güçlüdür. Bu şiir milli gurur ve heyecanın doruğa yükseldiği günlerde yazılmıştır ve milletimizin 
bütün bir var oluş mücadelesini yansıtır. 


B) Şiirlerindeki mistisizm, kapalılık, trajik söyleyiş, geleneğe bağlılık, şekil bakımından kusursuzluk, “Kaldırımlar” şairi Fazıl Hüsnü Dağlarca'nın şiir tarihimizdeki yerini almasını sağlamıştır. 


C) Memleket şiirleri ile başlayıp Yunan mitolojisini bir 
anlatma vasıtası olarak kullanan Salih Zeki Aktay, 
Ali Mümtaz Arolat ile birlikte uzak iklimleri özleyen 
şiirler kaleme almışlardır. 


D) Sabri Esat Siyavuşgil, ilgi çeken ev içi ve eşya tasvirlerinden sonra özellikle çevirileri ve edebiyatı yakından takip eden denemeleriyle edebiyatla olan 
bağlantısını sürdürdü. Şiirlerini “Odalar ve Sofalar”da 
topladı. 


E) Roman ve tiyatro türlerinde de yapıt veren Cevdet 
Kudret Solok, okul kitapları ve edebiyat tarihimizle 
ilgili yapıtlar yazmış, “Birinci Perde" adlı kitabında 
şiirlerini toplamıştır. 


— Türkbili ve Edehivatı 


37. 


38. 


39. 


Aİ YC pENEME CETİ 


17. yüzyıl şairlerinden ——, “Hayriyye” adlı mesnevisin- 
de oğlu Ebulhayr Mehmet'e kendi deneyim ve görüşlerini anlatmış, yapılması ve sakınılması gerekenleri açıklamıştır. 


Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? 
A) Baki 


B) Nabi C) Fuzuli 


D) Ahmedi E) Necati 


Ahmet Hamdi Tanpınar, romanlarında genellikle, Dol 
Ğu-Batı kültürü, madde-ruh-insan psikolojisi, toplumsal 
Il 
değişme sonucu ortaya çıkan bunalımları dile getirmiş- 


tir. “Matmazel Noralya'nın Koltuğu”, “Biz İnsanlar” ve 
il V 
“Bir Tereddüdün Romanı” bunlardan bazılarıdır. 
V 


Bu parçadaki numaralanmış bölümlerin hangisinde 
bir bilgi yanlışı vardır? 


AL B) Il. C) Il. D) MV. E) V. 


Aşağıdaki yapıtlardan hangisi tür bakımından ötekilerden farklıdır? 


A) Yine Bir Gülnihal 

B) Ayrılık Sevdaya Dahil 

GC) Çocuk ve Allah 

D) Geceleyin Bir Koşu 

E) Yaşadıklarımdan Öğrendiğim Bir Şey Var 


d 


TEVINLAYA TAE 


O 


40. Arı ve duru Türkçeleri, gönülden duyuş ve deyişleriyle 


41. 


çağdaş bir ozan kadar yeni kalabilmiş, halk şiirimize ve 
gelmiş geçmiş şairlerimize ışık tutmuş iki ozanımız vardır. İlhamlarına tabiat duygusunun kaynaklık ettiği —, 
içinde yaşadığı çevrenin lirik ve gerçekçi şairidir. İlhamlarına mistik bir ruh hakim olan — ise insanı şaşırtan 
sade bir eda ile şiir söylemedeki başarısıyla geniş halk 
kitlelerinin gönlünü kazanmıştır. 


Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? 


A) Seyrani - Âşık Ömer 

B) Kaygusuz Abdal - Kul Himmet 
C) Dertli - Gevheri 

D) Dadaloğlu - Bayburtlu Zihni 


E) Karacaoğlan - Yunus Emre 


i. Hikmet adı verilen şiirlerden oluşmaktadır. 
H. Söylev türünün edebiyatımızdaki ilk örneğidir. 

lil. Yapıtta dört sembolik kişi kendi aralarında konuşarak gerçeklere varmaya çalışır. 

MW. Kültür tarihimizi aydınlatabilecek düşünceleri, toplumun değer yargılarını, insanın evrensel boyuttaki 
sorunlarını işlemektedir. 

V. Yusuf Has Hacib tarafından 1069-1070 yıllarında 
yazılmış, Hükümdar Tabgaç Buğra Kara Han'a sunulmuştur. 


Yukarıdaki numaralanmış yargılardan hangileri Kutadgu Bilig ile ilgili olarak söylenemez? 


A) i. veli. B) ii. ve İli. C) lll. ve IV. 


D) Ili. ve V. E) IV. ve V. 


Türk Dili ve Edehivatı 
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42. 


43. 


Aşağıdakilerden hangisi Servet-i Fünun Edebiyatının özelliklerinden biri değildir? 


A) Şiirin düzyazıya yaklaştırılması 
B) Şiirlerde bireysel temalara ağırlık verilmesi 


G) Romanlarda, genellikle İstanbul'da geçen olaylara 
yer verilmesi 


D) Batılı şiir biçimlerinin kullanılması 


E) Gazete alanında ilerleme görülmesi 


Yüksek Gerilim'iyle -—, Denize Açılan Kapı'sıyla —, 
Alemdağ'da Var Bir Yılan'ıyla -—, Cumhuriyet Dönemi 
öykücülüğümüzün önemli isimlerindendir. 


Bu parçada boş bırakılan yerlere, sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? 


A) Adalet Ağaoğlu - Haldun Taner - Füruzan 

B) Adalet Ağaoğlu - Rasim Özdenören - Sait Faik 
GC) Tarık Buğra - Rasim Özdenören - Necati Cumalı 
D) Haldun Taner - Halikarnas Balıkçısı - Füruzan 


E) Yaşar Kemal - Necati Cumalı - Sait Faik 


44. Koşma ile ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangi- 


si yanlıştır? 


A) Hece ölçüsü kullanılır. 

B) Âşık edebiyatı şiir biçimidir. 

G) Dörtlük şiir birimiyle oluşturulur. 

D) Koşuk, sagu, sav gibi türleri vardır. 


E) Genellikle aşk, sevgi, doğa güzellikleri, yiğitlik gibi 
konular işlenmiştir. 


IHYONLAYA PALA 


np 
gı 


46. 


Sakalar en eski Türkler olduğu için bunlara ait destanlar, eski Türk tarihinin izlerini taşımaktadır. Bu destanlar, Sakaların, Türkistan'daki yüksek hâkimiyetlerini içermektedir. Bu destanların birincisi olan —— Saka Türklerinin İranlı Medyalılar ve Ahemenidlerle olan çarpışmaları, ikincisi olan — Makedonyalı İskender'le savaşları 
anlatılır. 


Bu parçada boş bırakılan yerlere, sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? 


A) Manas'ta - Mahabarata'da 

B) Bozkurt'ta - Gılgamış'ta 

C) Alper Tunga'da - Şu'da 

D) Oğuz Kağan'da - Cengiz Han'da 
E) Türeyiş'te - Göç'te 


Bir grup insanın aralarında gerçekleştirdiği tartışma biçimi olanı — geniş bir salonda izleyiciler önünde yapılır. Konu önceden tespit edilir. Konuşmacı sayısının altı kişiyi geçmemesi tercih edilir. Başkan, toplantının başarı ile bitmesi için özen gösterir, konuyu belirtip konuşmacıları tanıtır. Ele alınan konu ile ilgili bilgileri verir, sonra konuşmacılara sıra ile sorular yöneltir. Konuşmacılar görüşlerini belirtip gerekli bilgileri verirler. Bu 
sırada diğer konuşmacıları özenle dinleyip gerekli notları alırlar. 


Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? 
B) sunum 


A) panel GC) münazara 


D) sempozyum E) mülakat 


ğ 


47. 


48. 


49. 


Orhan Asena'nın, Gılgamış Destanı'ndan esinlenerek 
I li 


yazdığı “Tanrılar ve İnsanlar” adlı oyunu büyük bir ilgiynl 


le karşılanmıştır. Yazar, oyunlarında tarihsel olayları üs- 
NV 


tün bir başarıyla yansıtmayı başarmıştır. Tragedya özel- 


likleri taşıyan “Kösem Sultan” adlı oyunu bunun başa- 
V 


rılı bir örneğidir. 


Bu parçadaki numaralanmış bölümlerin hangisinde 
bir bilgi yanlışı vardır? 


AYI B) UL. O) Ili. D) MV. E)V. 


i. İzlenimleri imgelerle anlatma 

il. Sözcüklerle ahenk oluşturmaya çalışma 
IN. Anlam kapalılığını önemseme 
IV. Hayallere sığınma 


V. Karşıtlıklardan sıkça yararlanma 


Yukarıda numaralanmış özelliklerden hangisi ötekilerden farklı bir edebiyat akımına aittir? 


A)I B) Il. C) Ili. D) MV. E)V. 


Şemsettin Sami ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 


A) Edebiyatımızda öykü türünün ilk örneğini vermiştir. 
B) Tanzimat sanatçısıdır. 

G) Sözlük türünde çalışmaları vardır. 

D) Batı klasiklerinden çeviriler yapmıştır. 


E) Edebiyatımızın ilk yazılı ürünleriyle ilgili incelemeler- 
de bulunmuştur. 


© Çİ VO nrairmar orTi 


JUYINLAVA FAL İİ 
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50. Aşağıdaki açıklamalardan hangisi ayraç içinde be- 


51. 


52. 


lirtilen sanatçıyla ilgilidir? 


A) “Geçtiğim Yol” adlı yapıtında şiirlerini bir araya getirmiştir. (Ali Canip Yöntem) 


B) “Memleket Hikâyeleri” adlı yapıtıyla, Türk hikâyeciliğini İstanbul dışına taşımıştır. (Reşat Nuri) 


C) “Aziz İstanbul" ve “Eğil Dağlar”, düzyazılarının yer 
aldığı yapıtlarıdır. (Tevfik Fikret) 


D) “Tatarcık” toplumsal yaşamı anlattığı roman türündeki yapıtıdır. (Ahmet Hikmet Müftüoğlu) 


E) “Vatan Yolunda" ve “Zoraki Diplomat" adlı yapıtlarınl anı türünde kaleme almıştır. (Süleyman Nazif) 


İntibah adlı yapıt ile ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? 


A) Romantizm akımının özelliklerini taşımaktadır. 

B) Namık Kemal'e ait bir romandır. 

G) Sırcemal; kıskanç, intikamcı, her yönüyle kötü bir 
tüptir. 

D) Cariye olan Dilaşub, olumlu ve iyi özellikleri ile öne 
çıkarılır. 


E) Başkahraman Âli Bey, iyi eğitim görmüş biridir; ancak yaşam deneyimi azdır. 


Halit Ziya Uşaklıgil'in kaleme aldığı “Kırık Hayatlar" ad- 
| il 


“lıromanda aşk ikinci plana atılır, toplumsal yaşama ağır- 


LU 
lık verilir. Yapıtın başkişisi Ahmet Cemil ise yenilikçi bir 
V 


Servet-i Fünun sanatçısını temsil eder. 
V 


Bu parçadaki numaralanmış bölümlerin hangisinde 
bir bilgi yanlışı vardır? 
A)I. B) II. 


O) Il. D) V. E)V. 


Türk Mü ve Erdehivatı (| 


53. 


54. 


6 İYS NENEME SETİ 


Herhangi bir metne bağlı kalınmadan, doğaçlama oy- 


nanan orta oyununda Güimidi okumuş, orta sınıf 
şehirliyi imal in Pişekâr'dır. Erkekler tarafından canlandırılan kadın tipine e adı verilen bu oyunda 
“fasıl”, oyunun asıl nr işlendiği bölümdür. 

V 


Bu parçadaki bilgi yanlışının giderilmesi için aşağıdaki değişikliklerden hangisi yapılmalıdır? 


A) I. nin yerine “Yazılı bir metne bağlı kalınarak” getirilmeli 


B) Il. nin yerine “meddahta” getirilmeli 
C) Il. nün yerine “Kavuklu'dur” getirilmeli 
D) IV. nün yerine “Zenne” getirilmeli 


E) V. nin yerine “muhavere” getirilmeli 


Şiir kitaplarını 1940'lı yıllarda yayımlayarak adlarını du- 


yuran şairlerden biri olan Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun 
i il 


şiir kitaplarından bazıları Yaradana Mektuplar, Karadut, 
ıl 


Tuz, Dol Karabakır Dol'dur. Temalarını eski Doğu me- 


deniyetleri ve masallarından aldığı şiirlerini Lavinia adlı 
LU 


kitabında yayımlayan Asaf Halef Çelebi ve şiirlerinde 
NV 


halk geleneklerine bağlı şiirden yeni şiire geçerek Anadolu'nun dertlerini, sevinçlerini, çocuklarını dile getiren 


Ceyhun Atuf Kansu bu dönemin önemli şairlerindendir. 
V 


Bu parçadaki numaralanmış bölümlerin hangisinde 
bir bilgi yanlışı vardır? 
AI B) li. 


C) ili. DV. E) V. 


IYYONLAVA AI A 


—ı 
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A) L.veli. 


55. Benden ayrılsan da yine, yine gönlüm sendedir 


Neye baksam, neyi görsem, yine kalbim senindir 
Benim sensin bütün zevkim, bütün ruhum, hayatım 
Neye baksam, neyi görsem, yine kalbim senindir 


I. Aliterasyon ve asonans yapılmıştır. 

ll. Uyak ve rediften yararlanılmıştır. 
IN. Kıt'a türüne özgü nitelikler taşımaktadır. 
IV. Il, ve IV. dizeler nakarattır. 


V. Ses veritim önemsenmiştir. 


Yukarıdaki dizelerle ilgili olarak verilen numaralanmış bilgilerden hangileri yanlıştır? 
B) Il. velili. C) III. ve İV. 


D) IN. ve V. E) V. ve V. 


56. Aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır? 


A) Biyografi yazarı olarak ünlenen ve öyküleme tekniğini kullanan Ayşe Kulin, biyografi karakterli ilk romanı Adı Aylin'de, kökleri Giritli Mustafa Naili Paşa'ya 
kadar uzanan bir ailenin kızının fırtınalı yaşamını dile getirir. 


B) Enis Batur'un, “Fugue Sanatı üzerine bir roman denemesi” altbaşlığını taşıyan ve Batı müziği formuna 
göre düzenlediği romanlar, kurgusu bakımından 
farklı bir deneme olarak dikkati çeker. 


C) Felsefeyi edebiyata sokan ve romanlarında felsefi 
izleklere yer veren İhsan Oktay Anar'ın; Puslu Kıtalar Atlası, Kitabü'! Hiyel ve Efrasiyab Hikâyeleri, hem 
kurgu hem de felsefi söylemleriyle dikkat çeken romanlarıdır. 


D) İlk mizah yazılarını Markopaşa'da yayımlayarak mizah edebiyatına dahil olan önemli mizah yazarlarından biri de Hababam Sınıfı yazarı Aziz Nesin'dir. 


E) Tefte ilk mizah yazıları çıkan ve birçok mizah dergisinde yazan Suavi Süalp, kendine özgü mizahıyla 
“absürd mizah”ın Türk edebiyatındaki en önemli 
temsilcilerinden biridir. 


Türk Dili ve Edebiyatı 
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GİYS DENEME eri 


EDE 


1. Bu testte 56 soru vardır. 


BİYAT-COĞRAFYA SINAVI 
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI TESTİ 


2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Türk Dili ve Edebiyatı Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 


3. Bu testin cevaplama süresi 85 dakikadır. 


(I) Türk edebiyatında, roman ve öykü kendini Tanzimat 
Dönemi'yle birlikte göstermeye başlamıştır. (11) Bu dönemde Batı'ya yöneliş öne çıkmış, edebiyata yeni yeni 
konular girmiştir. (Ili) Dönemin yazarları sosyal konulara eğilmişler, edebiyatı sosyal konuların aktarılmasında 
araç olarak kullanmışlardır. (IV) Ahmet Mithat edebiyatimızda sosyal konulara en çok yer veren yazarlardan 
biridir. (V) Roman ve hikâyelerinde mekânı İstanbul dışına taşımaya çalışmış, böylelikle edebiyata farklı çevreler kazandırmıştır. (Vi) Bu çevrelerden biri de köydür, 
bu anlamda “Bir Gerçek Hikâye” ve “Bahtiyarlık” adlı 
yapıtları köye yönelişin ilk örnekleridir. 


Bu parça iki paragrafa ayrılmak istense ikinci paragraf hangi cümleyle başlar? 


AYIL B) Ili. O) V. D) V. E) V. 


Aşağıdaki cümlelerden hangisinde anlatılanlar ayraç içinde verilen kavramla uyuşmamaktadır? 


A) Yazdığınız romanların içerdiği görüşlerden .dolayı 
tepkiyle karşılandığını düşünün, o zaman ne yaparsınız? (varsayım) 


B) Anlattıklarınızı bilimsel bir temele oturimadıkça eleştirileriniz okurlar üzerinde etkili olmaz. (koşul) 


C) Eminim yazdığınız bu şiirler okurlarca çok beğenilecek ve siz yetkin şairlerin düzeyine yükseleceksiniz. (olasılık) 


D) Yapıtlarınızdaki dil yanlışlarını düzeltmediğiniz sürece kalıcı olamayacağınızı belirtmeliyim. (uyarı) 


E) Yapıtlarımda kenar mahallelerin yoksul çocuklarını 
anlatmam, insanlarda bu kesimlere karşı bir duyarlılık oluşturmak içindi. (amaç) 


IVONAVA WA 


Hangi yaklaşımla olursa olsun çözümleme, yazar tarafından oluşturulmuş bir metnin ayrıntılı okunmasıdır. Yazar tarafından oluşturulmuş cümlelerin düzenlenişi ve 
konuyu ele alma biçimi (bir durumu ya da olayı gösterme, doğrulama, basit varsayımlar ya da tutarlı kanıtlar 
ortaya koyma vb.) üzerine değerlendirme ve yargılama 
yapar. Bütünüyle nesnel olması gereken çözümleme- 
nin bundan dolayı öznellik içermesi kaçınılmazdır. 


Bu parçada çözümleme ile ilgili olarak asıl vurgulanmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? 


A) Ortak bir yönteminin olmadığı 

B) Tarafsız yapılabilmesinin olanaksız olduğu 
C) Sanatsallıktan yoksun olduğu 

D) Yapıt odaklı yapılması gerektiği 


E) Yazarın yaşamıyla ilintilendirilmesi gerektiği 


Yıllardır modası geçmeyen Uludağ ve Kartepe ile birlikte İstanbul'a en yakın üç kayak merkezinden biri olan 
Kartalkaya, doğanın kusursuz güzelliğini konforla birleştiren önemli bir kış turizmi bölgesidir. 


Bu cümleyle ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? 


A) Sıfat-flil gruplarına yer verilmiştir. 

B) İlgi eki almış sözcük vardır. 

C) Özne ve yüklemden oluşmuştur. 

D) Belirtme ve niteleme sıfatları kullanılmıştır. 


E) Zincirleme ad takımı vardır. 


Em 
m 
eliz 


8. o Sanatçı bu yapıtında gelişen toplumsal olayların teme- 10. Abdülhak Şinasi Hisar, İstanbul'u odak alan kitapların- 


5. Bilimin ve sanatın her kolu, oluşturulduğu dili besler. 


I 
Bu da dilin zaman içinde değişime uğramasına neden 


olur. Peki, bu değişimin ölçüsü ne olmalı? bir sınırla- 
LL 4 
ma getirilmeli mi bu değişime? 
V 


Bu parçadaki numaralanmış noktalama işaretlerinden hangisi yanlış kullanılmıştır? 


AL B) Il. Oy. D) V. E) V. 


Bulutlar birleşir alaca düzlükte 

l I 
Çöker yorulmuş ufuklara bir sis 

Ii 
Bir sıkıntı yükselir suskunluğu bozulur denizin 

V V 
Müjdeler bir umudu, yanan ışığı fenerin 
VI VI 


Bu dizelerdeki numaralanmış sözcüklerden hangileri, yalnızca yapım eki almıştır? 


A) I. veli. B) 1. ve VI. C) Ili. ve V. 


D) IV. ve V. , E) VI. ve Vİİ. 


Onun bu konudaki çabasını —- 


Bu cümle aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanırsa 
anlamca olumsuz, birleşik bir cümle olur? 


A) takdirle karşılamak bence en doğrusu. 

B) kimse yeterince görememişti. 

C) herkes onun beklediği gibi değerlendirmeyebilir. 
D) bilinçli okurlar elbette fark edecektir. 


E) sizlerin de övgüye değer bulması güzel. 


Ğİ YO prnaenar SETİ e 


İHVINLAYA FATE 


ye 


line iniyor, somut verilere dayanarak konuları güncelleştiriyordu. Geçmişi şimdi gibi yaşatmak bilimin erdemiydi ona göre. Geçmiş-güncellik-somut veriler arasındaki bileşkeyi bilimsel yöntemin kaçınılmaz kuralı sayarken kaba aklın önemsemeyeceği en küçük ayrıntıyı 
aydınlanmacı beyninin süzgecinden geçiriyordu. Nice 
karmaşık konu onun dilinde akış kazanıyor, sanatçı anlaşılmazlığı bilimsellikten kovuyordu. Bilimsel yapıtların 
kaçınılmaz hastalığı olan çeviri dilinin yapaylığı da yoktu onun dilinde. Montaigne gibi pazarda zerzevat satan 
bir kişiye bile seslenen bir dili benimsemiştir çünkü onun 
amacı, bilgiyi bütüncül olarak kitlelere götürmektir. 


Bu parçada sözü edilen sanatçının hangi özelliğine 
değinilmemiştir? 


A) Titiz bir çalışmayı gerçekleştirdiğine 
B) Okurun tepkilerini önemsediğine 

C) Anlaşılır olmayı benimsediğine 

D) Herkesi kuşatıcı bir dil kullandığına 


E) Geçmiş ve günümüz eksenli analizler yaptığına 


Şiirde imgenin yerini, şiir yaza yaza öğrendi bizim kuşak. Daha doğrusu şiiri ve yazmayı öğrenmek için yıllar gerekiyormuş meğer. Yazdığımız şiirler imgelere boğulunca okurlarımızı yitirmiştik çünkü. Basit manzumeler yazıp anlaşılır olmaktan söz etmiyorum. Şiirin, hem 


malzemesinin eksik bırakılmaması hem de fazla bir yük 
taşımaması gerektiğini fark ettik kısacası. 


Bu parçada altı çizili sözle, şiirle ilgili olarak anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? 


A) Şairin düşüncelerini ustaca yansıtılabilmesi ve bunu 
ilgi çekici biçimde yapması 


B) Çok çeşitli konuların ahenkle bir araya getirilmesi 


C) Hem içeriğinin hem anlatımının öteki türlerden farklılıklar göstermesi 


D) Bir yandan anlaşılırlığı ön planda tutması bir yandan 
da yazınsallıktan taviz vermemesi 


E) Her zaman yeniliği kovalayan bir tarzının olması 


Türk Nil ve Edehiuatı 


da Boğaz'a o kadar önem verir ki oradan Boğaziçi Me- 
i 
deniyeti diye bahseder. Yaklaşık altı yıl önce, büyük il- 


gi gören Boğaziçi'nin Rumeli yakası fotoğraflarını ser- 


gileyen Pera Müzesi, bu kezde bazı özel koleksiyonlar- 
| 
dan derlenen fotoğraflar sergisine ev sahipliği yapıyor. 


21 Ocak - 1 Nisan 2012 tarihleri arasında ziyarete açık 
nl 


kalacak XIX. Yüzyıl Ortalarından XX. Yüzyıla Boğazi- 


çi'nin Anadolu Yakası Fotoğrafları Sergisi, Boğaziçi Me- 
NV 
deniyeti'nin önceki iki yüzyılına tanıklık ediyor. 
V 


Bu parçadaki numaralanmış sözlerin hangisinde bir 
yazım yanlışı vardır? 


AI. B) li. O) ili. D) IV. E) V. 


Bir söyleşisinde, kendisini tiyatro yazarlığındarnı roman 
yazmaya iten nedenleri sıralarken özellikle Cumhuriyet'in analizini yapmak, onu ameliyat masasına yatırmak istediğini; tiyatroyla bunu yapamayacağını; ayrıca 
zamanla oynadığını ve romanda anlatıcı çeşitlemesi 
yapmanın, geçmişi, geleceği birlikte tasarlamanın mümkün olduğunu dile getirmiştir. Sanatçı aynı söyleşide 
Türk romanıyla hesaplaşma gerekçesiyle roman yazmaya başladığından söz ederken geleneksel zaman 
anlayışını kırmak için neler yaptığını da ortaya koymuştur. 


Bu parçada sözü edilen sanatçı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? 


A) Okuru kendi düşünceleri doğrultusunda yönlendirmek için roman türünde yoğunlaştığı 


B) Roman yazmayı öteki türlerden daha çok sevdiği 


C) Roman yazmaya başlamasında kendince bazı gerekçelerinin olduğu 


D) Romanın geniş kitlelere ulaşmada daha etkili olduğunu düşündüğü 

E) Gerçek bir edebiyatçının bir edebi türde yetkinleşmesi gerektiğini düşündüğü 
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IYYINLAYA WA 


AD 


12. (1) Güneştüm kızıllığıyla çöküyordu dağların eteklerine. 


(1) Çamlık Yaylası'na varıp çeşme başında dinlenmek 
için oturduğumda dağlar ve vadi, şeker pembesine büründü. (111) Yamaca kurulu taş ve ahşap yayla evlerinin 
kapılarını teker teker yokladım. (IV) Nihayet kapısı açık 
birini bulabildim. (V) Şömineyi yakıp ısınmak için karşısına geçiverdim. 


Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak 
aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? 


A) I. cümle, yüklemi birleşik zamanlı olan basit fil cümlesidir. 


B) Il. cümle, öznesi bağlama grubu olan girişik birleşik 
cümledir. 


C) ili. cümle, kurallı fiil cümlesidir. 


D) IV. cümlede, kurallı birleşik sıfat ve kurallı birleşik fiil vardır. 


E) V. cümlenin yüklemi, yaklaşma fiiliyle oluşturulmuş 
geçişli fiildir. 


Sanatta; seçilen bir olgunun, yaşantının, düşüncenin 
renk, çizgi, ses, hareket veya dille ve estetik olma kaygısı güdülerek bir şekilde başkalarına aktarılması söz 
konusudur. Sanat kullandığı biçimleme araç ve gereci- 
ne göre ve o gereçle varmak istediği arnaca göre dallara ayrılır. Örneğin müzik, yapı gereci olarak sesten; 
resim, boyadan; heykel, taştan; edebiyat ise duyu-algısal kaynaklı imgelerden faydalanır. —- Örneğin karikatür ilk ortaya çıktığı dönemden bugüne edebiyattan 
yararlanmış, edebiyat da karikatürden etkilenerek yeni 
arayışlara girmiştir. Şiir, müzikten yararlandığı gibi, müzik de şiirden yararlanmıştır. 


Bu parçada boş bırakılan yere düşüncenin akışına 
göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? 


A) Her sanat yapıtı az ya da çok bir düşüncenin sözcülüğünü yapar. 

B) Sanat dallarının temelinde yaşamı yansıtma vardır. 

C) Bütün sanat dalları evrensel nitelikler taşır. 


D) Bunun yanı sıra her sanat dalı, başka bir sanat dalından destek alabilmektedir. 


E) Edebiyat ürünleri, insanlığın ortak birikimlerini yazıya döküp insanların sesi soluğu olmuştur. 


Türknili ve Fdehivat 


| 
| 


14. Sanat eğitiminin temelinde, çocuğu gözle düşünmeye 


15. 


alıştırmak, ona doğaya, olaylara ve yaşama bilinçle bakmayı öğretmek temel unsurlar olarak kabul edilmektedir. Bir çocuğun yeterli sanat birikimi ve beceriyi kazanmasının yanında eleştirel yaklaşımı da öğrenmesi gerekir. Böylece sanat eğitiminde çocuğun eleştirel, kültürel, 
uygulamalı ve estetik boyutlarda yeterli bilgi ve deneyim 
kazanması tüm boyutlarıyla gerçekleşmiş olacaktır. 


Bu parçanın bütününde aşağıdakilerin hangisinden 
söz edilmektedir? 


A) Sanat eğitiminde çocuğa kazandırılması gerekenlerin neler olduğundan 


B) Sanatta görselliğin her şeyden önemli olduğundan 


C) Sanat eğitiminin küçük yaşlarda verilmesi gereken 
bir olgu olduğundan 


D) Sanatçıların eğitiminde izlenmesi gerekli olan ortak 
bir yöntemin olmadığından 


E) Sanat eğitiminde bilgiden çok uygulamaya önem verilmesi gerektiğinden 


Ilik bir ilkbahar günü, kırlangıçlar dönmüş, tarlalar küçük, beyaz papatyalarla doluydu; sıcak ve kokulu bir 
hava vardi ama onun evinde ocak yanıyordu. Yaşlı şair, alçak bir koltukta, ak saçlarıyla ateşin önünde oturuyordu. Büyük bir lirik şairdi, bunun da farkındaydı; hayran olunacak büyük bir şiir yazmıştı: şiirin havası, misralar, dil, büyüleyici ahenk... Okumaya ve tadını çıkarmaya doyamıyordum. Bu şair kartallar soyundandı, kanatlarını ilk çırpışta zirveye ulaşıyordu. Daha sonra, nesir de yazmak istediği zaman onun gerçekten bir kartal olduğunu anladım; uçmayıp da yerde yürümeye çalıştığında; ağır ve beceriksiz bir şekilde yürüyen kartal 
gibiydi; onun yapı taşi havaydı. 


Bu parçanın anlatımıyla ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? 


A) Çağrışımsal gücü olan bir dil kullanılmıştır. 

B) Farklı yapıda cümleler kullanılmıştır. 

C) Güzelduyusal (estetik) anlatımdan yararlanılmıştır. 
D) Kişisellikten uzak bir söyleyişle oluşturulmuştur. 


E) Anlatımda |. kişili anlatıma yer verilmiştir. 
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IUVINLAYA MAİ 


Mi 


16. Bir simge ve kurgu ustasıdır. Gerçekten de bir şairdir. 


17. 


Aynı zamanda şiir yazdığı için değil; öykülerinde de şairdir o. Öykülerin gizemli dünyası, sinema tekniğini anımsatan kurgu ustalığı, sizi bir şiirdeki gibi kucaklar. Keskin köşeleri olmayan öykülerdir bunlar. “Yalova Yolu-Eylül” öykülerinin hemen hemen tümünde tekdüzeliği kıran bir kurgulama ustalığı; tutkulu tonlamaları, iç monologları, psikolojik süreçler, hemen hemen her paragrafta cümle yapılarının bile değiştiği bir anlatım canlılığı görülür. Öykülerin bütünündeki modernliğin yanı sıra, ayrıntılarda klasik yazarlara özgü bir ustalık vardır. 


Bu parçada sözü edilen sanatçı ve öyküleriyle ilgili 
olarak aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? 


A) Görselliğe yer verdiği 

B) Devingen bir anlatımının olduğu 

C) İlgilendiği yazınsal türlerde başarı gösterdiği 
D) Çağdaş bir anlayışla ele aldığı 

E) Estetik kaygıları ön planda tuttuğu 


Shakespeare'i diğer İngiliz yazarların arasında farklı kılan özellik, İngilizceye binlerce sözcük kazandırmasıdır. 
Yazarın önemi sözcükleri sayıca çoğaltmasında değil, 
türevlerden yararlanarak sözcüklerin anlam alanını genişletmesinde aranmalıdır. Shakespeare'in büyüklüğü 
de sözcüklerin art alanlarında dolaşarak anlatımına yoğunluk sağlamasından gelir. Nazım Hikmet, Sait Faik, 
Yaşar Kemal gibi çağdaş yazarlar kültürümüzün derin 
kaynaklarında oluşmuş sözcükleri, bu sözcüklerle biçimlenmiş anlatım geleneğini irdelemeselerdi, köklü 
ozanlık geleneğimizin soyutlamalarından beslenmeyi 
bilmeselerdi, yıllarca yabancı dillerin etkisinde gelişimden yoksun kalmış dilimiz anlatımsal özgürlüğüne kavuşabilir miydi? Dilimiz bugünkü zengin anlatım olanaklarına ulaşabilir miydi? 


Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi 
oktur? 


A) Karşılaştırma yapma 

B) Yorum 

C) Sözde soru cümlesi 

D) Tanımlamalara başvurma 


E) Gerekçesiyle belirtilen yargılar 


Türk Dili ve Edebiyatı 
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19. 
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Aslında fotoğraf, insanın yaşamında sonradan yer alan 
bir şey değildir. Algılarımızın açılmasıyla çoktan dünyamıza girmiştir bile. Her şeyi görüyor, onlar hakkında söze dökmesek de düşünüyor ve ayırt ediyoruz. Etrafımızi saran görsel uyarıcılar, zihnimizde tanımlanarak ve 
kavramlaşarak hayatımızdaki yerini alıyor. Sadece görseller değil elbette bizi fotoğrafa başlatan şey. Okuduğumuz bir kitabın sayfasını çevirmeden önce gözlerimizi kapatarak birkaç dakika öylece hayale dalmak da 
bizi çoktan fotoğrafa başlatır. Bir arkadaşımızla ya da 
çocukla konuşup onu izlerken de incelerken de aslında fotoğrafı, makinesiz çekmeye başlarız. 


Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi 
oktur? 


A) Kanılarını öne çıkarma 

B) Söylenenleri, örnekle zenginleştirme 
C) Alıntıyla düşünceyi pekiştirme 

D) Öznel yargılara yer verme 


E) Anlamca kesinlik bildiren cümleler kullanma 


(1) Sanatçının, son dönemlerde dikkatini ve emeğini çoğunlukla gazete yazarlığına yoğunlaştırması öykülerinin yönelimini de etkiledi. (11) Öykülerindeki olay anlatımının azalması, daha çok fikir ve makale tonlarının 
ağırlık kazanarak deneme diline evrilmesi bu tutumun 
sonucu olsa gerek. (Ili) Hele son kitaptaki kimi metinlerin gazetedeki köşesinde yayımlanmış olması bu yargımı iyiden iyiye desteklemektedir. (IV) İlk kitabı, modern öykünün neredeyse pek çok niteliğini yansıtırken 
son kitabında zaman, hayat, ölüm, inanç kavramları Öyküsellikten uzak bir söyleyişle anekdot ve enstantanelerle kurgulanmıştır. (V) Bu anlamda son kitabında yer 
alan metinler, öyküden çok, deneme tadı vermektedir. 


Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisi 
hem içerik hem de üslupla ilgilidir? 


A)I. B) Il. C) lll. D) MV. E)V. 


İHYONLAYA YAZI 


On 


20. Kilometrelerce uzunluktaki ovalardan yaylalara, buzul 


21. 


göllerinin kıyısından denizin eşiğindeki kumluk alanlara kadar pek çok farklı coğrafyada, pek çok farklı iklimde rastlarsınız onlara. Beyaz bir kardelen erken baharda karların arasından narin boynunu uzatıp şaşırtıverir 
sizi. Ateşten taç yapraklar, nisan ayının ikinci yarısı ile 
mayıs başlarında Muş Ovası'nı kırmızı bir halıyla kaplar. Ovaya rengini veren kırmızı laledir. Beyaz kum zambağı ise deniz kıyısındaki kumluk alanları sever; yazın 
çiçeklenir. Arap sümbülü, yüksek dağ tepelerinden kıyılara kadar her bölgeye mavi boncuk dağıtır. 


Bu parçanın anlatımıyla ilgili olarak aşağıdakilerden 
hangisi söylenemez? 


A) Benzetmeye yer verilmiştir. 

B) Devrik cümlelerle anlatımda canlılık sağlanmıştır. 
C) Görsel ögeler ön plandadır. 

D) İkilemelere yer verilmiştir. 


E) Kişileştirme yapılmıştır. 


Ayrılık girdi araya 

Hicrana düştük bugün 

Ah nerde gençliğimiz 

Sahilde savruluşları başıboş dalgaların 
Yeri göğü çınlatan tumturaklı gazeller 
Elde var hüzün 


Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisinin örneği yoktur? 


A) Ünlü düşmesine uğramış sözcük 
B) Tamlayan eki almış sözcük 

GC) Ek eylemi düşmüş yüklem 

D) Birleşik sözcük 

E) Birleşik çekimli eylem 


Türk Dili ve Edebiyatı 
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23. 
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Ortak şiir kitaplarının ön sözünde de belirttikleri gibi, 
“kalıplar içinde bunalmış kalmış olan şiire yeni imkânlar aramak" için yola çıkan Garipçiler, hiçbir şeyin şiir 
dışı kalmaması gerektiğini savunmuşlardır. Bu düşüncelerini gerçekleştirmek için de işe, eski şiirin yüksekten konuşan edasına karşılık alelâde bir konuşmayı ve 
“küçük, basit olayları ve insanları” şiire sokmakla başlamışlardır. Şairaneliği kovma adına edebi sanatlara, 
imgeye ve duyguya boş vererek sokaktaki insanı hayatıyla ve diliyle şiire sokan Garipçiler, daha önceki yenilik arayışlarında da görülen kendine yer açma amaçlı 
aşırılıklarını giderek törpülemişler, kamuoyunun ve sanat dünyasının ilgisini yeterince çektikten sonra, zamanla ilkelerinde esnemeye gitmişlerdir. Hareketin öncüleri, 1945'ten itibaren giderek Garip'ten uzaklaşmışlar ve 
şiir çalışmalarına, farklı estetik anlayışlarla ayrı kanallardan devam etmişlerdir. 


Bu parçada Garipçiler ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 


A) Şiirde yenilik amaçladıkları 

B) Şiirde klişeleşmiş kullanımlara karşı çıktıkları 
C) Zamanla kurallarında yumuşadıkları 

D) Kurucularının farklı anlayışlara yöneldikleri 


E) Şiiri sıradan okurlar için oluşturdukları 


(0) Geçmişi 13. yüzyıla uzanan orta oyununun çıkış noktasıyla ilgili farklı fikirler bulunuyor. (11) Oyun, içerik olarak Commedia Dell'Arte geleneğini andırmaktadır. (111) 
Venedik ve Ceneviz arasında ticaret yapan Türkler de 
bu oyunu izlemiş ve “Arte Oyunu” ismini vermişlerdir. 
(IV) Bu tanımlamanın ise zamanla değişerek “orta oyunu" terimine dönüşmüş olduğu görüşü ağırlık kazanmış. (V) Aynı biçimde İspanya'da oynanan tek perdelik, dinsel ve öğretici temalı “Auto Oyunu”nun da orta 
oyunu olarak adlandırılmış olması muhtemel. 


Orta oyununun ele alındığı bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden 
hangisi yanlıştır? 


A) 1. cümlede, kaynağı ile ilgili değişik görüşlerin olduğu söyleniyor. 

B) Il. cümlede, bir benzerlikten söz ediliyor. 

C) Il. cümlede, adlandırılmasıyla ilgili bilgi veriliyor. 


D) IV. cümlede, zamanla içerik ve biçim bakımından 
değişime uğradığı belirtiliyor. 


E) V. cümlede, bir olasılık ortaya konuyor. 


O İŞİ ENNE ŞE İC GİRE RR EE EŞE EMRE E BENCE ME 1 İDA e 
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24. 


25. 


— türündeki bir yazıyı okurken bir anda yazar tarafından kuşatıldığımızı, yazarın çekim gücünün etkisine girdiğimizi hissederiz. Sanki yazar ete kemiğe bürünür, 
karşımıza geçer, bizimle konuşur, bize sorular sorar. 
Azıcık dikkatimiz dağılsa, ses tonunu yükseltir, kaşlarını çatar, suratını ekşitir. Okuyucunun ağzından sorular 
sorar, bu soruları yine kendisi cevaplar. Okuyucuya 
“Sizce de öyle değil mi?, Aynı durumda siz olsaydınız 
ne yapardınız? Haksız miyim ama söylesenize?” gibi 
sorular sorarak okuyuculardan onay bekler. 


Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? 


A) Söylev B) Sohbet C) Röportaj 


D) Deneme E) Mülakat 


Ben, edebiyat topluluklarının yazarları sınırlandırdığına 
inanırım. Çünkü bir topluluğun yazarları ortak konuların ve birbirine yakın üslupların dışına çıkamazlar. —, 
benim gibi düşünüyor olsa gerek ki yazın yaşamını bağımsız olarak sürdürmüştür. 


Bu parçada öne sürülen düşünceye göre boş birakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilemez? 


A) Mehmet Âkif Ersoy 

B) Ahmet Rasim 

C) Ziya Osman Saba 

D) Hüseyin Rahmi Gürpınar 


E) Yahya Kemal Beyatlı 


İlk yapıtlarında aşk ve kadın konularını işleyen Halide 
Edip Adıvar, Kurtuluş Savaşı yıllarındaki yapıtlarında, o 
dönemde yaşananları gerçekçi bir tutumla gözler önüne sermiştir. — adlı yapıtında da bu dönemdeki anılarını dile getirmiştir. i 


Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? 

A) Ateşten Gömlek 

B) Türk'ün Ateşle İmtihanı 

C) Vurun Kahpeye 

D) Mor Salkımlı Ev 

E) Dağa Çıkan Kurt 


Türk Dili ve Edebiyatı 


27. 


—, özgün şiir yeteneği olduğunu ortaya koyan —, yazın dünyasının dikkatlerini üzerine çekmiştir. Ayrıca kendine özgü, benzetmeler, simgeler, hayaller kullanan şair, bireyin iç ve dış dünyasıyla birlikte yurt ve dünya insanına değin genişleyen bir çemberde genel olarak insanın davranış ve çatışmalarını yansıtmıştır. Edebiyatımızda, tarihimizin anlı şanlı sayfalarını anlatan destan 
türündeki şiirleriyle tanınmıştır. 


Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerin hangisinde verilenler sırasıyla getirilmelidir? 


A) Keşanlı Ali Destanı'yla - Haldun Taner 
B) Ben ve Ötesi'yle - Necip Fazıl Kısakürek 
C) Safahat'ıyla - Mehmet Âkif Ersoy 

D) Destan Gibi'siyle - Orhan Veli Kanik 


E) Çocuk ve Allah'ıyla - Fazıl Hüsnü Dağlarca 


Gerçekçi yazın anlayışını benimseyen yazarlarımızdan 
Yakup Kadri; “Eski Hastalık” adlı romanında, savaşta 
sakatlandıktan sonra Anadolu'da bir köye yerleşen Ahmet Celal'in gözünden, Kurtuluş Savaşı yıllarındaki Anadolu köylüsünün perişan durumunu anlatır. 


Bu cümledeki bilgi yanlışı aşağıdakilerin hangisinde belirtilmiştir? 


A) Cümlede sözü edilen roman “Eski Hastalık” değil, 
“Yaban”"dır. 


B) Yakup Kadri, gerçekçi değil; romantik sanat anlayışını benimsemiştir. 


C) “Eski Hastalık” roman değil, tiyatro türünde kaleme 
alınmıştır. 


D) “Eski Hastalık”, Yakup Kadri'ye değil; Halide Edip'e 
ait bir romandır. 


E) Yakup Kadri, Ahmet Celal'in gözünden, Kurtuluş 
Savaşı yıllarındaki Anadolu'yu “Nur Baba” adlı romanında anlatmıştır. 


6 LYS DENEME SETİ 
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29. (1) Düşünceleri, şiirlerinde işlediği konularla Anadolu'da | 


gelişen Türk edebiyatının çok önemli adlarından sayılan Mevlana Celaleddin Rümi, yalnız halk ve tekke şiirini değil, divan şiirini de etkilemiştir. (11) Hece ve aruzla yazdığı şiirlerinde sevgiyi temel almıştır. (Ili) Tasavvufla, İslam düşüncesiyle beslenen dizelerinde insanın 
kendisiyle, nesnelerle, Allah'la ilişkilerini işlemiş; ölüm, 
doğum, yaşama bağlılık, ilahi adalet, insan sevgisi gibi konuları ele almıştır. (IV) Çağına hâkim olan düşünüş biçimini ve kültürü, konuşulan Türkçeyle, yalın, akıcı bir söyleyişle dile getirmiştir. (V) İnsanın yaratılışını 
anlattığı “Risaletü'n Nushiyye” adlı yapıtını mesnevi biçiminde kaleme almıştır. 


Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde 
bir bilgi yanlışı vardır? 


AL B) il o) li. D)M. E)V. 


Bir kendi gibi zalimi sevmiş yanıyormuş 
Duydum ki beni şimdi vefasız anıyormuş 
Kalbim gibi feryat ediyor sızlanıyormuş 
Duydum ki beni şimdi vefasız anıyormuş 


I. Ni. ve İV. dizeler nakarattır. 

Il. Zengin uyak kullanılmıştır. 

Ii. Şarkı türünün özelliklerini taşımaktadır. 
IV. Redife yer verilmiştir. 


V. Bütün dizelerde ulama vardır. 


Yukarıdaki dizelerle ilgili olarak verilen numaralanmış bilgilerden hangileri yanlıştır? 


A) I. veli. B) İL. veli. C) Il. ve V. 


D) ill. ve IV. E) IV. ve V. 


Türk Dili ve Edebiyatı 


32. 


© LYS DENEME SETİ 


I. Dört ana karakter arasında geçen diyaloglardan 
oluşmaktadır. Bu dört ana karakterin her birinin belirli bir sosyal rolü vardır ve her biri belirli bir değeri temsil eder. 


II. Genel olarak dervişlik hakkında övgülerden, bu dünyadan şikayetten, cennet ve cehennem tasvirlerinden, peygamberin hayatından ve mucizelerinden 
bahsedilir. Dini ve ahlaki öğütler veren şiirlere de 
yer verilmiştir. Şiirler dörtlük biçimindedir. 

li. Oğuzların çevredeki boylar ile savaşlarının yanı sıra, Türk boylarının kendi iç mücadelelerinin de anlatıldığı öykülerden oluşur. Türk tarihine ait rivayetler, han ve beyler hakkında methiyeler, Türk töresine ait pek çok konu da işlenmiştir. i 


IV. Hazırlanışı ve içindekiler bakımından döneminin dili, edebiyatı, tarihi, coğrafyası, folkloru ve sosyolojisi hakkında değerli bilgiler içermektedir. Araplara 
Türkçe öğretmek ve Türkçenin zengin dil varlığını 
ortaya koymak amacıyla yazılmıştır. 


Aşağıdaki yapıtlardan hangisiyle ilgili bir açıklama 
yukarıda verilmemiştir? 


A) Divan-ı Hikmet 

B) Kutadgu Bilig 

C) Kitab-ı Dede Korkut 

D) Divanü Lügati't Türk 

E) Muhakemetü"! Lügateyn 


Gonce-i la'lin gül-i rüyun görenler neylesin 
l 1l 
Ey boyu servim varıp bir dahi gülşenden yana 
111 


I. dudağı, açılmamış çiçeğe benzeyen 
Il. yüzü gül gibi güzel ve kızıl renkli olan 


Ni. boyu servi ağacı gibi uzun ve düzgün olan 


Yukarıdaki dizelerde numaralanmış bölümlerdeki gibi, 
kalıplaşmış, hazır benzetmeleri divan şiirinde birçok divan şairi kullanmıştır. 


Divan şiirinde şairlerin ortak olarak kullandığı bu tür 
benzetmelere ne ad verilir? 


A) Mazmun B) Münşeat C) Taştir 


D) Mensur E) Nazire 


mama emen imama 
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35. 


i. Tek kişilik gösteri olma 
il. Doğaçlama oynanma 
ii. Taklitlerden yararlanma 
IV. Gölge oyunu olma 


V. Hayali denen ustalarca ortaya konma 


Yukarıda numaralanmış özelliklerden hangileri meddah oyununa ait değildir? 


A) I.veli. B) Il. veli. C) Ili. ve İV. 


D) ll. ve V. E) V. ve V. 


Tuyuğ ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? 


A) Tek dörtlükten oluşur. 

B) Uyak düzeni “abba” biçimindedir. 

C) Aruz ölçüsüyle yazılır. 

D) Türkler tarafından divan şiirine kazandırılmıştır. 


E) En başarılı örneklerini Kadı Burhaneddin, Nesimi ve 
Ali Şir Nevai yazmıştır. 


Ahmet Mithat, — adlı romanında deniz okulunu bitirmiş bir denizcinin korsanlarla olan kovalamacasını heyecan verici bir üslupla dile getirir. — adlı romanında 
da alafranga özentileri olan, züppe bir tiple Osmanlı beyefendisi olan bir tipin yaşamlarını dile getirir. 


Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerin hangisinde verilenler sırasıyla getirilmelidir? 


A) Hüseyin Fellah - Ferdi ve Şürekâsı 

B) Açık Baş - Dürdane Hanım 

C) Esrar-ı Cinayat - Avupa'da Bir Cevelan 

D) Eyvah - Paris'te Bir Türk 

E) Hasan Mellah - Felatun Bey'le Rakım Efendi 


Türk Dili ve Edebiyatı 


36. 


37. 


38. 


6 LYS DENEME SETİ 


Yahya Kemal Beyatlı ile ilgili olarak aşağıdakilerden 
hangisi söylenemez? 


A) Aruz ölçüsünü Türkçeye başarıyla uygulamıştır. 


B) Parnasizmin edebiyatımızdaki önemli temsilcilerindendir. 

C) “Siste Söyleniş” adlı şiirini Tevfik Fikret'in bir şiirine 
karşılık olarak yazmıştır. 

D) Hayattayken kitap yayımlamaması dil işçiliğine bağlanmış, “esersiz şair” olarak nitelendirilmiştir. 


E) Sadece “Ok” şiirini serbest ölçüyle yazmıştır. 


Kemal Tahir, bazı yapıtlarında, Kurtuluş Savaşı yıllarını, 
| 


Cumhuriyet'in ilk dönemlerini, Osmanlı tarihini işlemiş- 


tir. “Devlet Ana” ve “Kurt Kanunu” ve “Kurtlar Sofrası” 
ll 1 IV 
bu konuları işlediği romanlarıdır. 
V 


Bu parçadaki numaralanmış bölümlerin hangisinde 
bir bilgi yanlışı vardır? 


AYI B) Il. C) Il. D) V. E)V. 


Rıfat Ilgaz, özellikle “Hababam Sınıfı” romanıyla tanın- 
l ıl 


mıştır. Yapıtlarında yoksulların yaşamını, mizahi ögelernl 


le yansıtmıştır. Yaşamının son dönemlerinde, özellikle 


anı ile çocuk edebiyatı türüne ağırlık vermiştir. Çocuk 
V 


öykülerinin yer aldığı “Şimdiki Çocuklar Harika” adlı ya- 
V 


pıtı büyük ilgiyle karşılanmıştır. 


Bu parçadaki numaralanmış bölümlerin hangisinde 
bir bilgi yanlışı vardır? 
A). B) İL. 


C) Ili. D)M. E)V. 


IHYTNLAVA YALI A 


> 


39. 


40. 


Roman yazarları arasında, 1950'den sonra gelişen gerçekçiliğe öncülük eden bir yazar olarak yer alanı —-, öykülerinde de gerçeği vermiştir. Ancak ilk öykülerinde, 
gözlemlediği gerçek yerine kendi gerçeğini vermiştir. 
İlk öykü kitabı olan Silindir Şapka Giyen Köylü'de bu öyküleri bir araya toplamıştır. Çıkrıklar Durunca adlı öyküsünde de bütün memleketin ucuz Avrupa malları karşısında bunalım geçirdiğini, çıkrıkların durduğunu, köylülerin şehirlere akın ettiklerini çarpıcı ve gerçekçi bir 
dille anlatmıştır. 


Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? 


A) Sabahattin Ali 

B) Sadri Ertem 

C) Talip Apaydın 

D) Zeyyat Selimoğlu 

E) Memduh Şevket Esendal 


Onlar askerlerini vagonlarla, biz çarıklarla 
Mühimmatlarını kamyonlarla 

Biz kağnılarımızın sırtında taşıyorduk 
Düşman, yağmur yerine kurşun 

Kurşun yerine gülle 

Gülle yerine zelzele yağdırırken 

Biz, zaman oldu ki her gülleye bir kurşun 
Her kurşuna bir süngü 

Her süngüye bir yumrukla 

Öyleyken yenilmek onlara 

Yenmek bize düştü 


Bu dizelerde aşağıdaki şiir türlerinden hangisine özgü nitelikler ağır basmaktadır? 


A) Pastoral B) Satirik C) Epik 


D) Dramatik E) Didaktik 


Tivk Dili va Edabhiuatı 


41. 


42. 


43. 
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Halit Ziya Uşaklıgil ile ilgili olarak aşağıdakilerden 
hangisi söylenemez? 


A) Edebiyatımızda Batılı anlamda ilk romanları yazmıştir. 


B) Yapıtlarını o zamana kadar alışılmış olan yöntemin 
dışında, yeni bir cümle düzeni ile yazmıştır. 


C) Yapıtlarında detaylı çevre betimlemeleri yapmıştır. 


D) Son yapıtlarını sade bir dille yazmış, eski yapıtlarının başlıcalarını sadeleştirerek yeniden bastırmıştır. 


E) Kurtuluş Savaşı yıllarını anlattığı öykülerinde gerçekçi bir anlatım sergilemiştir. 


Ziya Paşa, milletin kalkınması yolunda çalışmayı ülkü 
I 


edinmiş bir vatan şairidir. Edebiyatı bu ülküsüne araç 
il 


yapmıştır. Yapıtlarında özgürlük, meşrutiyet, bağımsız- 
1 
lık gibi konuları işleyen şair, “Sanat toplum içindir.” gö- 
V 


rüşünü savunmuştur. Roman ve tiyatrolarında roman- 
V 


tizm akımının etkisinde kalmıştır. 


Bu parçadaki numaralanmış bölümlerin hangisinde 
bir bilgi yanlışı vardır? 


AYI. B) Il. Oy li. D)V. E)V. 


Bağlarım 

Hep bahardı bağlarım 
Yârim uçtu elimden 
Hazan vurdu bağlarım 


Bu maniyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 


A) İstiare sanatına yer verilmiştir. 

B) Kesik mani olarak adlandırılır. 

G) İlk iki dize doldurma niteliği taşımaktadır. 
D) Cinaslı uyak kullanılmıştır. 


E) Uyak düzeni aaba biçimindedir. 


IYVONLAYA PALA 
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45. 
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Benim adım dertli dolap 
Suyum akar yalap yalap 
Böyle emreylemiş Çalap 
Derdim vardır inilerim 


Bu dizelerde görülen edebi sanat aşağıdakilerden 
hangisidir? 


A) İstifham B) Nidâ C) İntak 


D) Tecahül-i ârif E) Mübalağa 


Edebiyatımızda öyle unutulmaz şiirler vardır ki neredeyse şairinin adının önüne geçmiştir. “İstanbul'u Dinliyorum”, “Bursa'da Zaman”, “Sakarya Türküsü”, “Bülbül” 
bu unutulmaz şiirlerden bazılarıdır. 


Bu parçada şiirine yer verilmeyen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? 


A) Yahya Kemal Beyatlı 
B) Ahmet Hamdi Tanpınar 
C) Mehmet Âkif Ersoy 

D) Necip Fazıl Kısakürek 
E) Orhan Veli Kanık 


1. Yapıtlarında toplum kurallarıyla çatışan aydınların 
iç dünyasına eğilmiştir. 

Il. İlkromanı “Tutunamayanlar”da küçük burjuva dünyasına ironiyle yaklaşmıştır. 


Ii. Öykü kitabı “Korkuyu Beklerken”de de psikolojik 
çözümlemelere ağırlık vermiştir. , 


IV. “Aylak Adam” romanıyla yabancılaşma ve yalnızlaşma temalarını ustaca işlemiştir. 


V. “Anayurt Oteli" romanında davranışların nedeninin 
bilinemeyeceği tezini ele almıştır. 


Yukarıda numaralanmış yargılardan hangileri Oğuz 
Atay ile ilgili olarak söylenemez? 


A) L veli. B) iL. veli. C) HI. ve İV. 


D) Il. ve V. E) M. ve V. 


Türk Dili ve ENehivatı 


47. Aşağıdaki dizelerin hangisinde hem uyak hem de 


48. 


49. 


redif kullanılmıştır? 


A) Gül büyütenlere mahsus hevesle 
Renk renk dertlerimi gözümde besle 


B) Yan yana sessizce hüzünlerle keder 
Esen şu rüzgârlar âşıklara neler der 


C) Dünyada sevilmiş ve seven nafile bekler 
Bilmez ki giden sevgililer dönmeyecekler 


D) Tohum saç, bitmezse toprak utansın 
Hedefe varmayan mızrak utansın 


E) Seni beklemekle geçse de ömrüm 
Şu fani dünyada kalmasa günüm 


“Hasta Çocuk”, “Nesrin” ve “Balıkçılar”, izlenimlerinden 
ni Mi ür şiirlerdir. Bu yapıtlarında Tevfik Fikret, konuşma ve yakın bir dil bulmayı Rk 


Bu parçadaki numaralanmış bölümlerin hangisinde 
bir bilgi yanlışı vardır? 
AI. B) ll. GC) Il. 


DJ IV. E) V. 


Abbas Sayar, yapıtlarında genellikle Orta Anadolu'yu 
anlatır. Romanlarında Türk köylüsünün yaşam koşullarını değiştirmek gerektiğini aydınlara ve politikacılara 
haykırmıştır âdeta. İlk romanı ——, köy halkının yoksulluğunu ve çaresizliğini anlatmıştır. 


Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? 


A) Yılkı Atı'nda B) Küçük Paşa'da 


C) Kurt Kanunu'nda D) Sarı Traktör'de 


E) Yılanların Öcü'nde 


MR e yün re m 
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I. 


Kul Mustafa'm eydür canadır kastım 
Çok ağlattı beni gözleri mestim 
İncitme sevdiğim severim dostum 
İncitirsem güzel olmaya idin 


II. 

Gevheri der bulmam kimsede vefa 
Dost diye sevdiğim etti kim sefa 
Hubların âşıka ettiği cefa 

Kanun mudur erkân mıdır yol mudur 


I. Nazım biçimleri aynıdır. 
II. Uyak (kafiye) şemaları aynıdır. 
11. Uyak türleri aynıdır. 
IV. Alındıkları şiirlerin ilk dörtlükleridir. 


V. 11'li hece ölçüsüyle oluşturulmuştur. 


Yukarıdaki numaralanmış bilgilerden hangileri verilen şiirlerin ortak özelliği değildir? 
A) Ii. veli. 


B) il. veli. CO) Iİ. ve İV. 


D) ili. ve V. E) M. ve V. 


—, hipnotize edilmiş insanlara şiir söyletmiş ve bunları başyapıt saymışlardır. Bu şiirlere “otomatik şiir” adinı vermişlerdir. 


Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? 


A) Sembolistler B) Natüralistler 


C) Sürrealistler D) Romantikler 


E) Empresyonistler 


Eski Türklerde düzenlenen cenaze törenlerine -—, bu 
törenlerde söylenen şiirlere sagu adı verilirdi. Destan 
özelliği de gösteren bu şiirlerde geniş doğa tasvirleri- 
ne rastlanır. 


Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? 
A) şölen 


B) sığır G) cönk 


D) baksı E) yuğ 


I. Yapıtlarında çalkantılı dönemleri ve bu dönemlerin 
bireyler üzerindeki etkilerini irdelemiştir. 


li. İlginç konularının yanı sıra yapıtlarının biçimsel yetkinliğiyle de dikkati çekmiştir. 

lil. İlk romanı “Ölmeye Yatmak”tan itibaren tüm yapıtları yoğun tartışmalara konu olmuştur. 


MW. “Ihlamur Ağacı” oyunu ile Türk Dil Kurumu Tiyatro 
Armağanı'nı, “İpin Ucu” oyunuyla Abdi İpekçi Armağanı'nı kazanmıştır. 

V. “Yeni Yalan Zamanlar”, “Mor” ve “Safran Sarı” adlı romanlarını “Yeni Yalan Zamanlar” adlı bir üçleme haline getirmiştir. 


Yukarıdaki numaralanmış yargılardan hangileri Adalet Ağaoğlu için söylenemez? 


Aji. veli. B) li. ve ili. G) Ili. ve İV. 


D) lil. ve V. E) IM. ve V. 
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55. Aşağıdakilerin hangisinde belirtilen açıklamalar bir- 


likte verildiği sanatçıyla ilgili değildir? 


A) Din, bayrak, vatan, tarih, kahramanlık, aşk ve tabiat 
güzelliklerini konu alan şiirler yazmıştır. Aruz ve hece ölçülerini ustaca kullanmıştır. Nazım şekillerinden 
rubaiyi çok kullanmıştır. (Arif Nihat Asya) 


B) Romanlarının çoğunda efsanelerden, halk hikâyelerinden yararlanmıştır. Anadolu köylüsünün yaşamını folklorla birleştirerek anlatmıştır. (Yusuf Atılgan) 


C) Romanlarında olaylardan ziyade psikolojik ruh çözümlemelerine önem vermiştir. Doğu ile Batı uygarlığı, ahlâk çöküntüleri, varlığın sırları gibi konular ÜZerinde durmuştur. (Peyami Safa) 


D) Öykü, roman ve tiyatrolarında Anadolu ve özellikle 
Ege yöresindeki köy ve kasabalarda yaşayanların 
sorunlarını işlemiştir. (Necati Cumalı) 


E) Oyunlarının konusunu çoğunlukla Osmanlı tarihinden seçmiştir. (Turan Oflazoğlu) 
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“Leyla ile Mecnun” ilk başlarda bir aşk hikâyesi gibi gö- ğ Aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır? 
| Erünse de gerçekte, tasavvufa gönül veren ve ilahi aşka : A) Romanlarında orta sınıf insanların özellikle kadınla- 
i rın sorunlarını ve iç dünyalarını anlatmayı tercih eden 
ulaşmak isteyen bir dervişin macerasını anlatan birmes- — | Ayla Kutlu, roman alanındaki başarısını, sanat çev- j 
ıl İ relerinde geniş yankı yapan Bir Göçmen Kuştu O 
nevidir. Sembolik bir tarzda yazılmıştır. Ayrıca yapıt, ko- i (1986 Madaralı Roman Ödülü) ve devamı niteliğinm İ deki Emir Bey'in Kızları'yla sağlar. 
nusu bakımından da özgündür. Çünkü bu tür aşk hikâ- | B) Duygu Asena, 80'li yıllarda yazdığı Kadının Adı Yok 
il ei N . ! ve Kahramanlar Hep Erkek gibi romanlarında kadın 
yelerinde ilk önce erkek, kıza âşık olurken bu yapıtta ilk sorunlarına feminist bir bakış açısıyla yaklaşır. 
önce âşık olan, kız olmuştur. Nabi'nin yazdığı mesne- i C) Sevgi Soysal, 1974 Orhan Kemal Roman Ödülü'nü 
V kazanan Yenişehir'de Bir Öğle Vakti'nde, gözlemlevinin abartılı bir biçimde övülmesinden rahatsız olan | | diği insan portrelerini, birbirinden kopukmuş gibi du- 
- i ran hayatlarından alıp bir kurguyla buluşturur. i 
Şeyh Galip, bu mesneviyi altı ay gibi kısa bir sürede D) Leyla Erbil, ilk romanı Tuhaf Bir Kadın'da, kadının 
V toplumdaki yerini sorgulayıcı bir bakışla belirlemeyazmıştır. : ye çalışırken Karanlığın Günü'nde kendi kuşağının 
: yaşadığı acılı ve sıkıntılı dönemi bir kadın gözüyle 

Bu parçadaki numaralanmış bölümlerin hangisinde dikkatlere sunar. 

bir bilgi yanlışı vardır? i E) Elveda Alyoşa adlı öykü kitabından sonra siyasal içe- ; Ni 
rikli romanlara yönelen Oya Baydar, fantastik bir eser : : 

AL B) Ni. oy ul. D) V. E)V. olan ilk romanı Sahnenin Dışındakiler'de, toplumun © i 7 25 A 
i baskıcı tutumunu ve 68 kuşağının iç hesaplaşmala- Mimi : > : 5 i : 2 : z i a | i 
rını sorgular. m leilirne imei Di « Kimya © Biyoloji © kbiliveEdebiyaı. Tarih o Coğrafyal rafya Coğrafya? elsefe Grubu 
i ş EŞ i Denemeleri Denemeleri Denemeleri © Denemeleri O Denemeleri ODenemeleri Denemeleri 
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6 LYS DENEME GETİ 


EDEBİYAT-COĞRAFYA SINAVI 
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI TESTİ 


1. Bu testte 56 soru vardır. 


2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Türk Dili ve Edebiyatı Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 


3. Bu testin cevaplama süresi 85 dakikadır. 


(1) Attila İlhan'ın bütün şiirlerini okuyanlar, Sisler Bulvar'nda usta bir şairin eserleri ile karşı karşıya olduklarıni anlar. (Il) Ama sonradan onun gerek imge oluşturmada gerek şiir kurmada daha yükseklere tırmandığını kabullenirler. (111) Şiirlerinin sonuna konulan “Meraklısı için notlar”, o şiirin nasıl yazıldığıyla ilgili bilgi içermez. (İV) Ancak bu notlardan onun şiirlerindeki hareket 
noktası kolayca sezilebilir. (V) Onun sentezci hayal gücünün işleyiş mekanizması, daha yakından anlaşılabilir. 


Yukarıdaki parçada numaralanmış cümlelerin hangisi yansız bir söylem içermektedir? 


AL B) Ii. C) ili. D) V. E)V. 


() Edebi eserler, ister bireyi ister toplumu konu edinsin 
tarihten teolojiye, sosyolojiden psikolojiye, felsefeden 
eğitime varıncaya kadar birçok alanla kurmuş olduğu 
bağı yansıtır ve bu alanlar için de zengin bir malzeme 
sunar. (li) Edebiyatın asıl işlevi bu değildir tabii ki, ancak edebiyat, temelde insanı irdelediği için bu alanlara 
yönelik durumlar da edebi eserin bünyesinde varlığını 
sürdürür. (ll) Edebiyat ve eğitim arasındaki bağ, diğer 
alanlardakinden daha güçlüdür. (IV) Edebiyat da eğitim de insanı merkeze alır. (V) Ayrıca edebiyat, farklı insan modelleri ve yaşam tarzları sunarak insanların eğitiminde önemli bir rol üstlenir. (VI) Edebiyat tarihi bunun çeşitli örnekleriyle doludur. 


Bu parça iki paragrafa bölünmek istense ikinci paragrafın numaralanmış cümlelerin hangisiyle başlaması uygun olur? 


AyIl. B) MN. O) V. D) V. E) Vİ. 


VHVİNAVA PA 


Artık rehberler, İstiklal Caddesi'nin altında 120 santimetre genişliği ve 180 santimetre yüksekliği olan bir tünel 
var, diyecek. Yeni bulunan bu tünelde güçlendirme yapılıyor. Çünkü tünel, tarihi tramvay hattının tam altında- 
ki zeminin oynak olmasına neden oluyor. Tramvay, parke taşlarını sürekli oynatıp zemini bozuyor. 


Bu parçada aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur? 


A) Ünlü daralması B) Ünlü düşmesi 


C) Ünsüz yumuşaması D) Ünsüz türemesi 


E) Ünsüz benzeşmesi 


Kitaplar, sadece okunmak için değildir. Onlar, hasretin 
! 


paylaşıldığı en iyi arkadaştır. Sevdiklerimizin fotoğrafla- 
ı 


rını saklar bazen yıllarca. Aralanır kitabın sararmış yap- 


rakları, hasret gelip çattığında. Bazen de vazodaki iki 
Ul 


üç günlük ömründen sonra çiçeklerin saklı bahçesi olur 


kitaplar. Bazen de kitapların, dalından kopuveren bir 
WV 
yaprağın yuvası olduğuna şahit olursunuz. 
V 


Bu parçadaki numaralanmış bölümlerden hangisi 
cümlenin bir ögesi olarak doğru belirlenmemiştir? 


A)I. B) Il. Gym. DV. E) V. 


Sie ir ede kn em 
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ABİYE nENEME cETİ 


Güzel demlenmiş lezzetli bir çay elde etmek için doğ- 
l 


ru demleme yapmak şarttır. Çay uzmanları, iyi çay dem- 
i 1l 


leyebilmek için suyun mümkünse önce başka bir kap- 


ta kaynatılıp çaydanlığa aktarılmasını salık veriyorlar. 


Ardından çayın eklenip karıştırılmadan on beş dakika 
11 V 


kadar demlenmesini beklemenin güzel dem tutması için 


vazgeçilmez bir şart olduğunu da ekliyorlar. 
V 


Bu parçadaki numaralanmış sözlerden hangisi aşağıda verilen açıklamayla uyuşmamaktadır? 


A) 1. söz, edat grubudur. 


B) İl. sözcük, ek eylemin geçmiş zaman kipiyle çekimlenmiştir. 


C) İN. sözcükte ünsüz yumuşaması vardır. 
D) MV. söz, sayı grubudur. 


E) V. sözcükte, ünlü daralması vardır. 


Anlam, değer ve ihtiyaçlar; zamana ve mekâna, toplumlara ve kişilere göre değişiklik gösterir. Her tarihsel zamanda ve her toplumsal yapıda özgün bir form ve içerik edinir. Fakat tüm zamanlarda ve her yerde insanın 
mutluluk arayışı, evrensel bir yasa hatta bir zorunluluktur. Araçları, yöntemleri, biçimleri değişse de tüm insanlığın buluşacağı ortak zemin, mutluluk arayışıdır. İdeale 
ulaşma arzusu, gerçekliği dönüştürme becerisi, enerjisi ve cesareti bilgiyle ve düş gücüyle buluştuğunda; ulaşılmaz hedef, aşılmaz mesafe yoktur. İşte edebiyat, tiyatro ve sinema da insanın bu evrensel mutluluk arayışında vazgeçilmez kutup yıldızlarıdır. 


Bu parçada anlatılmak istenen aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir? i 


A) Eleştirinin sanat alanındaki göreceliğini ortadan kaldırıp sanata yeni boyutlar kazandıralabileceği 


B) Toplumun isteklerinin, sanat alanında iyi ve kötü yapıtları ayırmada belirleyici olduğu 


G) İnsanların mutluluğu aramaları gerektiği ve sanatın 
bu konuda insanlara yol gösterici olduğu 


D) Kötü yapıtları sıradan okuyucuların fark edemediği 


E) Sezgi gücüyle sanatsal yapıtların yeni bir anlamda 
değerlendirilebileceği 
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Öykü Günleri adlı etkinlik, öykücülüğümüze büyük hareket getirmişti. Öyküler okunuyor, eleştiriler paylaşiliyordu. Etkinliklerden birinde bir akademisyenimiz, öykü kuramları üzerine çok ayrıntılı bir konuşma yaptı. Salon tıka basa dolmuş, insanlar yerde oturmak zorunda 
kalmıştı. Paneli dinleyenler arasında şimdi aramızda olmayan iki büyük isim de vardı: Fethi Naci ve Erdal Öz. 
Onlar da konuşmayı dikkatle takip ediyordu. Bir ara Erdal Öz eğilip Fethi Naci'ye “Yahu bu kadar şey bilseydim, hayatta bir şey yazamazdım!” dedi. 


Bu parçada altı çizili sözle sanatçı, aşağıdakilerden 
hangisini anlatmak istemiştir? 


A) Yazarın sanat özgürlüğünün kısıtlanamayacağını 


B) Her sanatçının yazdıklarını sağlam bir temele oturtması gerektiğini 


C) Sanat alanındaki bilgilerin sürekli yenilenmekte olduğunu 


D) Sanatın belli kurallara bağlı olarak yapılmasının mümkün olmadığını 


E) Yazın dünyasındaki kuralları bilmenin yanında bunları uygulamanın önemli olduğunu 


En önemli nedenlerden biri Türk romanıyla özellikle 
1950 sonrası romanımızla hesaplaşmak ise öteki ve 
bence daha önemlisi kısa sürenin -buna “an” diyebilirim- anlatımını gerçekleştirmekti. Bunu asıl Romantik 
Bir Viyana Yazı adlı yapıtımda yakalayabildim. Ölmeye 
Yatmak'ta çeşitli kaygılarım vardı. Romanın kurgusunu 
ve anlatım biçimini değiştirecektim ve çeşitli anlatı türleri kurgulanan roman sahnesinde rol sahibi olacaktı, 
kronolojik anlatı bitecekti. Romanımı bunları gerçekleştirmek için yazdım. İlk adımda, an'ı yazmadım ama bir 
saat 20 dakikanın romanını yazdım. Roman kendisiyle 
hesaplaşırken kahramanın da kendisiyle hesaplaşmasını sağlamaya çalıştım. 


Bu sözler aşağıdaki sorulardan hangisine karşılık 
söylenmiş olabilir? 


A) Günümüzde yayın dünyasındaki kısırdöngüyü nasıl 
değerlendiriyorsunuz? 


B) Romanın son zamanlarda yeniden ilgi görmesini neye bağlıyorsunuz? 


C) Sizi roman yazmaya iten nedenler nelerdir? 


D) Kısa romanların daha çok ilgi görmesinin nedenleri 
hakkında neler söyleyebilirsiniz? 


E) Yapıtlarda ideolojik yaklaşımların yer alması yapıtın 
okunurluğuna gölge düşürür mü? 


Türk nili ya Edahitratı 
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6 LYS DENEME SETİ 


Alanya Kalesi'nin içi bir açık hava müzesini andırıyor. 
Kalenin denize bakan ae binlerce yıllık kalıntılar sizi bekliyor. Tarihi ME Batı kanadında bulunan Damlataş Mağarası, | ışıl ii. yürüyüş 


platformlarıyla rahatça gezilebiliyor. 
V 


Bu parçadaki numaralanmış sözlerden hangisinin 
yazımı yanlıştır? 


AL B) U. o) 11. D)V. E)V. 


Türk seyirlik oyunları başlıca iki gruba ayrılır: Sözsüz 
I 
oyunlar ve sözlü oyunlar. Sözsüz oyunlar, söze dayan- 
il Ni 
mayan oyunlardır. Bu oyunlarda çeşitli gösteri insanla- 


rı vardır: cambazlar, gözbağcılar, köçekler, mıtrakbaz- 


lar, parendebazlar, şişebazlar... Sözlü oyunlar ise ya- 
V 
zılı bir metne dayanmadan, hemen her yerde oynana- 
V 
bilmektedir. 


Bu parçadaki numaralanmış noktalama işaretlerinden hangisi yanlış kullanılmıştır? 


AL. B) Il. O). D)N. E)V. 


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde işteş fiil yoktur? 


A) Aldıkları cevap karşısında gülüştüler. 

B) Sepetindeki bütün taze meyveleri bizimle paylaştı. 
C) Sarsıntıyla beraber evdekiler dışarı kaçıştı. 

D) Arkadaşıyla kitapçıya öğleyin gitmek için sözleşti. 


E) Ödev konusunu gün boyu araştırmışlar. 


IUVTNAYA MALTA 


e) 


12. 


13. 


(İ 


Bu kitap, arkasında kocaman bir şiir birikimi taşıyor, sırtını dağ gibi bir şiire yaslamış. Ama bu yaslanış gelenek veya Türk şiir tarihi değil, doğrudan İlhan Berk'in 
yetmiş beş yıllık şairliğidir. O, bir ipte durmayan cambaz tavrını, değişimi şiirinin anayasası yapmıştır. “Uç 
beyi” sıfatıyla şiirin bütün kıyılarını yoklamış, bütün Sinır boylarında dolaşmış ve uzun bir şiir koşusunun sOnunda gelip durduğu gölgeliktir bu kitabı. Öylesine bir 
dinginliğe erişmiştir. Kitap, “Dedim Ota”, “Keçi Yolu”, 
“Yol Boyu”, “Ketumdur Taş” ve “New York” başlıklarıni taşıyan beş bölümden ve toplam on dokuz şiirden 
oluşuyor. Hepsi de Japon haikularını anımsatan doğanın anlık değişmelerini derin hisler ve gözlemlerle aktaran şiirler. Her şeyi ilk defa görmüş gibi bir şaşkınlık 
duygusu içinde ve öylesine çarpıcı. 


Bu parçada sözü edilen sanatçı ve kitabıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? 


A) Yeniliklere açık olduğu 

B) Dünya edebiyatını yakından takip ettiği 
C) Görselliğe yer verdiği 

D) Etkileyici bir anlatıma ulaştığı 


E) Sanat gücünü kendinden aldığı 


Ahmet Hamdi Tanpınar, öykülerinde hep bir “güzellik” 
peşindedir. Çünkü ona göre öykü, hayat güzelleşsin diye yazılmalıdır. Rüyanın, sanatı güzelleştirdiğini düşünür ve öyküsünü bu ögeye yaslar. Onun genelde sanatının, özelde de öykülerinin şifresini çözmede izaha 
muhtaç ilk kavram kuşkusuz budur. Kendi deyimiyle 
tam bir “hülya adamı” olan Tanpınar'da rüya, anlam 
alanı oldukça geniş bir kavramdır. Bu yüzden rüya kavramı üzerine çok düşünmüş, onu sanatının kaynağı yapmıştır bir bakıma. 


Bu parçada Ahmet Hamdi Tanpınar'la ilgili olarak 
vurgulanmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? 


A) Yaşamın katı gerçekliğinden rüyalara sığındığı 
B) Yapıtlarında konu yelpazesini geniş tutmadığı 
C) Daha çok, öykü üzerinde yoğunlaştığı 

D) Sanatını rüya kavramı üzerine temellendirdiği 


E) Yapıtlarında yaşam gerçeklerine yer vermekten kaçındığı 


Türk Dili ve Edebiyatı 
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Bir sözlüğün temel niteliği, eksiksiz ve kapsayıcı olmasıdır. Dillere her gün binlerce sözcüğün girdiği bir süreçte bu gelişmeye ayak uydurmak kolay değildir. Sözlüğe yeni sözcükler girerken kullanımdan düşen birçok 
sözcük de sözlükter çıkarılıyor. Örneğin çağdaş bir sözlükte artık kullanımdan düşmüş “tepki"nin karşılığı 
“aksülamel"in, “yankı”nın karşılığı “aks-i sadâ"nın yer 
almaması, bir eksiklik sayılmamalıdır. Kuşkusuz biri çıkıp “kullanımdan düşmüş sözcükler sözlüğü” yapabilir. Eskimiş de olsa her sözcüğün düşünce tarihinde bir 
yerinin olduğu yadsınamaz bir gerçektir. Ne var ki sözlükçünün işi, modern çizgide -kalarak bu ince ayarı iyi 


yapmaktır. Gereksiz sözcüklerle şişirilmiş bir sözlük na- . 


sıl işe yaramazsa eksikliği bulunan sözlük de gereksinimi karşılamaz. 


Bu parçada anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Sözcüklerin kullanımda kalması, dilin işlerliğine ve 


sözcüklerin yapısal özelliklerine bağlıdır. 


B) Sözlükler dildeki anlam karmaşasını giderecek bir nitelikte çok yönlü bir yapıya sahip olmalıdır. 


C) Sözlükler, eğitim ve öğretimde başvurulan temel 
kaynaklardan biri olarak dikkat çeker. 


D) Bir sözlükte soyut ve somut kavram tanımlamaları- 
nın örneklerle pekiştirilmesi gerekir. 


E) Bir sözlük oluşturulurken sözlüğün doyurucu ve güncel bir şekilde oluşturulmasına dikkat edilmelidir. 


Bütün bir edebiyat serüveni neredeyse Dublin kenti etrafında şekillenen James Joyce, “Dublin günün birinde 
yok olursa benim sayfalarımdan yeniden meydana getirilebilir.” demiştir. 


Sanatçının, bu sözüyle anlatmak istediği aşağıdakilerden hangisidir? 


A) Dış dünyayı, yapıtlarına olduğu gibi yansıttığı 

B) Yapıtlarında belli bir konuya yoğunlaştığı 

C) Yapıtlarında öykülemeden çok, betimlemeye ağırlık 
verdiği 

D) Yapıtlarını hazırlarken yaşadığı çevrenin etkisinden 
kurtulamadığı 


E) Gerçek yaşamdaki sıradan mekânları, yapıtlarında 
etkileyici görünümlere kavuşturduğu 


SİYC nENEME CETİ 
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İstanbul ile Ankara'nın ortasında yemyeşil bir ada görünümündeki Taraklı'da yıl içinde dört mevsimin tüm 
özelliklerini yaşamak mümkün. Yüzde 60'ı ormanlarla 
kaplı ilçe, tescil edilmiş 100'den fazla tarihi ev ve konağa sahip. Genellikle üç katlı ve bahçeli olan Taraklı evleri, kafesli pencereleri, ahşap cumbaları, tarihi alınlıkları ve ilginç figürlere sahip kapı tokmaklarıyla geleneksel mimarinin zarafetini gözler önüne seriyor. 500 yıllık 
Yunus Paşa Camii ise bir Mimar Sinan eseri. İlçenin Arnavut kaldırımlı daracık sokaklarında gezinirken her an 
bir tarihi han ve hamamla karşılaşmak zor değil. Geçmişte bölgenin savunulmasında önemli bir yere sahip 
olan hisar, tarihin 4 bin yıllık izleriyle sizi selamlıyor. Buradaki sarnıç ve sur kalıntıları insanda adeta bir kale görünümü uyandırıyor. 


Bu parçanın anlatımıyla ilgili olarak aşağıdakilerden 
hangisi söylenemez? 


A) Söz sanatlarından yararlanılmıştır. 

B) Farklı duyularla algılanabilen ayrıntılara yer verilmiştir. 
C) Farklı yapıda cümleler kullanılmıştır. 

D) Niteleyici sözcükler sıkça kullanılmıştır. 


E) Sayısal verilere yer verilmiştir. 


Abant Gölü, Bolu'nun 34 kilometre güneyinde bulunan 
bir botanik parkı. Bölgedeki pek çok göl gibi Abant da 
heyelan sonucu oluşan, yüzölçümü 125 hektarı bulan 
bir set gölü. Dört tarafı çam ve köknar ağaçlarıyla çevrili olan göl, 1350 metre yükseklikte ve derinliği de 18 
metre civarında. Gölden çıkan alabalık türü, literatüre 
Salmo trutta abanticus olarak girmiştir. Batı Karadeniz 
ormanlarının oluşturduğu enfes manzaradan dolayı gölün özellikle de yaz aylarında çok ziyaretçisi var. Kışın 
kısmen sessizleşse de hafta sonları kışı doyasıya yaşamak ve ağaçların oluşturduğu sanatsal manzarayı seyretmek için insanlar geliyor buraya. 


Bu parçanın anlatımıyla ilgili olarak aşağıdakilerden 
hangisi söylenemez? 


A) Kanıtlanabilir bilgilerden yararlanıldığı 

B) Açıklayıcı bir anlatıma yer verildiği 

GC) Örneklerle anlatımın somutlaştırıldığı 

D) Gerekçesiyle belirtilen yargıların kullanıldığı 


E) Terimlere yer verildiği 


Türk Nili ve Edehivatı 
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Biz fotoğrafçılar; geceleyin sabah çıkacağı yolculuğun, 
yolculuk esnasında çekebileceği fotoğrafın hayaliyle; akşamüstü de sabahki yolculuğunun yorgunluğu ve çektiği fotoğrafın büyüsüyle uyuyamayan ve heyecandan 
yüzleri sürekli gülümseyen insanlarız aslında. Eline yüzüne şeker bulaştıran afacan çocuklar gibi dolaştırırız fotoğraflarımızı ellerimizde ve yanımızda hep bunlara bakan biri olsun isteriz. Cep telefonlarımızda, bilgisayarlarımızda, hafızalarımızda yer etmesini İsteriz sevdiğimiz 
karelerin. Biz fotoğrafçılar “En iyi fotoğraf akılda kalan 
fotoğraftır.” cümlesini sıkça kullanırız. Çekilmemişi arar, 
çekilmişe kendimizce yorum katıp taklit eder, bazen de 
malzemeleri değiştirip aynen kopyalarız. Aslında fotoğrafın büyülü lekeleriyiz hepimiz. 


Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi 
oktur? 


A) Tahminlerde bulunma 

B) Benzetme yapma 

C) Alıntı yapmaya başvurma 
D) Kişisel görüşlere yer verme 


E) Devrik cümleler kullanma 


(0) Göl kenarında biraz yürüyüp birer bardak sıcak çay 
içtikten sonra kaleye doğru yol aldık. (11) Taksiden iner 
inmez istediğimiz her dilde buranın tarihini anlatabileceklerini söyleyen çocuklar etrafımızı sardı. (li) Girişte 
örnek Van evlerinden biri vardı, kapalı olduğu için evi 
sadece dışarıdan görebildik. (IV) Van Valiliği tarafından 
geleneksel Van evlerinden Öğretmen Hilmi Gürler'in evi, 
koruma altına alınmış. (V) Sonra çocuklar bizimle birlikte yürüyerek tepeye kadar geldi. 


Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak 
aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? 


A) 1. cümlenin yüklemi birleşik yapılı eylemdir. 


B) Il. cümlede, zarf-fiil grubu zarf tümleci görevinde kullanılmıştır. 


C) IN. cümle, öge ortaklığı olmayan sıralı bir cümledir. 


D) IV. cümlede, içinde unvan sıfatı bulunan olumlu bir 
eylem cümlesidir. 


E) V. cümle, bir sözcük ayrılma durumu eki almıştır. 


IUYIMAVA AAA 


Si 


20. Son dönemlerde sinema alanında işler iyi gidiyor. Ama 


21. 


şöyle bir manzara da fark edilmiyor değil. İki film izleyen, tutup film çekmeye kalkıyor. Olacak iş değil. “Burada güzel para var, biz de girelim bu piyasaya.” diye 
düşünüyorlar sanırım. Sinemacı olmak o kadar kolay 
mı? Bu yıl 70 tane film yapıldı, çoğu dökülüyor. Seyircimiz hangisini izleyip izlemeyeceğini o kadar iyi biliyor 
ki! Bir film ilk haftada on sekiz bin seyirci alıyor, ikinci 
hafta kalkıyor gösterimden. Kısaca —. 


Bu parçanın sonuna düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? 


A) her sanat dalında olduğu gibi bu alanda da yenilikçi bir yaklaşım sergilemek gerekiyor 

B) bu alanda yaşanan zorlukları seyircilerin bilmesi mümkün değildir 

C) sinema filmleri yapılsın ama işinin uzmanı insanlar 
tarafından yapılsın 


D) sinema alanında bazı teşviklerin verilmesi daha nitelikli yapıtların ortaya çıkmasını sağlayacaktır 


E) kullanılan malzeme ve teknik imkânların iyileşmesi 
sinemaseverleri sevindiriyor 


Mevsimler hızla geçer bu yörede. Göz alabildiğince uzanan mısır tarlaları var. Güneşin altında aydınlık, rüzgârda dalgalanan mısır tarlaları... Sarp yamaçlar var, vahşi, derin; deniz var, inatçı, simsiyah. Takaların poyraz- 
da yelkenleri şişer, şenlikli mi şenlikli. Gölgeli fındık ormanları delidir, kokular içinde, ferahlatıcı. Kerempe Burnu'nda dalgalar minare boyundadır, azgın mı azgın. 
Yağmur yağar, sel alır götürür şehri. Konuşmayı sever 
insanları. Havada sürekli bir ıslaklık, bir türbe serinliği... 
Akşam olurken sobalar tutuşturulur, duman kokusu serseri gibi dolaşır sokaklarda. Ağlar dolusu balık, bereket çıkar suyundan, renk renk yeşil fışkırır toprağından. 


Bu parçanın anlatımıyla ilgili olarak aşağıdakilerden 
hangisi söylenemez? 


A) Yinelemeler kullanılmıştır. 

B) Abartmaya yer verilmiştir. 

GC) Kişileştirme yapılmıştır. 

D) Kahraman bakış açılı anlatıma başvurulmuştur. 


E) Eksiltili cümleler kullanılmıştır. 
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Günlük hayatta meydana gelen iletişim kazalarında hep 
yanlış anlaşılmaktan şikâyet ederiz. —. İletişimde temel bir kural vardır: Ne kadar konuşursanız konuşun, 
söylediğiniz karşı tarafın algıladığıyla sınırlıdır. Dolayısıyla iletişimde temel unsur alıcıya mesajı amaca uygun olarak gönderebilmektir. Bu noktadan hareketle sağlıklı bir 
iletişimde dilin sadece söz dizimi veya kurallara uygunluk boyutuyla yetinmek doğru bir yaklaşım değildir. Sağlıklı bir iletişim için bu unsurları tamamlayacak olan pragmatik boyutu da göz ardı etmemek gerekir. 


Bu parçada boş bırakılan yere düşüncenin akışına 
göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? 


A) Gelişen çağa uygun iletişim yöntemlerinin gelişmekte olduğu açıkça görülüyor 


B) Ancak “Acaba kendimizi yanlış mı ifade ettik?" diye 
pek düşünmeyiz 

C) İletişimi ayrıntılı olarak irdelediğimizde karşımıza çok 
daha karmaşık bir yapı çıkmaktadır 


D) Farklı kültürler arasında yaşanan iletişim kazaları, 
aynı kültürden insanlar arasında da yaşanmaktadır 


E) Demek ki davranış biçimlerimizde ailemizden edindiğimiz görgü kurallarının önemli yeri vardır 


(0) Bu sanatçımız, tabir yerindeyse satır satır altı çizilerek okunması gereken yazarlardandır. (11) Romanları ve 
denemeleri zengin imgelemi; düş gücü ve kıvrak diliylede geniş okur kitlelerini etkiliyor. (Il) Kitaplarından kimi cümleleri okurları tarafından ezberleniyor; kimi zaman internetin bir sayfasında, kimi zaman bir ünlü kişinin sözlerinde karşımıza çıkıveriyor. (IV) Romanlarında 
güncel olanın nabzını tuttuğu kadar tarihi sorunlara da 
eğilen bir yazar o. (V) Yazarlığının başından bugüne, yazının zor ve çetrefilli patikalarını yürüye yürüye genişleterek kendine ait bir güzergâh belirlemiştir. 

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak 
aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? 


A) 1. cümlede, yazarın ayrıntılı bir okumaya tabi tutulması gerektiğinden söz ediliyor. 


B) Il. cümlede, olumlu bir değerlendirmeye yer veriliyor. 


C) NI. cümlede, yazarın cümlelerinin aynı dil özelliğini 
taşımadığından söz ediliyor. 


D) IV. cümlede, yapıtlarının içeriğine dair bilgi veriliyor. 


E) V. cümlede, özgün bir sanatçı olduğuna değiniliyor. 
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Cennet yeşili yamaçlarda 

Kavalıyla, kuzularıyla, koyunlarıyla 

Baş başadırlar güneş batana değin 

Söz değil, yanık nağmelerdir dağılan etrafa 
Hüzünler yumağıdır çoban dediğin 


Bu dizelerde aşağıdaki şiir türlerinden hangisine özgü nitelikler ağır basmaktadır? 


A) Satirik B) Pastoral G) Epik 


D) Didaktik E) Dramatik 


Mehmet Âkit Ersoy ile ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? 


A) Şiirlerinde dini lirizm ağırlıktadır. 
B) Aruzu Türkçeye ustalıkla uygulamıştır. 


C) “Küfe”, “Mahalle Kahvesi", “Seyfi Baba" toplumsal 
konuları işlediği manzum öykülerinden bazılarıdır. 


D) “Safahat” şiirlerinin bölümler halinde yer aldığı yapıtıdır. 


E) Manzum öykülerinde hece ölçüsü kullanmıştır. 


Aşağıdakilerden hangisi orta oyununun yardımcı Karakterlerinden biri değildir? 


A) Zenne B) Çelebi GC) Balama 


D) Kambur E) Kavuklu 


Realizm akımıyla ilgili olarak aşağıdaki yargılardan 
hangisi yanlıştır? 


A) Yapıtlarda yaşamdaki olaylar anlatılmıştır. 

B) Pierre Corneille, kurucularından biridir. 

C) Sanatçılar, yapıtlarında kişiliklerini gizlemişlerdir. 
D) Yapıtlarda biçimsel güzelliğe önem verilmiştir. 


E) Gözlem ve belgelere önem verilmiştir. 
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—., şiirlerinde en çok yaşama sevinci ve ölüm temalarına yer vermiş, nedense hep ölümün üstüne gitmiştir. 
Ayrıca yitik aşklar, mutlu sevdalar, yalnızlık, yaşadığı 
bohem hayatın buruklukları, çocukluk özlemi de şiirlerine konu olmuştur. Ölçülü veya serbest, her türlü şiirin güzel olabileceği inancını taşımıştır. “Memleket İsterim” şiiri tanınmış şiirlerindendir. 


Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? 


A) Nâzım Hikmet 

B) Cenap Şehabettin 

C) Ahmet Muhip Dıranas 
D) Ziya Osman Saba 

E) Cahit Sıtkı Tarancı 


E 

Gümüşlü bir fecrin zafer aynası 
Muradiye, sabrın acı meyvası 
Ömrünün timsali beyaz Nilüfer 
Türbeler, camiler, eski bahçeler 
Şanlı hikâyesi binlerce erin 

Sesi nabzım olmuş hengâmelerin 
Nakleder yâdını gelen geçene 
Bu hayâle uyur Bursa her gece 


1. 

Ebedi âşığın dönüşünü bekler 
Yalan yeminlerin tanığı çiçekler 
Artık olmayacak baharlar içinde 

Ey, ömrün en güzel türküsü aldanış 
Aldan, geçmiş olsa bile ümitsiz kış 
Her garipsi ayak izi kar içinde 
Dönmeyen âşığın serptiği çiçekler 


Aşağıdakilerden hangisi yukarıda verilen şiirlerin ortak özelliği değildir? 


A) Redif kullanma 

B) İmgelere yer verme 

C) Bentlerle yazılma 

D) Aynı uyak düzeniyle oluşturulma 


E) Söz sanatlarından yararlanma 


JUVINLAVA YALE emme mmm 
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30. Ocaklar yansın her dem bacada is olmasın 
Gökyüzü mavi kalsın ufukta sis olmasın 
Kötülük yansın yıkılsın lale gül kesilsin dünya 
Her şeyde terhis olsun aşkta terhis olmasın 


31. 


32. 


Bu dizeler biçim ve içerik özelliklerine göre aşağıdaki şiir biçimlerinin hangisinden alınmış olabilir? 


A) Şarkı B) Rubai G) Gazel 


D) Murabba E) Müstezat 


—, İstanbul'daki işgalci güçlere karşı yapılan mitingler- 
de ve Kurtuluş Savaşı sırasında hitabetin etkili örneklerini vermiştir. “Dağ Yolu” adlı yapıtında bu konuşmaları yer almaktadır. 


Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? 


A) Halide Edip Adıvar 

B) Mehmet Âkif Ersoy 

C) Ziya Gökalp 

D) Hamdullah Suphi Tanrıöver 


E) Halide Nusret Zorlutuna 


Sözün bilmez bazı nadan elinden 
Erkân ağlar, usul ağlar, yol ağlar 
Bülbülün feryadı gonca gülünden 
Gülşen ağlar, bülbül ağlar, gül ağlar 


Bu dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? i 


A) Farklı uyak türleri vardır. 

B) Tenasüp sanatı yapılmıştır. 

C) Tekrir ve teşhis sanatına başvurulmuştur. 
D) Bütün dizelerde redif kullanılmıştır. 


E) Birden çok ulama vardır. 
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Cenap Şahabettin, Edebiyat-ı Cedide'nin en önemli şa- 
İ ı 
irlerinden biridir. Aruz ölçüsüyle şiirler yazmış, sözcüknl 
lerin müzikalitesinden yararlanmaya özen göstermiş, 


karın yağışını anlattığı “Takdir-i Elhan” adlı şiirini bu arn- 
V 
layış doğrultusunda kaleme almıştır. Şiirin yanında 


tiyatro, gezi yazısı ve özdeyiş gibi düzyazı türünde ya- 
V 


pitlar da yazmıştır. 


Bu parçadaki numaralanmış bölümlerin hangisinde 
bir bilgi yanlışı vardır? i 


AYI B) Il. Oy lll. D)N. E)V. 


Edebiyatımızda bazı sanatçılar, bazı türlerde verdikleri 
yapıtlarla ünlenmiştir. Tarihi oyunlarıyla —, epik şiirleriyle -—, manzum öyküleriyle —, destansı romanlarıyla —- bu sanatçılarımızdan bazılarıdır. 


Aşağıdakilerden hangisi bu parçada boş bırakılan 
yerlerden birine getirilemez? 


A) Turan Oftazoğlu 

B) Haldun Taner 

C) Mehmet Âkif Ersoy 
D) Fazıl Hüsnü Dağlarca 


E) Yaşar Kemal 


Ömer Seyfettin'in yapıtlarıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 


A) Kaşağı'da, kardeşine iftira atıp onun ölümünden sonra vicdan azabıyla yanıp tutuşan bir çocuğun dramı 
anlatılmaktadır. 


B) Pembe İncili Kaftan'da, kişinin, yaptığı fedakârlıkla 
hiçbir zaman övünmemesi gerektiği tezi işlenir. 


C) Forsa'da, tutsak olarak korsan gemilerinde çalıştırılan Kara Memiş'in yurt özlemi dile getirilir. 


D) Primo Türk Çocuğu'nda, vatansever bir çocuğun vatanı için ortaya koyduğu üstün gayret anlatılır. 


E) Yalnız Efe adlı öyküsünde, İstanbullu Hoca milli mücadeleye katkılarıyla ön plana çıkarılmıştır. 
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Şimdi bomboştur sahiller, elem dağıtır akşam 
| 


Hatıralar çıkagelir uzak iklimlerden sessiz sedasız 
ll 

Kavuşanlara sürur olur zaman, ayrılanlara gam 
nl 

Kimi kalpler bahtiyar, ah kimi eylül gibi hazin daim 

V 

Yalnızlık için vefalıdır derler, inanma o bile vefasız 

V 


Yukarıdaki numaralanmış dizelerin hangisinde ulama yoktur? 


AYI. B) Il. O) ll. D)V. E) V. 


Klasik tragedya ile ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur? 


A) Koro ve diyalog bölümlerine yer verilmez. 
B) Bayağı olaylar sahnede gösterilmez. 

C) Sadece nesir biçiminde kaleme alınır. 

D) İlk örneklerini Fransız sanatçılar vermiştir. 


E) Üç birlik kuralına uyulmaz. 


——, postmodern romanın önemli isimleri arasında değerlendirilmektedir. Bireyin sorunlarına ağırlık veren, 
onun günlük hayatındaki açmazlarını işleyen bir yazardır. Sevgi, dostluk, yalnızlık, tutku, inanç-inançsızlık, 
korku ve ölüm gibi kavramları imgesel bir dille anlatır. 


Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? 


A) Orhan Asena 
B) Bilge Karasu 
G) Refik Erduran 
D) Sadri Ertem 

E) Fakir Baykurt 


Türk Dili ve Edebiyatı 
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39. Anlatalım 


40. 


6 LYS DENEME SETİ 


Düşündüklerimizi birbirimize 
Sevinç egemen olsun her yerde 
İnsanca 

Bir kaygı 

Beyaz, ipek gibi yağdı kar 
Yağsın 

Dünya daha güzel olacak 
İnanıyorum buna 

Bir insan kalbinin güzelliğine 
Çocukluğuna 

Sonsuz cesaretine, olanaklılığına 
İnandığım kadar 


Bu dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 


A) Dilek ve umut söz konusudur. 

B) Uyak kullanılmıştır. 

C) Serbest ölçüyle yazılmıştır. 

D) Dramatik şiire özgü nitelikler taşımaktadır. 


E) Evrensel bir duyarlık içermektedir. 


I. Edebiyatla ilgili yapıtlarının yanında bilim ve dil alanında çalışmalar yapmış, sözlük ve ansiklopedi türünde yapıtlar vermiştir. 

Il. Birçok yazınsal türde, iki yüzü aşkın yapıt vermiş, 
edebiyatımızda yazı makinesi olarak tanınmıştır. 

Ili. Usta diyalogları ve canlı anlatımıyla herkesin kolayca okuyup anlayabileceği yapıtlar yazmıştır. 

IV. Sokağı edebiyata getiren sanatçı olarak nitelendirilir. 

V. Romanlarının bir özelliği de sosyal eleştiriye yer vermesidir ancak bu eleştiri mizahi yolla yapılır. 


Yukarıdaki numaralanmış yargılardan hangileri Hüseyin Rahmi ile ilgili olarak söylenemez? 


A) Ii. veli. B) Il. ve ili. O) ili. ve V. 


D) ill. ve V. E) V.veV. 


HHVINLAYA YAT ZI 2 


deni 


41. 


42. 


43. 


Ziya Paşa, yeniliğe hem düşünce yönüyle bağlıdır hem 
il 
de uygulama yönüyle. Edebiyatımızın Batıllaşmasını 


yürekten savunmuş; roman, tiyatro, makale, eleştiri ve 
Il 
tarih alanlarında yapıt vermiştir. “Toplum için sanat" an- 
II 
layışıyla “özgürlük, vatan, yasa, hak, adalet, ahlak” ko- 
V 


nularını işlemiştir. “Vâveylâ” ve “Hilâl-i Osmani” gibi ki- 
Vv 


mi şiirlerinde dil, konuşma diline yaklaşmıştır. 


Bu parçadaki numaralanmış bölümlerin hangisinde 
bir bilgi yanlışı vardır? 


AYI. B) Il. o) ıl. D) V. E)V. 


Gül-i ruhsarına karşı gözümden kanlı akar su 
I il 
Habibim fasi-ı güldür bu akarsular bulanmaz mi 
nl V 


Bu beyitte |. ile İll. ve li. ile IV. bölümler arasında ilgi kurulmuştur. 


Yukarıda görüldüğü gibi, beyit içerisinde birinci dizede bulunan ögelerle ikinci dizedeki ögeler arasında ilgi kurma sanatına ne ad verilir? 


A) Nida B) İstiare C) İstifham 


D) Leff ü neşr E) Hüsn-i ta'lil 


Türkü ile ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisi 
yanlıştır? 


A) Anonim ürünlerdir. 

B) Bent ve kavuştak bölümlerinden oluşur. 

C) Yalnızca aşk konusu dile getirilir. 

D) Zamanla biçimsel değişikliklere uğrayabilir. 


E) Hece ölçüsüyle söylenir. 


44. 


45. 


Gi VA mruiraar arr 


—, 1885-1900 yılları arasında Fransa'da yaygınlaşan 
ve özellikle şiir sanatını etkileyen bir akımdır. “Şeylerin 
görünenden öte, görünmeyen yüzlerini ortaya çıkarma 
çabası denilebilir. Sanatın her döneminde görülmüş ancak yukarıda belirtilen tarihlerde yazın alanında yeni 
teknik ve biçimlerin oluşturulması sağlanmıştır. Resim 
sanatında, müzik sanatında, yazın alanında hep aynı İç 
sıkıntıları ve karamsarlık görülür. Olguları doğrudan doğruya anlatmaktan öte onları sözcüklerle, seslerle, kimi 
çağrışımlarla, benzeşimlerle dinleyenin veya okuyanın 
sezgi gücüne dayanarak sunar. Gizil anlamların anlaşılır hâle dönüştürülmesini ve okuyucuyla paylaşılmasını amaçlar. 


Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? 


A) Simgecilik 

B) Gerçeküstücülük 
C) Coşumculuk 

D) Dışavurumculuk 


E) Varoluşçuluk 


Ulusal şiirin ilk temelini Tanzimat Dönemi'nde Şinasi atmıştır fakat asıl uygulayıcısı 1911'de Mehmet Emin Yurdakul olmuştur. Onu, Genç Kalemler dergisinde yazan 
Ziya Gökalp izlemiştir. Ziya Gökalp, Türkçülüğü benimsetmede Mehmet Emin'den daha başarılı olmuştur. Aynı yıllarda Servet-i Fünun, Fecr-i Âti gibi topluluklarda 
yer alan kimi şairlerin değişik görüşlerde yeni topluluklar kurdukları görülür. Bunlardan biri olan -— ulusallaşmayı ulusal geçmişe bağlanmakta arayarak Mevlana'yı, 
Yunus Emre'yi anlamaya çalışırlar. 


Bu parçada boş bırakılan yere âşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? 


A) Nevyunaniler 
B) Beş Hececiler 
C) Nayiler 

D) Yedi Meşaleciler 


E) Hisarcılar 


İMVİNLAVA FALI 


a 
.. 


46. 


47. 


48. 


Bir duygunun, bir düşüncenin, bir hayalin, bir isteğin 
yazı ile anlatılmasına yazılı anlatım denir. Yazılı anlatım 
da kendi içinde türlere ayrılır. —, bu türlerden biridir. 


Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilemez? 


A) deneme B) mektup C) söylev 


D) makale E) günlük 


Orhan Asena, Sağırlar Sövüşmesi adlı oyununda dev- 
l ıl 


let kurumlarıyla halk arasındaki kopukluğu yansıtırken 


Hacivat Politikacı oyununda, politikacıların çıkarcılığını 
il 


vurgular. Fadik Kız adlı romanında ise başkasıyla evlen- 


V V 
dirilmek istenen fakat sevdiğine kaçan bir kızın yaşamı- 


ni ortaya koyar. 


Bu parçadaki numaralanmış bölümlerin hangisinde 
bir bilgi yanlışı vardır? 


A) B) li. C) 1. D) IV. E) V. 


Reşat Nuri Güntekin, bu romanının merkezine, Anadolu'da yaşamayı seçen idealist, aydın Türk kadınını yerleştirmiştir. Bu romanı, ilkin “İstanbul Kızı” adıyla oyun 
olarak yazmış ancak savaş koşullarında sahneleme olanağı bulamayınca roman olarak yayımlamıştır. 


Bu parçada sözü edilen yapıt aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Acımak 

B) Dudaktan Kalbe 

C) Akşam Güneşi 

D) Çalıkuşu 

E) Yaprak Dökümü 


Türk Ml va Edahivatı 


50. 


Tanzimat yazarları, romanın gerçeği vermesi gerektiği 
görüşündedirler. Çünkü amaçları toplumsal yarar sağlamaktır. Özellikle — bu düşünceyi otuzu aşkın romanına uygulayarak öne çıkan isimdir. Ona göre roman, 
toplumsal yarar sağlamak için bir araçtır. Dönemin diğer roman ve öykü yazarları yapıtlarında gerçekçi konuları işlerler. Fakat işleyiş biçiminde romantizmin ağır 
bastığı görülür. Gerçekçilik ve doğalcılığın doğru tanımını ve uygulamasını yalnızca Nabizade Nazım'da görebiliriz. Yazar, — adlı yapıtının ön sözünde gerçekçiliğin ve doğalcılığın ne olduğunu anlatır. 


Bu parçada boş bırakılan yerlere, aşağıdakilerin hangisinde verilenler sırasıyla getirilmelidir? 


A) Ahmet Vefik Paşa - Zehra 

B) Namık Kemal - Zavallı Çocuk 

C) Ahmet Mithat - Karabibik 

D) Samipaşazade Sezai - Sergüzeşt 


E) Şemsettin Sami - Zavallı Kız 


—., hiciv ağırlıklı on yedi bendlik ünlü “terkibibend”iyle 
kendisine şöhret sağlamıştır. Şiir, başarılı bir sosyal hiciv örneğidir. İnsanların zayıf ve eksik yanlarını büyük 
bir ustalıkla yeren şairin bu şiiri kendisinden sonraki 
pek çok şair tarafından tanzir edilmiştir. Raşid, Sümbülzade Vehbi, Muallim Naci ile Ziya Paşa bu şiire nazire 
yazmışlardır. 


Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? 

A) Bağdatlı Ruhi 

B) Nail-i Kadim 

C) Taşlıcalı Yahya 

D) Ali Şir Nevai 

E) Hoca Dehhani 


a, 


IYYONAYA WA 
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51. 


52. 


5 


1. Koçyiğit Köroğlu ve Köşebaşı adlı piyesleri, tiyatrolarda ilgiyle izlenmiştir. 


li. Döneminde “Anadolu şairi” olarak ünlenmiş, şiirlerinin önemli bir bölümü bestelenmiştir. 


lil. Çoğunlukla ulusal konuları işleyen lirik şiirler kaleme almış, Bu Vatan Kimin şiiriyle ünlenmiştir. 


IV. Şiirlerinde Atatürk devrimleri, Atatürk sevgisi, ulusal duyguları, yurt ve vatan sevgisi gibi konuları işlemiş, Ankaralı Âşık Ömer mahlasını kullanmıştır. 


Aşağıdaki sanatçılardan hangisiyle ilgili bir açıklama yukarıda verilmemiştir? 


A) Arif Nihat Asya 

B) Ömer Bedrettin Uşaklı 
C) Orhan Şaik Gökyay 
D) Behçet Kemal Çağlar 
E) Ahmet Kutsi Tecer 


I. Araplara Türk dilini öğretmek amacı güdüldüğünden, Arapça olarak kaleme alınmıştır. 


İL Türk “sözlü edebiyatı"nın yazıya geçen ilk örnekleri (koşuk, sagu, sav ve destan) bu yapıtta toplanmıştır. 

IN. Türk boyları ve Türk coğrafyası ile Türklerin ört ve 
gelenekleri üzerine önemli bilgiler içermektedir. 


IV. Mesnevi biçiminde yazılmış, yer yer dörtlüklere yer 
verilmiştir. 

V. Toplumsal bozuklukları düzeltecek, insanı mutlu 
edecek yolları bulmak; bu yolları devrin hükümdarına öğütler hâlinde göstermek için yazılmıştır. 


Yukarıda numaralanmış yargılardan hangileri Divanü Lügati't Türk ile ilgili olarak söylenemez? 


A) 1. veli. B) Ii. ve IV. G)ıl. velil. 


D) NI. ve V. E) IV. ve V. 


| 
| 


a Şe Üre e * NE DE CE e Ai e ağ e 


53. 


54. 


CI VO nrmrnar orTİ 


i. Ayrıntılarla beslediği canlı anlatımı, karakterleri işleyişindeki derinlikle dikkat çekmiştir. 


Il. Almanya incelemelerinden sonra da göçmen ve 
gurbetçi işçi sorunları üzerinde durmuştur. 


Il. Öykü ve romanlarında başkahramanlar, genellikle 
ezilenler, gurbet çeken insanlar, doğru bildikleri için 
savaşırken engellenenlerdir. 


IV. “Korsan Çıkmazı" adlı romanında; iki küçük kız, modernleşmekte olan bir ülkenin çehresini oluşturan 
bir evde, erdemli insanlar olarak büyütülürler. 


V. Değişik tekniklerden yararlanmadaki başarısıyla dikkat çekmiş, ilk romanı “Ölmeye Yatmak”tan itibaren tüm yapıtları yoğun tartışmalara konu olmuştur. 


Yukarıdaki numaralanmış yargılardan hangisi Füruzan için söylenemez? 


A) i. veli. B) Ii. velili. C) ili. ve İV. 


D) ili. ve V. E) IV. ve V. 


Aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır? 


A) Sevinç Çokum, Gece Rüzgârları adlı romanında, 80'li 
yıllarda geçen olayları, ideolojilerin yerini alan yeni 
değerleri, ideolojik kargaşalar içinde yönünü ve değerlerini kaybetmiş toplumun ikiyüzlülüğünü, mizahi ve ironik bir üslupla eleştirir. 


B) Nazlı Eray, İmparator Çay Bahçesi ve Aşkı Giyinen 
Adam'da okuru düş ile gerçeğin kesiştiği birbirinden 
tamamen farklı mekânlarda dolaştırarak varlık sorununu ve ötesini sorgular. 


C) Nezihe Meriç, ilk romanı Ölü Erkek Kuşlar ve Yeni 
Yalan Zamanlar'da; kadın duyarlığını, kadın kimliğini, geleneksel ahlâki değerler karşısındaki özgürlük 
sorunlarını anlatır. 


D) Elif Şafak'ın, tarih ile fantastiğin karıştığı Pinhan adlı romanını, değerler çatışması yaşayan ve bunalan 
kent insanının iç çatışmalarını işlediği Şehrin Aynafarı, Mahrem romanları izler. 


E) Nedim Gürsel, ilk rornanı Uzun Sürmüş Bir Yaz'dan 
başlayarak bütün eserlerinde farklı anlatım tekniklerini denemesiyle ve şiirsel üslubuyla dikkati çeker. 


ISYINLAVA HALLE 
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56. 


Bâd-ı sabâ sevdiğime gidersen 
Ol güneş yüzlüye var selam söyle 
Sevap kazanırsın hizmet edersen 
Aman karşısında dur selam eyle 


Il. 
Ne yanar kimse bana âteş-i dilden özge 
Ne açar kimse kapım bâd-ı sabâdan gayrı 


Birincisi Gevheri'den ikincisi Fuzuli'den alınan bu 
iki parça için, aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 


A) Divan mazmunlarından yararlanılmıştır. 


B) Şiir biçimleri ve şiir birimleri farklıdır. 


“ G) İkisi de lirik bir duyarlık içermektedir. 


D) Birincisi hece, ikincisi aruz ölçüsüyle yazılmıştır. 


E) İkisi de alındıkları şiirlerin son birimleridir. 


I. Dönemindeki aksaklıkları ele almış, değersiz yöneticileri ve ham sofuları yerden yere vurduğu taşlamalarıyla tanınmıştır. (Seyrani) 


Il. Türkmen aşiretlerini yerleşik hayata geçirme çabası karşısında, devlete karşı başkaldıranlarla birlik olmuş, çoğu şiirinde bu mücadeleleri dile getirmiştir. 
(Dadaloğlu) 


Ii. Şiirlerinde çağının önemli tarihsel olaylarını yansıtmış, destanlar ve ağıtlar düzmüş bir Yeniçeri ozanıdır. (Kayıkçı Kul Mustafa) 


MV. Hecenin yanı sıra aruzla da şiir yazmış, divan edebiyatının ifade ve dil özelliklerinin âşıklar arasında 
yayılmasına öncülük etmiştir. (Karacaoğlan) 

V. Divan şiirinden etkilenmemiş, bütün şiirlerinde halk 
şiirinin şekil ve söyleyiş özelliklerine bağlı kalmış; 
şiirlerinde, tasavvufa ve dini konulara yer vermemiştir. (Âşık Ömer) 


Yukarıda numaralanmış cümlelerle birlikte verilen 
sanatçı adlarından hangi ikisi yer değiştirirse bilgi 
yanlışlığı giderilmiş olur? 

A) i. veli. B)i.veV. C)il. veli. 


D) NN. ve V. E)iV. veV. 


amman Türk Dili ve Edebiyatı 


namlede 
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Dili ve Edebiyatı | Tarih | Coğrafya 1-2 | Felsefe Grubu 


namlede 
| N 
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i 
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GİY pENEME eri 


EDEBİYAT-COĞRAFYA SINAVI 
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI TESTİ 


1. Bu testte 56 soru vardır. i 


2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Türk Dili ve Edebiyatı Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz, 


3. Bu testin cevaplama süresi 85 dakikadır. 


(|) Çocuklar için Osmanlıca gezi notlarından derlenerek hazırlanan bu kitabın dili çocuk okurların daha rahat anlaması için sadeleştirilmiş. (11) Üstelik sadeleştirme metinin aslını aratmayacak bir edebi lezzet taşıyor. 
(li) Sadeleştirilemeyen ya da çevrilemeyen sözcüklerin yanlarına konan köşeli parantezlerin içinde gerekli 
açıklamalar yapılmış. (IV) Yine dipnotlarda da okur için 
gerekli bilgiler bir araya getirilmiş, bir de indeks hazırlanmış. (V) Bu seçkiye alınanlar içindeki en ilginç, eğlenceli ve sürükleyici metinlerin, Evliya Çelebi'nin yazdıkları olduğu açık. 


Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangilerinde 
öznel yargılar vardır? 


A) i. veli, B) 1. ve V. C) Ii. ve V. 


D) lil. ve IV. E) lil. ve V. 


Joyce, şehrin hastalıklı sesini modern öyküye taşır. Öy- 
I 


külerinde, üstlerinde adeta kara bulutlar dolaşan, düştüıl 


ğü çıkmazlardan bir türlü kurtulamayan toplumun fark- 


lı kesimlerinden insanları gözlemleyip kokuşmuş bir ken- 
Ul 
tin insanın tertemiz olan ruhundan neler aşındırdığını, 
IV 
bir portreler galerisinin ışığıyla gözler önüne serer. 
V 


Bu parçadaki numaralanmış bölümlerden hangisi, 
mecazlı bir söyleyiş içermemektedir? 


AI. B) İl. CO) ll. D) IV. E) V. 


IHVTNLAYA AT A 


Sözlü edebiyatın kulaktan kulağa fısıldanarak yayılan 
efsaneleri, yazının icadından sonra destanlar, masallar 
ve folklorik hikâyelerle sürmüş ve onların mirası, modern hikâye kültürüne kalmıştır. 


Bu cümleyle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? 


A) "kulaktan kulağa” sözünde ünsüz benzeşmesi ve 
Ünsüz yumuşaması vardır. 


B) “yayılan” sözcüğünde, farklı işlevlerde yapım ekleri 
vardır. 


©) “fısıldanarak” sözcüğü, bağeylemdir. 
D) “yazının” sözcüğü, tamlayan eki almıştır. 


E) “modern hikâye kültürü” sözü zincirleme isim tamlamasıdır. 


Çamlıca'yı bahar ve yaz aylarında pek çok kez gördüm 
I II 


ama bu yıl sonbaharda ilk kez ziyaret fırsatı buldum. 


Eylül, kendisini en çok da yerlere düşen sararmış yap- 
1 V 


raklarla hissettiriyordu bu güzel tepede. 
V 


Bu parçadaki numaralanmış sözlerden hangisi aşagıda verilen açıklamayla uyuşmamaktadır? 


A) 1. söz, belirtisiz ad tamlamasıdır. 

B) İl. sözcük, belgisiz sıfattır. 

O) II. sözcük, dönüşlülük zamiridir. 

D) IV. sözcükte birden çok yapım eki vardır. 


E) V. sözcükte, birden çok ses olayı vardır. 


Mi AED sara eren e: şe 


Türk sinemasında “sanat filmi” diye çekilenlerin kaderidir boş sıralara gösterime sunulmak. Bence bunun en 
önemli gerekçesi, seyircinin bu filmleri anlamak için 
üzerlerinde ciddi ciddi düşünmek zorunda kalmasıdır. 
Gerçekten de sanat filmleri içerdikleri temayı bize hemen açık etmez. Hatta bazen bir konusu bile olmayabilir böyle bir filmin. Bir süre geçtikten sonra “O kimdi?*, “Ne yapmaya çalışıyor?”, “Adam niye böyle uzun 
uzun yürüyor?" gibi sorularla kafanız karışabilir. İzleyicilerin çoğu, sinema perdesi veya televizyon karşısında 
eğlenceli vakit geçirme amacındadır. Ancak çoğu zaman bu filmlerden birini izledikten sonra eve neye uğradığına şaşırmış bir hâlde döner. 


Bu parçaya göre sanat filmlerinin “izleyicileri neye 
uğradığına şaşırtiması"nın nedeni aşağıdakilerden hangisidir? 


A) Seyirciye mesaj verme kaygısıyla oluşturulması 
B) Genel seyirci algısını zorlayan bir tarzının olması 
C) Etkileyiciliğinin uzun bir süre devam etmesi 

D) Anlatılanların gerçekle bağının kurulamaması 


E) Seyircinin sanat birikimine yeterli biçimde katkısının 
olmaması 


Roman sanatı belki de simgeciliğe pek yakın durmayan, pek uygun olmayan bir sanattır. Şiirde gördüğümüz özel simgesel yapıları romanda görmemiz olasi 
değildir. Gene de birisi çıkıp deneyebilir. Ancak roman 
daha çok somut yaşam kesitlerinin kurgulanmasıyla elde edilir. Bu ne demektir? Romanda nesnel zaman, olay 
örgüsü vardır. Çok kaba bir deyişle yaşama en çok benzeyen sanatın roman sanatı olduğunu söyleyebiliriz. Bu 
yüzden yüzyıllar boyu hep romanlar yazılmıştır, bu romanların birtakım özel nitelikleri dışında birbirlerinden 
çokça ayrıldığı pek görülmemiştir. Gerçekçi romanla 
duygucu roman arasındaki ayrım yalnızca ve yalnızca 
insana şu açıdan mı yoksa bu açıdan mı bakmak gerektiğiyle ilgilidir. Duygucu daha çok içten bakarken gerçekçi daha çok dıştan bakar, tüm ayrım bu kadardır. 


Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerin hangisi yoktur? 


A) Karşılaştırma B) Kişisel görüş 


G) Koşul öne sürme D) Soru cümlesi 


E) Farklı yapıda cümleler 


IHVTNLAVA YAL ZI İİ 
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Nedense yazar ile eleştirmen birbirine karşı, birbirinden 
uzak iki insanmış gibi görülür. Sanatçı deyince cana 
yakın, yaratıcı, iyi bir insan gelir akla; eleştirmen deyince asık suratlı, bilgiç, enikonu kötü bir insan. Eleştiri sanatın bir parçası, bir yardımcısı değil de düşmanıdır sanki. Birincisinde düşünceler, ikincisinde duygular ağır 
basar da ondan mı, bilmiyorum, çoğu kimseye bu böyle gelir. Oysa yapıt ortaya koyma ile değerlendirme birbirinden ayrı iki iş değil bence. Kısaca —. 


Bu parçanın sonuna düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilebilir? 


A) sanatından emin olan bir sanatçı eksiklerinin ortaya 
vurulmasından korkmaz 


— B) günümüzün bütün sanatçılarını kendilerini eleştirme- 


ye çağırıyorum 


C) yapabileceklerinin sınırını bilen sanatçılar her zaman 
daha başarılı olur 


D) yazar ve eleştirmen; aynı kaynaktan çıkmış, gürül gürül akarak yazın dünyasını besleyen iki farklı nehirdir 


E) eleştirmenlerin hiçbir zaman sanatçı sayılmak gibi 
bir beklentisi olmamıştır 


Kimi yazarlar vardır, yazdığı kitabı gürültülü biçimde sunuşunu yüz kızartıcı bulanların varlığı onu tedirgin etmektedir. Bilinci tutuldukça bütün güçlükleri göze alıp 
meydan okumakta bulur çıkış yolunu. Bu arada hep yanış anlaşılıyorum, diye yakınırken enikonu dağınık, çaresiz bir yazar kimliği belirir. Niçin sürekli yanlış anlaşıldığını düşünemez artık. Kendine soru sormak yoktur bu 
oyunda. Sorgulama başlayınca oyun bozulur çünkü, giysilerinden soyunur yazar. Edebiyatın sözcüklerle yapılan bir yazı eylemi olduğunu öğrenmiştir ama ortaya konanların herkesi memnun edemeyeceğini getirmez aklına. Yazarın yalnızlığı kişisel bir seçimdir, karışılmaz ama 
yazının yalnızlığına karışıldığını unutmuştur. 


Bu parçada sözü edilen yazarlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine karşı çıkılmaktadır? 


A) Bireysel sanat anlayışını benimsemeleri 
B) Yapıtlarının biçemine dikkat etmemeleri 
GC) Yapıtlarıyla halkın geniş bir kesimine ulaşamamaları 
D) Özgünlükten yoksun yapıtlar üretmeleri 


E) Değerlendirmelere karşı tavır almaları 
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(I) Cunda Adası'nın her sokağı buram buram Ege kokuyor. (Il) Sahildeki balıkçısından çay bahçesine, tarihi 
Taş Kahvesi'nden yel değirmenlerine kadar her şey farklı burada. (Ili) Beyaz dantelli perdeler asılmış eski evlerin pencerelerine. (IV) Balkonlarından sardunyalar sarkıyor yine kutu gibi evlerin. (V) Ayvalık'tan yola çikan 
tekneler pat pat sesleri çıkararak yaklaşıyor. 


Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak 
aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? 


A) 1. cümledeki ikileme zarf görevindedir. 
B) li. cümlede, “Sahildeki” sözcüğü ilgi eki almıştır. 


GC) Ili. cümledeki “Beyaz dantelli” sözü kurallı birleşik 
sıfattır. 


D) IV. cümlede, tamlayanıyla tamlananı yer değiştirmiş 
belirtili ad takımı vardır. 


E) V. cümledeki “Ayvalık'tan” sözcüğü, cümlenin dolaylı tümleci görevindedir. 


Yükselmiş olan, sudan yapılma değerli taşlar arasından 
kesik kesik bakış fırlatarak yeşil şiltede gizlenmeyi artık bir yana bırakmış olan güneş, yüzünü açtı, dümdüz 
baktı dalgalar üzerinden. Düzenli bir gürültüyle dökülen dalgalar, kayalarla günlük sohbetini yaptı. Yarış alanındaki at toynaklarının çalkantısıyla döküldü. Kumsalı 
elmas uçlu, çelik mavisi sularla süpürdüler. İçeri dışarı 
le geri çekildiler, sonra yine yayıldılar. Mısır tarlalarına, 
ormanlara vurdu güneş. Irmaklar mavileşti, kıvrım kıvrım oldu; su kıyısına inen çayırlar usulca sorguçlarını 
kabartan kuşların tüyleri gibi yeşillendi. Yay gibi olmuş 
ve denetim altına alınmış tepeler, bir kemiğin kaslarla 
sarılması gibi sırımlarla gerilere bağlanmışlardı sanki; 
yamaçlarında gururla dimdik duran ormanlar bir atın 
boynundaki kısa, kırpılmış yeleye benziyordu. 


Bu parçanın anlatımıyla ilgili olarak aşağıdakilerden 
hangisi söylenemez? 


A) Betimleyici ögeler kullanılmıştır. 

B) Estetik bir anlatım benimsenmiştir. 
C) Yinelemelere yer verilmiştir. 

D) Karşıtlıklardan yararlanılmıştır. 


E) Kişileştirmeden yararlanılmıştır. 


IHVİNLAVA JALE SE 
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Gerçek okur, okuduğu romanı yazarının tutsaklığından 
kurtarabilen kişidir. O, romanın yazarının yazılı ya da 
görsel basın aracılığıyla, ey okuyucular ben bu romanda şunu anlatmayı hedefledim, gibi açıklamalarına sıkı 
sıkı kapatır kendini. Sadece romanla baş başa kalır. 


Bu parçadaki “okuduğu romanı yazarının tutsaklığından kurtarmak” sözüyle gerçek okurla ilgili anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? 


A) Yazarın, romanıyla ilgili açıklamalarına, değerlendirmelerine kulak tikamak 


B) Yazarın yaşamıyla romanda anlatılanları örtüştürmeye çalışmamak 


GC) Romanı sadece eleştirmenlerin değerlendirmeleri- 
nin rehberliğinde okumak 


D) Okuyacağı romanın yazarıyla ilgili bilgi edinmek 


E) Romanı, yazarın öteki yapıtları ile ilgili bildiklerini 
unutarak okumak 


Henrik İbsen, 1877'den itibaren mitleri, kahramanlık hikâyelerini konu edinen manzum oyunlar yazmayı bırakmıştır. Artık realist bir bakışla nesir oyunlar yazmakta; 
bu oyunlarda küçük burjuva kültürünü, çatışmalarını, 
karmaşasını, yaşam biçimini yansıtmaktadır. Diğer bir 
deyişle artık mekân olarak kenti, karakter olarak kentliyi seçmektedir. İbsen, karakterlerinin akıllı, cesur, sabırlı, inançlı ve dirençli olmalarını bekler; ona göre ancak böyle olduklarında kendilerinin ve toplum hayatı- 
nın gerçekleri ile yüzleşebileceklerdir. Gerçeği kabul ettiklerinde ve onu göğüslediklerinde onurlu bir yaşama 
ulaşacaklardır. Fakat gerçeği görmek için gerçeği kendine göre değerlendirebilecek bir göze ihtiyaçları vardır. Onun kahramanları, bu göze sahiptir. Çoğunluk ise 
kör bir yaşam sürmektedir. Bu nedenle kurtuluşa ulaşanların sayısı azdır. 


Bu parçada Henrik İbsen'le ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? 


A) Farklı bir sanat anlayışına yöneldiğine 
B) Düzensizlikleri ortaya koyduğuna 

G) Gerçekçi bir yaklaşımı benimsediğine 
D) Sorgulayıcı kahramanlar oluşturduğuna 


E) Yaşantısından memnun olmadığına 
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(0) Virginia Woolf, çağdaşı James Joyce ve William Faulkner'le birlikte geleneksel roman anlayışına karşı çıkarak romana yepyeni boyutlar getirmiştir. (11) Bu üç 
yazarın adlarının bir arada geçmesinin en başta gelen 
nedeni “bilinç akımı” tekniğini kullanmalarıdır. (Ili) Tekniğin ilk uygulayıcılarından biri olar James Joyce, “Ulysses adlı" romanıyla, bu tekniği kendisinden sonra birçok yazarın kullanmasını sağlar. (IV) Bilinç akımı, bir karakterin zihinsel süreçlerinin tüm akış ve boyutlarını, bu 
süreçlerin bilinçli ve yarı bilinçli düşüncelerle, anı, beklenti, duygu ve rastlantısal çağrışımlarla karışmasını da 
kapsayacak biçimde dile getirmeyi amaçlayan bir an- 


latım yöntemidir. (V) Bu yöntemi benimseyen yazarlar, 


romanda o güne değin benimsenen anlamdaki “konu”yu 
bir yana bırakmışlar, yalnızca bireyin izlenimlerini ve bu 
izlenimlerin getirdiği çağrışımları konu edinmişlerdir. 


Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak 
aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? 


A) I. cümlede, bir sanatçının çağdaşı kimi sanatçılarla 
birlikte roman anlayışında değişiklikler yaptığı ortaya konuyor. 


B) İL. cümlede, 1. cümlede sözü edilen sanatçıların ortak noktasına yer veriliyor. 


G) İH. cümlede, bir yazarın genç sanatçılara yol göstermeye çalıştığından söz ediliyor. 


D) IV. cümlede, tanımlama yapılıyor. 


E) V. cümlede, bir tekniğin, onu tercih eden yazarları 
nası! etkilediği belirtiliyor. 


“Saf şiir” anlayışında şiir, yaşamın ve yeryüzünün gerçeklerinder soyutlanmaya çalışılmıştır () böylece şiir, sınırlı bir azınlığın sanatı hâline dönüşmüştür ( ) Bu kuramın başlıca temsilcileri şunlardır () Edgar Allan Poe, Baudelaire, Mallarme, Paul Val&ry ve Bremond () Poe'ya 
göre gerçeği şiirin konusu sanmak bir yanılgıdır ( ) şiirle gerçek arasında hiçbir bağ yoktur. 


Bu parçada ayraçlarla ( ) belirtilen yerlere aşağıdakilerin hangisinde verilen noktalama işaretleri sırasıyla getirilmelidir? 
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15. Gharles Dickens, romanlarında ağırlıklı olarak sefalet 


16. 


içinde yaşayan ve var olmaya çalışan “çocukları” anlatmıştır. Çocuğu odak almasına karşın çocuk edebiyatı 
yapmamış, büyüklere çocukların dünyasını çizmiş, O 
dünyada ezilişlerini ve karşılaştıkları olumsuzlukları resmederek bu konuda büyükleri uyarmaya çalışmıştır. 
Taşrada yoksulluk çeken çocuğu Londra'nın sokaklarına sokmuş, şehrin kötülükleriyle de güzellikleriyle de 
tanıştırmış ama her zaman taşra samimiyetini öne çikarmış, övmüştür. Onun, çocukları böylesine yoğun bir 
şekilde anlatması yoksulluk içinde geçen kendi çocukluğuna bağlanmıştır. Dickens'ın on bir yaşında boya 
fabrikasında başlayan işçi-çocuk hayatına ve yoksulluk 
içinde geçen ergenlik dönemine bakılırsa bu yargıların 
yerinde olduğu söylenebilir. Oliver Twisi, David Coppertield, Büyük Umutlar yaşamının bu döneminden derin izler taşır. 


Bu parçada Charles Dickens'la ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? 


A) Yazdıklarında yaşantısından izler olduğuna 

B) Yapıtlarıyla çocukların ilgisini çekmeye çalıştığına 
C) Yapıtlarında çocuk trajedisinin baskın olduğuna 

D) Şehrin hem olumlu hem olumsuz etkisini yansıttığına 


E) Yapıtlarında mesaj verme çabası içinde olduğuna 


Bir dergide yayımlanan ilk şiirim çok beğenildi ve ne 
yazık ki o şiir benim adresim hâline geldi. Sonraki yapıtlarım da ünüme ün kattı ama ben şöhreti hayatımın 
direksiyonuna oturtmadım. Elbette ben de ustalardan 
aldığım miras üzerine temellendirdim şiirimi, daha sonrasında ise bu mirası reddetmeyi bildim. Bunca yıldan 
sonra edebiyat sahnesinden iyice el etek çekmişken bi- 


le hiç yaşlanmayan sanatçı olarak anılıyorsam bunda 
o tavrın da etkisi vardır. 


Bu parçada altı çizili sözlerle anlatılmak istenenler 
arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur? 


A) İçerikten çok üsluba önem verme 
B) Kendi üslubunu bulma 

C) Kalıcılığı yakalama 

D) Bir yapıtıyla özdeşleşip tanınma 


E) Yaşamına istediği gibi yön verme 


Türk Dili ve Edebivatı 
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Bir ucundan diğerine adeta açık bir hava müzesi görünümünde olan Anadolu, tarihin çeşitli dönemlerine ait 
sayısız arkeolojik materyali ve tarihi değeri insanlığa 
sunmaktadır. Bu kültürel mirasın yok olmadan ya da 
yok edilmeden günümüze kadar korunmuş olması, tarih boyu Anadolu insanının özverili anlayış ve tavrının 
ürünüdür. Anadolu insanı, tarihi mirası yok etmek yerine korumayı tercih etmiş; önceki tarihi dönemlere âit 
yapı ve kalıntıları, kendi ihtiyaçları doğrultusunda yeniden değerlendirerek bunların işlevselliklerini sürdürme 
yoluna gitmiştir. Böylelikle doğusundan batısına Anadolu'da, çeşitli din ve geleneklere ait tapınaklar, yapılar, araç ve gereçler günümüze kadar hayata tutunmayı sürdürmüştür. 


Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi yoktur? 


A) Gerekçe bildiren yargi 
B) Benzetme 

C) Kişileştirme 

D) Nitelendirmeler 


E) Birden çok duyuya seslenme 


Yazdığı komediler, denemeler ve eleştirilerle edebiyata büyük katkılarda bulundu. Resmi, heykeli, müziği, tiyatroyu da seviyordu. Bu yüzden birçok gazete ile dergiye heykel, resim, müzik ve tiyatro eleştirileri yazdı. 
Oyunlarında bir öykü anlatmanın yanı sıra kendi görüşlerini de kanıtlamayı amaçladı. Bu yüzden kısa sürede 
birçok eleştiriye hedef oldu ama çarpıcı bir dille ve akıllıca yazılmış bu oyunlar izleyicilerce beğenilmekte gecikmedi. Eleştirilerinde ise insanların ezberini bozuyor, 
onları doğruları öğrenmeye davet ediyordu. 

Bu parçada sözü edilen sanatçıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 


A) Edebiyatın farklı türlerinde yapıt verdiği 

B) Güzel sanatlara ilgi duyduğu 

C) Oyunlarında fikirlerini ispatlamayı hedeflediği 
D) Bütün yapıtlarının okurların beğenisini topladığı 


E) Eleştirilerinde insanların sahip olduğu düşüncelerin 
yanlış olduğunu göstermeye çalıştığı 
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Kapadokya'da bir bayram sabahı... Gün ağarmak Üzere. Uzaklardan gelen yabani ot ve çiçek kokuları, serin 
nefesine karışıyor rüzgârın. Havada bir iyimserlik, bir 
beklenti, bir macera heyecanı. Vadide yüzlerce insan 
toplanmış. Her milletten, her yaştan, her dili konuşan... 
Yerde, göz alabildiğine sağlı sollu uzanacak şekilde balonlar yatıyor. Uzaktan bakıldığında rengârenk kumaş 
toplarını andırıyor. Sanki çılgın bir kumaşçı uğramış vadiye. Çılgın ve cömert. Dükkânındaki bütün kumaş toplarını taşımış buraya, saça saça açmış. Rüzgârda her 
şey renkli, her şey olağanüstü, her şey ve her yer yarı 
rüya yarı gerçek... 


Bu parçanın anlatımıyla ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? 


A) Eksiltili cümlelere yer verilmiştir. 

B) Gözlemlere yer verilmiştir. 

G) Anlatıcı duygularını yansıtmıştır. 

D) Düşünceler örneklerle açıklanmıştır. 


E) Anlatımda tekdüzeliği kırmak için devrik cümleler 
kullanılmıştır. 


() Genç Werther'in Acıları'nda Goethe, insan ruhunun 
bütün çelişkilerini, ihtiraslarını görünür kılmıştır. (11) İnce, kırılgan bir ruhu; bütün derinlikleri, doğallığı, sosyal 
yönleriyle tasvir etmiştir. (lll) Napolyon'un dahi yedi defa okuduğu bu eserde Goethe aşkı, düşünceyi, felsefteyi çok güzel bir şekilde bir araya getirmeyi başarmıştir. (IV Werther düşünen, seven, kendi ihtiraslarını tanıyan, içini kemiren duyguları bilen ama bunları bir türlü 
kontrol edemeyen bir insandır. (V) Goethe, Werther'de 
belki her insanda yaratılıştan var olan duyguları dizginleyip onları yönetecek yerde coşturduğu için intiharlara 
sebep olmuştur. 


Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak 
aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? 


A) I. cümlede dil, göndergesel işlevde kullanılmıştır. 
B) Il. cümlede, 1. cümlede belirtilenler desteklenmiştir. 
G) Ni. cümlede, tarihsel kişilikler değerlendirilmiştir. 
D) IV. cümlede, bir kişilik analizi yapılmıştır. 


E) V. cümlede, bir çıkarım yapılmıştır. 


Türk Dili ve Edebiyatı 
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OLUYO mrairnar- miri 


“Binbir özenle hazırladığı projesini akşam jüriye sunacak.” cümlesi, yan cümleciğin görevi yönünden, aşağıdakilerden hangisi ile özdeştir? 


A) Kıvılcımların gitgide yayıldığını gördük. 

B) Çalışmasındaki eksikliklere dikkat çektiler. 

C) Bize haber verdiğinde hemen yanına gittik. 

D) Yıllar sonra bizi hatırlayamamasına şaşırmadım. 


E) Trenin gelişiyle herkes istasyona koşmuştu. 


Bu şiirlerin bende çağrıştırdıklarını, çala kalem yazarak 
| ıl Lİ 
anlatmam, her şeyden önce eleştiri yazılarımı okuyan- 


lara çok büyük saygısızlıktır. Ben yazılarını rastgele oluş- 
V V 
turan yazarlardan değilimdir. 


Bu parçadaki numaralanmış bölümlerin hangisinde 
bir yazım yanlışı vardır? 


AL B) Ii. oy li. DM  BV. 


(0) Kurumuş yapraklarla ne yapılabilir diye düşünüyordum hep. (li) Yaprakların üzerine hat sanatı yapılıp yapılamayacağı sorusu aklıma geliyordu bazen. (11) Komşumuzun dükkânında, bu fikir üzerine benim gibi kafa 
yoran kaligrafi ustası bir arkadaşla karşılaştım. (IV) Heyecanlandığı her hâlinden belli olan arkadaşım, bir süre sonra yapraklarla çıkageldi. (V) Birine Kanuni'nin tuğrasını, diğerine de Yunus Emre'nin “Sev seni seveni" 
sözünü hat sanatıyla işlemişti. 


Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin yüklemleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 


A) 1. cümleninki, birleşik çekimli fiildir. 
B) Il. cümleninki, anlamca kaynaşmış birleşik fiildir. 
GC) Ili. cümleninki, işteş fiildir. 


D) IV. cümleninki, tezlik fiiliyle oluşturulmuş kurallı birleşik fiildir. 


E) V. cümleninki, geçişli fiildir. 


VUVINLAYA A A 
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o) 


24. Aşağıdaki dörtlüklerin hangisinde lirik duyarlığın ol- 


25. 


duğu söylenemez? 


A) Hani, o bırakıp giderken seni 
Bu öksüz tavrını takmayacaktın 
Alnına koyarken veda buseni 
Yüzüme bu türlü bakmayacaktın 


B) Açılan bir gülsün sen yaprak yaprak 
Ben aşkımla bahar getirdim sana 
Tozlu yollarından geçtiğim uzak 
İklimden şarkılar getirdim sana 


C) Ne zaman sevdim seni 
Ne zaman aldın kalbimi 
Şimdi çekip el gibi 
Sen gidersen eyvallah 


D) Saatler ayrılığı gösteriyordu 
Elimden ellerini çektiğin zaman 
Şarkılar hicazda ağlaşıyordu 
Sazları küstürdü beni terk edişin 


E) Güneş ufkun kenarından 
Yavaş yavaş yükseliyor 
Köyün yüce dağlarından 
Serin rüzgârlar geliyor 


Ama sokaklarında bizim kasabanın 
İdare lambası yanmaz 

Göz gözü görmez, tozdan dumandan 
Oysaki belediyemiz vardır 

Kavga dövüş seçtiğimiz 
Belediyesinde meclisimiz vardır 
Vardır var olmasına 

Kerpiçtir evlerimiz 

Yatarız ahır sekisinde 

Bir yanımızda karımız, çocuğumuz 
Bir yanımızda çiftimiz, çubuğumuz 
Tezek yakarız odun yerine 

Saç üstüne saman yakarız 

Gaz yerine 


Bu dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 


A) Gerçekçi bir anlatımla oluşturulmuştur. 
B) Sessel yinelemelerle ahenk sağlanmıştır. 
GC) İmgesel söyleyişlere yer verilmiştir. 


D) Eleştirel boyutlar taşımaktadır. 


E) Öyküleyici anlatımdan yararlanılmıştır. 
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26. 


27. 


28. 


Gİ VO nrainraar eri 


Hüseyin Cahit Yalçın'la ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? 


A) “Kavgalarım” adlı yapıtında eleştirileri vardır. 

B) Yapıtlarını realizmin etkisinde oluşturmuştur. 

G) “Hayal İçinde” ve “Nadide” adlı romanları vardır. 
D) Makaleleriyle yeni edebiyatı savunmuştur. 


E) “Edebiyat ve Hukuk” adlı çeviri makalesi, Genç Kalemler dergisinin kapatılmasına yol açmıştır. 


Beş — bir araya gelmesiyle oluşan yapıta hamse denir. Divan edebiyatında hamse sahibi olmaya çok önem 
verilirdi. 


Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? 


A) muhammesin 
B) murabbanın 
GC) müstezadın 
D) mesnevinin 


E) mersiyenin 


Yokmuş o hayâl ettiğimiz âleme yol 
Artık ne açıl ey gül-i ümmid ne sol 
Ey rüy-i zemin bu ye'simizden sonra 
İster virân ol ister âbâdân ol 


Bu dizelerle ilgili olarak aşağıda verilen yargıların 
hangisi yanlıştır? 


A) Redif kullanılmamıştır. 

B) Rubai türünün özelliklerini taşımaktadır. 
C) Zengin uyak kullanılmıştır. 

D) Yabancı kökenli sözcükler kullanılmıştır. 


E) Nidâ sanatından yararlanılmıştır. 


m RR İL ELİ LE 


UYTNLAYA MEL A 
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29. 


© 
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31. 


Aşağıdakilerin hangisinde aynı sanatçıya ait yapıtlar bir arada verilmemiştir? 


A) Nesteren - Sardanapal 

B) Demdeme - Istılahat-ı Edebiye 

G) Avrupa'da Bir Cevelan - Hüseyin Fellah 
D) Gülnihal - Celaleddin Harzemşah 

E) Macera-yı Aşk - Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat 


Ii. Tragedya tarihi ve mitolojik konular 

Il. Komedya üç birlik kuralına uyulmama 
lil Dram acıklı ve gülünç ögeler 
IV. Orta oyunu nükte ve cinası önemseme 


V. Halk hikâyesi nazım ve nesirden oluşma 


Yukarıdaki numaralanmış yapıtlardan hangisi, karşısındakiyle ilişkilendirilemez? 


AL B) il. oyu. D)V. E)V. 


—, şiirlerinde Türkçülük, köy yaşamı ve memleket meseleleri gibi konuları işlemiştir. Şiirlerini sade bir dil ve 
hece ölçüsüyle yazmıştır. Aydınların topluma karşı sorumluluklarını yansıtmıştır. 


Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? 

A) Mehmet Âkif Ersoy 

B) Melih Cevdet Anday 

C) Mehmet Emin Yurdakul 

D) Süleyman Nazif 

E) Ahmet Kutsi Tecer 


Türk Dili ve Edebiyatı 


33. 


6 LYS DENEME SETİ 


I. Halk için rornan yazma hareketini başlatmıştır. 


Ii. Eleştiri alanında Demdeme başlığı altında yayımladığı yazılar kitap hâlinde aynı adla basılmıştır. 


Ii. Fransızcadan çevirdiği bazı şiirleri, Tercüme-i Manzume adlı bir kitapta toplamıştır. 


IV. Batı edebiyatı yolunda gelişen yeni edebiyatı savunmuş, yaymaya çalışmış ve bu edebiyatın kurallarını öğreten yapıtlar ve makaleler yazmıştır. 


V. Şiirde “fikri güzellik”, “hayali güzellik”, “hissi güzellik” olmak üzere üç türlü güzelliğin olduğunu söylemiştir. 


Yukarıdaki numaralanmış yargılardan hangileri Recaizade Mahmut Ekrem için söylenebilir? 
A) Ii. veli. 


B) Il. ve lil. C) Il. ve IV. 


D) Il. ve V. E) IV. veV. 


Aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır? 


A) Yaşar Kemal'in Karacaoğlan, Köroğlu, Ala Geyik efsanelerini derleyerek yazdığı Üç Anadolu Efsanesi 
romanı, halk edebiyatının çağdaş edebiyat içerisindeki yerini göstermesi bakımından önemlidir. 


B) Aziz Nesin ve Muzaffer İzgü, yapıtlarında halk edebiyatının zengin örneklerinden ve gülmece ögelerinden yararlanmıştır. 


C) Sadri Ertem ve Sabahattin Ali, toplumcu gerçekçiliği bilinçli bir biçimde savunan, 1950'den sonra yetişen yazarlara öncülük etmişlerdir. 


D) Memduh Şevket Esendal, ilk romanı olan Miras'ta 
Il. Abdülhamit döneminde İstanbul'da yaşayan bir 
paşa ailesinin yaşamını ele alır. 


E) Mithat Cemal Kuntay, Kurt Kanunu romanında Abdülhamit'in istibdat yönetiminin son yıllarından başlayarak ll. Meşrutiyet, İttihat ve Terakki ile Mütareke 
yıllarının İstanbul'unu verir. 


THYINLAVA ME A 
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34. 


35. 


—, birtakım doğa güzelliklerini betimleyen ve sosyal 
yaşamla ilgili olayları anlatan şiirler yazdı. Servet-i Fünün 
dergisinin kapatılmasından sonra toplumsal olaylara 
ağırlık verdi. Bu dönemde sanat, bilim, teknik gibi alanlarda Batı'nın örnek alınmasını istiyordu. Hak, adalet, 
ulus, yolsuzluk, baskı, çalıp çırnma gibi temalarda şiirler yazdı. Divan edebiyatındaki beyit anlayışını kırarak 
nazmı nesne yaklaştırdı. 


Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? 


A) Namık Kemal 
B) Tevliik Fikret 


, C) Ahmet Haşim 


D) Süleyman Nazif 
E) Mehmet Âkif Ersoy 


Romandan önce öykü yazmaya başlayıp sonra ikisini 
birlikte yürüten —, öykülerinde de denizden ve deniz 
insanlarından söz eder. Romanlarında olduğu gibi öykülerinin konularını da Ege ve Akdeniz yöresinden almıştır. Denizle ilgili öykülerinde balıkçıların denize olan 
bağlılıkları, deniz sevgisinin üstünlüğü, deniz insanlarının varlıklı olanlarca sömürülüşü, denize duyulan özlem gibi konuları işlemiştir. 


Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerin hangisi getirilmelidir? 

A) Necati Cumalı 

B) Halikarnas Balıkçısı 

C) Abbas Sayar 

D) Kemal Bilbaşar 

E) Sait Faik Abasıyanık 


Türk Dili ve Edehiyatı 


37. 


AİYS nNENEME SETİ 


İnsanlar, yaşadıkları olaylardan sonuçlar çıkarır. Yaşanarak öğrenilenler kolay kolay unutulmaz. İnsanlar, yaşayarak öğrendikleri bilgilerden diğer insanların da yararlanması için elde edilen bilgileri kısa ve özlü sözlerle anlatır. 

“Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır.” 

“Yılan kendi eğrisin bilmez, deveye boynun eğri, der.” 
“Denize düşen yılana sarılır.” 

gibi sözler halkın bilgi ve tecrübeleri sonucu söylenmiştir. Bugün atasözü dediğimiz bu özlü sözlere eski Türkler -—— adını vermiştir. İslâmiyet Öncesi Türk Edebiyatı 
ürünü olan bu sözlere — rastlanmaktadır. 


Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerin hangisinde verilenler sırasıyla getirilmelidir? 


A) sav - Divânü Lügât't Türk'te 
B) sagu - Kutadgu Bilig'de 

GC) cönk - Divan-ı Hikmet'te 

D) koşuk - Atabetü'! Hakayık'ta 
E) baksı - Kifab-ı Dede Korkult'ta 


Eşin var, âşiyanın var, baharın var ki beklerdin 
Kıyâmetler koparmak neydi, ey bülbül, nedir derdin 

O zümrüd tahta kondun, bir semâvi saltanat kurdun 
Cihânın yurdu hep çiğnense, çiğnenmez senin yurdun 


Ne haybettir ki vahdetgâhı dinin devrilip taş taş 
Sürünsün şimdi milyonlarca me'vâsız kalan dindaş 
Yıkılmış hânumânlar yerde işkenceyle kıvransın 
Serilmiş gövdeler, binlerce, yüz binlerce doğransın 
Dolaşsın, sonra, İslâm'ın haremgâhında nâmahrem 
Benim hakkım, sus ey bülbül, senin hakkın değil mâtem 


Bu dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 


A) Farklı uyak türleri kullanılmıştır. 

B) Dini lirizm içermektedir. 

C) Yabancı kökenli sözcüklere yer verilmiştir. 
D) Seslenmeden yararlanılmıştır. 


E) Bütün dizelerde redif vardır. 
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40. 


1940 toplumcu şairler kuşağının en gençlerinden biri 
de —. Yankılar uyandıran, halk şiiri, hece şiiri ve aruzla yazılmış şiirlerin söyleyiş özelliklerinin bir arada bulunduğu şiirlerini “Hasretinden Prangalar Eskittim” adlı kitabında toplayarak yayımlamıştır. 


Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? 


A) Nâzım Hikmet'tir 
B) Ahmet Arif'tir 
GC) Aziz Nesin'dir 
D) Arif Damar'dır 
E) Rıfat Ilgaz'dır 


Şiirlerini Azeri şivesiyle yazmasına karşın, sevilen ve benimsenen bir şairdir. Üslubu, edası ve temaları gerek 
klasik divan şairlerince gerek halk şairlerince günümüze kadar taklit edilmiştir. Dili sade olan şiirleri halk arasında da yayılmıştır. Türkçe, Farsça ve Arapça olmak 
üzere üç divanının yanı sıra mesnevileri de vardır. O zamanın sanat ve bilim dili Arapça ve Farsça olmasına 
rağmen Türkçe ile de mükemmel şiir söylenebileceğini öne sürmüş ve bunu kanıtlamıştır. 


Bu parçada sözü edilen divan şairi aşağıdakilerden 
hangisidir? 


A) Fuzuli B) Nabi C) Baki 


D) Nedim E) Şeyhi 


Aşağıdakilerin hangisindeki yapıt, birlikte verildiği 
şaire ait değildir? 


A) Faruk Nafiz Çamlıbel - Bir Ömür Böyle Geçti 
B) Mehmet Emin Yurdakul - Cenk Duyguları 
C) Örer Bedrettin Uşaklı - Sarıkız Mermerleri 


D) Zeki Ömer Defne - Denizden Çalınmış Ülke 


E) Coşkun Ertepınar - Mevsimlerin Ölesinden 


Türk Dili ve Edebiyatı 


41. 


42. 


43. 


1909'da Fecr-i Ati topluluğuna giren —, değişik dergilerde yayımlanan şiirleri, polemikleri ve eleştirileriyle adını duyurmuştur. Sanatçının ilk olarak yayımladığı Türk 
Edebiyatı Tarihinde Usul başlıklı makalesi, bir edebiyat 
tarihinin nasıl yazılacağı, edebiyat tarihçisinin karşılaştığı güçlükler, nasıl bir yöntem izlemesi gerektiği gibi noktalar üzerinde durarak, edebiyat tarihi yazma çalışmasına bilimsellik getiren ilk incelemedir. Türk Edebiyatında 
İlk Mutasavvıflar ise bu alanda hazırladığı ilk yapıtıdır. 


Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilebilir? 


A) Ali Canip Yöntem 

B) Mehmet Fuat Köprülü 
C) Refik Halit Karay 

D) Süleyman Nazif 

E) Ahmet Hamdi Tanpınar 


1. İnce Memed Abdi Ağa 


ill Yılanların Öcü Irazca Ana 
NE. Kuyucaklı Yusuf 


İV. Hanımın Çiftliği 


Kaymakam Selahattin Bey 
Muzaffer Bey 


V. Yaprak Dökümü Doktor Hayrullah Bey 


Yukarıdaki numaralanmış yapıtlardan hangisi, karşısındakiyle ilişkilendirilemez? 


A) B) 1. Ol. D)N. E)V. 


Sait Faik Abasıyanık, Rus öykücü Çehov'un adıyla anı- 
I Il 


lan öykü tarzının edebiyatımızdaki en önemli temsilci- 


sidir. Öykülerinde sadece seçkin kişilerin yaşamlarını 
nl 
şiirsel bir söyleyişle anlatmıştır. İstanbul'un çeşitli yer- 


lerindeki yaşamı, özellikle Burgazada'daki yaşamı öykü- 
V 


lerinde anlattığından İstanbul öykücüsü olarak tanınır. 
V 


Bu parçadaki numaralanmış bölümlerin hangisinde 
bir bilgi yanlışı vardır? 
A)I. B) II. 


O) hi. D) MV. E)V. 
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44. 


45. 


46. 


Aşağıdaki açıklamalardan hangisi ayraç içinde belirtilen sanatçıyla ilgili değildir? 


A) Anlatımda devrik cümlenin, konuşma dilinin gerekliliğini savunmuş ve bunları yapıtlarında uygulamıştır. (Nurullah Ataç) 


B) Gezi yazılarında dış ülkelerde gördüklerini anlatırken sırası geldikçe Türkiye ile gezdiği yerler arasında karşılaştırmalar yapar. (Falih Rıfkı Atay) 


GC) Halk hikâyelerini, masal ve efsaneleri yapılarını bozmadan derlemiştir. (Eflatun Cem Güney) 


D) Kültürümüzü “Anadolu hümanizmi” kavramıyla açıklayarak yeni bir kültür yorumu getirmiştir. (Sabahattin Eyuboğlu) 


E) Büyük şehrin düzensiz ve çelişkilerle dolu yapısını, 
görgüsüzlük ve bilgisizliğini yansıtan öyküleriyle tanınmıştır. (Suut Kemal Yetkin) 


i. “Kimya Risalesi” adlı mesnevisi vardır. 

Ii “Divan-ı Kebir” şiirlerinin yer aldığı yapıtıdır. 
iH. Şiirlerini Farsça olarak kaleme almıştır. 
IV. İlahileriyle tanınmıştır. 


V. Hece ve aruz ölçüsü kullanmıştır. 


Yukarıdaki numaralanmış yargılardan hangisi Yunus 
Emre için söylenebilir? 
A) 1. veli. 


B) II. ve İl. C) lil ve IV. 


D) Ili. ve V. E) IV. ve V. 


İlk şiirlerini 1930'lu yılların başında yayımlayarak adını 


duyuran Melih Cevdet Anday; ölçülü, uyaklı şiire karşı 
l 


j 


çıkışıyla dikkat çekmiştir. Gerçeküstücülükten başlaya- 
| 


rak değişik şiir akımlarını denemiş, şiirimize alaysama- 


yı getirmiştir. “Kaos”, “Mau Mau" ve “Üç Anadolu” şiirnl V V 
lerini bir araya topladığı kitaplarıdır. 


Bu parçadaki numaralanmış bölümlerin hangisinde 
bir bilgi yanlışı vardır? 
A)I. B) Il. 


oy ili. DJ) IV. E) V. 
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47. 


48. 


49. 


I. Tatavlalı Mahremi 
11. Aydınlı Visali 


ii. Edirneli Nazmi 


Aşağıdakilerden hangisi yukarıda numaralanmış sanatçıların ortak özelliğidir? 


A) Sebk-i Hindi akımının öncüleri olmaları 

B) Hamse sahibi olmaları 

G) Rubai türündeki şiirleriyle tanınmış olmaları 
D) Türki-i Basit akımının temsilcileri olmaları 


E) Süslü nesrin başarılı örneklerini vermeleri 


Anadolu'da görev yaptığı yıllarda tanıdığı yöreler, İzlenim ve gözlemleri şiirinin duygu ve düşünce kaynağını 
oluşturmuştur. Çağdaş Fransız şiirinin yapı özelliklerinden yararlanmıştır. Yalın bir söyleyişi vardır. Şiirlerinin 
önemli bir bölümü bestelenmiştir. “Deniz Hasreti” ve 
“Yayla Dumanı" şiirlerinin yer aldığı yapıtlarıdır. 


Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Bedri Rahmi Eyüboğlu 

B) Ahmet Kutsi Tecer 

GC) Kemalettin Kamu 

D) Faruk Nafiz Çamlıbel 

E) Ömer Bedrettin Uşaklı 


“Kirpi” takma ismiyle siyasi mizah yazıları yazdı. İlk yazılarında özellikle alaysamalı ve eleştirel üslubuyla dikkat çekti. Sonraları öykü ve romana yöneldi. Öyküleriyle, o güne kadar konuları İstanbul'la sınırlı olan öykücülüğü Anadolu'ya taşıdı. Bu yönüyle sonradan serpilip gelişen köy edebiyatının öncüleri arasına girdi. 


Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Falih Rıfkı Atay 

B) Yaşar Kemal 

G) Halikarnas Balıkçısı 

D) Refik Halit Karay 

E) Ömer Seyfettin 
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50. Hükümdarlar için yazılmış olan —, onların sahip olma- 


51. 


52. 


sı gereken nitelikler anlatılır. İdeal bir devlet örgütünün 
nasıl olması gerektiği belirtilir ve kötü yönetimlerin zararlı sonuçları açıklanarak yöneticiler uyarılır. — ve Yusuf Has Hacip bu türün başarılı örneklerini vermiştir. 


Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerin hangisinde verilenler sırasıyla getirilmelidir? 


A) surnamelerde - Babürşah 

B) şehrengizlerde - Neşati 

C) gazavatnamelerde - Ali Şir Nevai 

D) sefaretnamelerde - Yirmisekiz Mehmet Çelebi 


E) siyasetnamelerde - Nizamülmülk 


İkinci Yeni şiirini anlamak için; “Sıcak Nal”, “Günaydın 
Yeryüzü”, “Yort Savul" ve “Yerçekimli Karanfil” adlı yapıtları okumak gerekir. 


Bu parçada yapıtına yer verilmeyen sanaiçı aşağıdakilerden hangisidir? 


A) Cemal Süreya B) Ece Ayhan 


C) İlhan Berk D) Ülkü Tamer 


E) Edip Cansever 


Bizde Karagöz, orta oyunu, meddah gibi geleneksel 
I 


oyunlar dışında, Batılı anlamda tiyatro yapıtlarının yazı- 


mı Tanzimat'ın ilanından sonra başlar. Şinasi, ilk tiyatıl Il 
romuz sayılan, tek perdelik bir töre komedyası niteliği 


taşıyan Vatan yahut Silistre'yi yazar. Hemen sonrasın- 
V 


da Ali Haydar, Sergüzeşt-i Perviz ve İkinci Ersas adlı 
V 


manzum oyunlarını yazar. 


Bu parçadaki numaralanmış bölümlerin hangisinde 
bir bilgi yanlışı vardır? 
AL B) Il, 


Oy. D) İV. E)V. 


Türk Dili ve Edebivatı 
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53. 


54. 


Aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır? 


A) “Sanat için sanat” görüşünü benimseyen parnasyen 
şairler, duygudan çok tasvire, düşünceye, biçim ve 
söyleyiş güzelliğine önem vermişlerdir. 

B) Empresyonizme göre, gerçeği olduğu gibi anlatma 
olanağı yoktur, bu nedenle dış dünyada gördüğümüz nesnelerin bizde bıraktığı izlenimler anlatılır. 


C) Yaşamı ve doğayı olduğu gibi aktarmak çabasında 
olan gerçeküstücülük, 19. yüzyılın ikinci yarısında 
Fransa'da romantizme tepki olarak ortaya çıkmıştır. 


D) Kübizm, 20. yüzyılın başında Fransa'da ortaya çıkan 
bir resim akımıdır. Sonradan yazın alanında, özellikle şairler, ressam Picasso'nun da etkisiyle bir anlayış geliştirmişlerdir. 

E) İtalyan yazar Marinetti'nin düşüncelerini paylaşan 
fütüristler, var olan biçimleri ve işlenen temaları terk 
edip çağın teknolojik gelişmelerindeki hıza uygun 
bir tekniği savunmuşlardır. 


1. Genellikle hayvanların konuşturulması esasına dayanan türün ilk örneklerini Beydaba “Kelile ve Dim- 
ne" adlı yapıtıyla ortaya koymuştur. 


Ii. “Decameron" adlı yapıtıyla Boccaccio, dünya edebiyatında bu türün ilk örneğini vermiştir. 


Ili. Bu oyunlarda, kişiler arasındaki dövüşme, yaralama ve öldürme gibi korkunç ve çirkin olaylar sahnede gösterilmez; bu olayları haberciler aktarır. 


IV. Güncel, sosyal, siyasal ve kültürel olayların sanatçının penceresinden görüldüğü şekliyle yazılan ve 
kanıtlama zorunluluğu olmayan, günübirlik, kısa, 
nükteli yazılardır. > 


Aşağıdaki yazınsal türlerden hangisiyle ilgili bir açıklama yukarıda verilmemiştir? 
B) Öykü 


A) Komedya C) Fabi 


D) Iragedya E) Fıkra 


MİR ml Şi mi ike 
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55. 


56. 


——, yapıtına Beni Muhabbet (Sevgi Oğulları) adlı bir kabilede aynı gün içinde doğan iki çocuğu anlatarak başlar. Bunlardan kıza “Hüsn” oğlana da “Aşk” adını koyarlar. Hüsn ve Aşk büyüyünce Mekteb-i Edeb'e giderler ve Molla-yı Cünun'dan ders alırlar. Küçük yaştan beri Hüsn'ü seven Aşk onunla evlenmek ister. Kabilenin 
ileri gelenleri Aşk'tan sevgisini kanıtlamasını isterler. O 
da zorluklarla dolu, çileli bir yolculuğa girişir. Pek çok 
olay ve aşamadan sonra Aşk, Hüsn'e kavuşur. 


Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? 


A) Taşlıcalı Yahya 

B) Ali Şir Nevai 

C) Mevlana Celaleddin Rumi 
D) Şeyh Galip 

E) Nevizade Atai 


Aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır? 


A) Sevgi Duvarı, Bir Siyasinin Şiirleri gibi şiir kitapların- 
da Can Yücel, toplumsal ve siyasal hicvin ilgi çekici örneklerini vermiştir. 


B) 1970'li yıllarda özellikle güncel siyasal olaylara, bazı politik figürlere karşı yazdığı hicivlerle dikkati çeken şairlerden biri de Ümit Yaşar Oğuzcan'dır. 


GC) Konularını dış ülkelerde yaşayan Türklerin sürgün 
hayatlarından alan Cengiz Dağcı, daha çok anı karakterinde romanlar yazmıştır. 


D) Oktay Rifat Horozcu; Garipler Sokağı, Suçumuz İnsan Olmak, İnsan Bir Ormandır, Düş Ekmeği, Batık 
Bir Gemi adlı eserlerinde mutlu çocukluk ve ilk gençlik yıllarının aşklarını, serüvenlerini anı tadında romanlaştırır. 


KU 


Yazın hayatına öykü ile başladığı hâlde 50'li yıllardan sonra romanda yoğunlaşan Aziz Nesin, gözleme dayalı eserlerinde, toplumdaki zıtlıkları, siyasal 
çatışmaları sergilemiştir. 
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6 LYS DENEME SETİ 


1. Butestte24 soru vardır. 


BİYAT-COĞRAFYA SINAVI 
COĞRAFYA-1 TESTİ 


2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Coğrafya-1 Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 


3. Bu testin cevaplama süresi 35 dakikadır. 


ABD'nin en büyük kentlerinden biri olan Seattle'da naylon poşet kullanımı yasaklandı. Kent meclisinin oy birliğiyle aldığı karar sonrasında, manavlar ve marketler- 
de naylon poşet kullanımı yasaklanırken, kağıt poşetler ücretlendirildi. Seattle halkının yılda 292 milyon naylon poşet ve 68 milyon kağıt poşet kullandığı biliniyor. 


Kent meclisinin aldığı bu kararla, aşağıdakilerden 
hangisini hedeflediği söylenebilir? 


A) Kağıt poşet üreticilerinin gelirinin arttırılmasını 


B) Ambalaj giderlerinin azaltılarak aile ekonomisine katkıda bulunulmasını 


C) İnsanların daha sağlam ambalajlara yönelmesini 
D) Kirliliğinin azaltılması ve çevrenin korunmasını 


E) Kent belediyesinin gelir kaynağının çeşitlendirilmesini 


e Akarsuyun taşıyıp biriktirdiği malzemelerden oluşur. 
» Mineral madde ve humus bakımından zengindir. 


» Birikinti konileri, dağ içi ovaları ile delta ovalarında 
yaygındır. 


Yukarıda bazı özellikleri verilen toprak tipi aşağıdakilerden hangisidir? i 


A) Tüflü topraklar 
B) Kırmızı topraklar 
C) Alüvyal topraklar 
D) Lösler 

E) Kara topraklar 


IYVTNAVA AI A 


Türkiye'de ekonomik açıdan yeterince gelişememiş ancak kalkınma potansiyeline sahip bölgeler mevcuttur. 
Bu bölgelerin gelişebilmesi için DAP (Doğu Anadolu 
Projesi), DOKAP (Doğu Karadeniz Projesi), GAP (Güneydoğu Anadolu Projesi), ZBK (Zonguldak, Bartın, Karabük Projesi) ve Yeşilırmak Havzası Gelişim Projesi 
oluşturulmuştur. 


Projelerin hayata geçirilmesi ile bu bölgelerde aşağıdakilerden hangisinin hedeflendiği söylenemez? 


A) Kişi başına düşen milli gelirin yükseltilmesi 
B) İstihdamın arttırılması 

G) Diğer bölgelerden göç alınması 

D) Kalkınma yatırımlarının arttırılması 


E) Eğitim ve sağlık hizmetlerinin yaygınlaştırılması 


İş gücü ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla aldıkları göçmenlerle ilgili sorunlar yaşayan endüstrileşmiş ülkeler, 
yeni politikalar uygulayarak yatırımlarını ve iş alanlarını 
az gelişmiş ülkelere doğru kaydırmaktadır. 


Gelişmiş ülkelerin bu uygulamaya geçmesinde aşağıdakilerden hangisinin etkisi yoktur? 


A) Ucuz iş gücü ve ham madde temin etmek 
B) Üretim maliyetlerini düşürmek 
C) Yeni pazar alanları oluşturmak 


D) İşçi göçünün neden olduğu kültürel sorunların önüne geçmek 


E) Az gelişmiş ülkelerdeki işsizlik sorununu çözmek 


 PARBAEYA-İ 


Komşu devletler arasında siyasi ve ekonomik sorunlar 
zaman zaman gerginliklere ve çatışmalara neden olmaktadır. 


Buna göre, sınır komşusu olan aşağıdaki ülkelerden 
hangileri arasında çatışmalara neden olan sorun 
yanlış verilmiştir? 


Çatışmaya neden 


Komşu ülkeler olan sorun 


A) o Suriye - İsrail Golan tepeleri 
B) o Türkiye - Yunanistan Kıbrıs 

C)  Mısır- İsrail Sina Yarımadası 
D) İran-Irak Şattülarap su yolu 


E Filistin - İsrail 


Maden kaynakları 


A Balık üretim alanı ij Orman üretim alanı 


© Madenler ve enerji kaynakları üretim alanı 


Haritada gösterilen üretim alanlarının oluşmasında, 


1. okyanus akıntıları 
Il. iklim koşulları 
Ili. jeolojik yapı 
MW. bulundukları yarım küre 


V. yüz ölçümü 


özelliklerinden hangileri etkili olmuştur? 


A) Yalnız Ili B) ivelili GC) li ve iV 


D)ilivelii E)LilveV 


GU YVC DENEAAK CETİ mma ars 
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İUYINİAYA YATA 


Ekvator 


Karasal biyomların dağılışı üzerinde iklim çeşitliliği etkilidir. 


Buna göre, haritadaki taralı bölgelerin hangisinde 
biyom çeşitliliğinin daha fazla olması beklenir? 


AI B)I oyn D) V EV 


I. 1980 yılından bu yana Kuzey Denizi'nde, deniz suyu sıcaklığının ortalama 1 “C artmasıyla burada yaşayan morina ve mezgit gibi soğuk su balıklarının 
100 km kuzeye doğru göç etmesi 


II. Venezuella'nın güneyindeki Amazon bölgesinde yaşayan ve yağışlı dönemin başlamasıyla yavrulayan 
anakondaların yavrulama döneminin, 1990 yılından 
sonra kurak dönemin uzamasıyla birlikte daha geç 
gerçekleşmeye başlaması 


Ii. Hint Okyanusu'nun güneyinde bulunan ve ilk kez 
1888 yılında yerleşilen Christmas Adası'nda, 1904 
yılına gelindiğinde otuz ayrı tür Avrupa kökenli ot- 
su bitkinin yaygın duruma geçmesi 


NW. Madagaskar'da lenf kanserinden ölüm oranını azaltan bir ilaç yapımında kullanılan Catharantus rosevs 
adlı bitkinin içinde yaşadığı ormanların 96 95'inin 
yok olması 


Yukarıda verilen durumlardan hangileri küresel ısınmanın sonucu olarak ortaya çıkmıştır? 


B)ivellli 


A) iveli Cilveli 


D)ilve V E) ili ve iV 


9g. 
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Aşağıda, bir yörenin kayaç haritası verilmiştir. 


J N EBE 


Fiziksel tortul o Metamorfik Kimyasal torul (Püskürük 


kayaçlar kayaçlar kayaçlar kayaçlar 


Jeolojik yapısı göz önünde bulundurulduğunda, yöre için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 


A) Geçmişte volkanik faaliyetlerin etkili olduğu 
B) Akarsu biriktirmelerinin görüldüğü 


C) Birikim alanlarındaki tortuların doğal çimentolaşma 
sonucunda taşlaştığı 


D) Bazi kayaçların zamanla değişime uğrayarak sert 
kayaçlara dönüştüğü 


E) Yörenin deniz seviyesinden yükselme sürecinin devam ettiği 


Aşağıdakilerden hangisi, turizmde ölü sezon olarak 
bilinen dönemde daha çok yapılan ve büyük tanıtım 
olanakları sağlayan faaliyetlerdir? 


A) Kongre ve toplantılar 
B) Sportif aktiviteler 

C) Deniz turizmi 

D) Kayak turizmi 


E) Festivaller 


İY DENEME SETİ Ni 
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11. 


12. 
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İnsanoğlu Everest'in zirvesine ilk kez 1950'de çıkmayı başardı. Bu başarı Nepal'i turistik bir ülke haline getirdi. O 
günden sonra yaklaşık 4000 dağcı Everest'e tırmandı. Ancak dağcıların fazla yükten kurtulmak ve bir an önce inmek için çöplerini orada bırakması, Everest'i “dünyanın 
en yüksek çöplüğü” haline getirdi. 


Bu parçadaki duruma benzer bir ilişki aşağıdakilerden hangisinde yoktur? 


A) Eğlence merkezlerinin gürültü kirliliğine neden olması 


B) Turizm amaçlı yapılan rekreasyon (gezip görme) faaliyetlerinin doğal çevreye zarar vermesi 


C) Evsel atıkların çöp santrallerinde yakılmasıyla elektrik üretilmesi 


D) Petrol nakliyatı sırasında meydana gelen tanker kazalarının denizlerdeki canlı yaşamını tehdit etmesi 


E) Tarlalarda yüksek verim elde etme amaçlı kullanılan 
kimyasal ilaçların yer altı sularını kirletmesi 


ElGece İZ) Gündüz 
Uçakla yolculuk yapan İbrahim Bey, yolculuğu esnasında karşısındaki monitörde gece-gündüz durumunun 


yukarıdaki gibi olduğunu görmüştür. 


Buna göre, bu yolculuk hangi ayda yapılmış olabilir? 


A) Mayıs B) Ekim C) Aralık 


D) Ocak E) Kasım 


DARDARVA 4 


13. Orta Doğu'daki petrollerin büyük bir bölümü Basra Körfezi'nden deniz yolu ile taşınmaktadır. 


Buna göre, Basra Körfezi'ndeki petrolün Avrupa, Japonya ve Güney Amerika'ya ulaştırılmasında yaygın 
olarak kullanılan yollar aşağıdakilerden hangisinde 
verilmiştir? 


Avrupa Japonya Güney Amerika 

A) Süveyş Kanalı (o Malakka Ümit Burnu 
Boğazı 

B) Ümit Burnu Bering Panama Kanalı 
Boğazı 

C) Kuzey Atlantik (o Panama Macellan Boğazı 
Kanalı 

D) SüveyşKanalı (o Bering Ümit Burnu 
Boğazı 

E) Ümit Burnu Malakka Panama Kanalı 
Boğazı 


14. Hava kirliliğini azaltmak için alınan, 


» fabrika bacalarına filtre takılması 
» toplu taşımanın yaygınlaştırılması 
e alternatif enerji kaynaklarının kullanılması 


önlemleri, aşağıdakilerden hangisinde azalmaya neden olmaz? 


A) Solunum yolu hastalıklarında 

B) Ozon kirliliğinde 

C) Yenilenebilir kaynak kullanımında 
D) Asit yağmurlarında 


E) Karbon emisyonlarında 


6 LYS DENEME SETİ 
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15. 


e Türkiye'de ilk ...... santrali Denizli - Sarayköy'de kurulmuştur. 


e Çıkarılan .... Hamitabat'taki termik santralde elektrik üretiminde kullanılır. 


» Güneydoğu'da planlaması yapılan 22 baraj ve 19 
- santralin 9'u tamamlanarak işletmeye açılmıştır. 


e Büyük bir bölümü endüstride ve elektrik üretiminde kullanılan .... Zonguldak çevresinden çıkarılır. 


Yukarıdaki boşluklara aşağıdakilerden hangisi getirilegmez? 


A) taş kömürü 


B) hidroelektrik 


c) jeotermal enerji 


D) doğal gaz 


E) rüzgâr 


I. Kişi başı tüketilen kağıt miktarı 
Il. Sanayi ürünleri üretimi 
li. Nüfus miktarı 
IV. Ham madde dış satımı 


V. Gelişmişlik endeksi 


Yukarıda verilenlerden hangilerinde meydana gelen 
artış, bir ülkenin kalkındığına kanıt olarak gösterilebilir? 

Aj)ivelV 


B) il ve ili C) ill ve V 


D)iliveV E) lil, IV ve V 


— COĞRAFYA-1 


17. Aşağıda, bazı ülkelerin 2008 yılında dünya ticaretinde- 


ki payları verilmiştir. 
e 
(e) (4) 
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Tablodaki bilgilere göre, 


e 


1. Çin'in dış satımdaki payı Japonya ve İtalya'nın toplamından fazladır. 


1. Dış satımın dış alımı karşılama oranı en düşük olan 
ülke ABD'dir. 


İN. Japonya'nın dış satımdan elde ettiği gelir Çin'den 
fazladır. 


yargılarından hangilerine ulaşılabilir? 


A) Yalnız | B) Yalnız ill G)ivelli 


D) i velil E)livelli 


18. Aşağıda, teknolojinin etkilerine bağlı olarak ortaya 
çıkan sorunlardan hangisi yanlıştır? 


Teknolojinin Bu etkilere bağlı 
etkileri sorunlar 


A) Yeni iş alanlarının oluş- oHava ve su kirliliğinin 
ması artması 

B) Makine kullanımının ari- ( İşsizliğin artması 

ması 


C) Sağlık koşullarının iyileşmesi 


Nüfusun yaşlanması 


D) Gelir seviyesinin artima- (Toplumlar arası ilişkisi lerin azalması 


E) Mal ve hizmetlerin üretiminin artması 


Doğal kaynakların tükenmesi 


4 


İUYINAYA MA 


ya 


19. Aşağıda, Türkiye'de bazı sanayi kolları ile ilgili özellikler verilmiştir. 


» Yünlü dokuma, hayvancılığın yaygın olduğu yerlerde gelişmiştir. 

se Konservecilik, sebze ve meyve üretiminin fazla olduğu yerlerde yaygındır. 

e Buğdayın yetiştirildiği iç bölgelerde un, bisküvi ve 
makarna fabrikaları yaygındır. 


Bu özelliklerden çıkarılabilecek en kapsamlı yargı 
aşağıdakilerden hangisidir? 


A) Çabuk bozulabilen tarım ürünlerinin işlendiği tesisler, üretim alanına yakın yerlerde kurulur. 


B) Sanayi tesislerinin, işlenen ham maddeye yakın olması verimlilik açısından önemlidir. 


C) Üretilen malların en kısa zamanda tüketiciye pazarlanması gerekir. 


D) Enerji kaynaklarının çeşitli olması sanayinin kurulmasının temel şartıdır. 


E) Ulaşımın elverişli olduğu yerlerde sanayi daha çok 
gelişmektedir. 


20. Aşağıdakilerden hangisi, bölge sınırlarının değişimine neden olan siyasi faktörlere örnek olarak gösterilebilir? 


A) Geçim kaynağı tarım ve hayvancılık olan Karabük'te 
demir-çelik tesislerinin kurulması 


B) Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin 1991 yılında dağılmasıyla 15 farklı ülkenin kurulması 


GC) Küresel ısınmaya bağlı olarak Antarktika kıtasında- 
ki buzulların bir bölümünün erimesi 


D) Amazon Havzası'ndaki yağmur ormanları bölgesi- 
nin tahripler sonucunda küçülmesi 


E) Deniz yollarını kısaltmak amacıyla Süveyş ve Panama kanallarının açılması 


BPARÖDAPR i 


22. 


6 LYS DENEME SETİ 


Sürdürülebilir kalkınmanın temelini doğal kaynakların 
korunması ve yenilenmesi oluşturur.. Sürdürülebilirliği 
sağlamak için, 


e doğal kaynak kullanımını azaltmak 
e doğal kaynakları yeniden kullanmak 


e geri dönüşüm uygulamak 
şarttır. 


Buna göre, aşağıdakilerden hangisi doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını sağlamak amacıyla bireysel düzeyde yapılabilecek bir uygulama değildir? 


A) Plastik atıkların ayrılarak çöpe atılması 


B) Petrole dayalı maddelerin ve boyaların kullanımının 
azaltılması 


C) Çevre konusunda çalışan gönüllü kuruluşların ve Örgütlerin desteklenmesi 


D) Doğaya zarar veren deterjanların kullanılmaması 


E) Örgün ve yaygın eğitimle çevre duyarlılığının arttırılması 


Bulundukları iklim kuşakları göz önüne alındığında, 
aşağıda verilen şehirlerden hangisinde yıllık yağış 
miktarının 150 milimetreye düşmesi ekstrem “beklenmedik bir durum” olarak kabul edilir? 


A) Bağdat (Irak) 

B) Şam (Suriye) 

GC) Londra (İngiltere) 
D) Kahire (Mısır) 

E) Riyad (S. Arabistan) 
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24. 


Türkiye'deki bitki dağılışı ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? 


A) Ili. ve IV. jeolojik zamanlarda oluşmuş, günümüzdeki iklim şartlarına uyum sağlamış ve relikt olarak adlandırılan kalıntı bitkilere rastlanmaktadır. 


B) Deniz seviyesinden 1200 metre yüksekliğe kadar 
yetişebilen kızılçamın dünyadaki en geniş yayılış alanı Türkiye'dedir. 

G) Dünyada sadece belli bir yörede yetişen endemik 
bitki türü Türkiye'deki bitki türlerinin yaklaşık 1/3'ünü 
oluşturmaktadır. 


D) Türkiye'nin yaklaşık 9b 27'si ormanlarla kaplı olup 
bu ormanların çoğu kıyı bölgelerde yer almaktadır. 


E) Karadeniz kıyılarında tarla ve yerleşim yeri açmak 
için ormanların tahrip edilmesiyle bozkırların ve gariglerin alanı genişlemiştir. 


Aşağıda verilen yerlerin yoğun nüfuslanmasında etkili olan faktörlerden hangisi yanlış verilmiştir? 


Yoğun nüfuslu yer Etkili olan faktör 


A) Batı Avrupa 
B) Nil Havzası 
C) Güneydoğu Asya 


Sanayi faaliyetleri 
Su kaynakları 


Toprakların verimli ve su kaynaklarının bol olması 


D) Kuzey Amerika'nın 
doğu kıyıları 


E) Gine Körtezi kıyıları 


Deprem riskinin az olması 


Doğum oranının yüksek olmasi 


COĞRAFYA-İ 


2 2 2 
3İYAT-COĞRAFYA SINAVI 


COĞRAFYA-1 TESTİ 


Bu testte 24 soru vardır. 


Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Coğrafya-1 Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 
Bu testin cevaplama süresi 35 dakikadır. 


I. Asgari ücretin 96 20 oranında azaltılması i 3. Zararlı maddelerin, ölçülebilecek miktar ve yoğunlukta 
il. Uzun vadeli kredilerin verilmesi suya karışması sonucunda suyun niteliğinin bozulma- 
ME MA : sına su kirliliği denir. 
HI. İş gücü ihtiyacının devlet tarafından karşılanması ! 
IV. Çalıştırılacak işçilerin sigorta primlerinin devlet ta- Aşağıdakilerden hangisi su kirliliğinin nedenlerinden 
rafından ödenmesi ! biri değildir? 
Yukarıdakilerden hangileri, Türkiye'de bölgeler ara- A) Tarımsal üretimde kullanılan ilaç ve kimyasal gübsı gelişmişlik farkını azaltmak için geri kalmış böl- i reler 
Gele Yatırım yapacak ide uygulanabilecek teş- i B) Endüstri kuruluşlarından arıtılmadan çevreye bırakıvikler arasında yer almaz? lan sular 
A) ivell B) ivelil GO) iivelil m G) Hidroelektrik santrallerdeki türbinlerden geçen sular 
D) ilve IV E) live V > ea Yapar 
z E) Konutlardan deniz ve göllere karışan deterjanlı sular 
> 
Bölge sınırları zamanla değişebilir. İşlevini yitiren böl- 4. » Türkiye'de tüketilen doğal gazın büyük bir kısmı 


geler ortadan kalkar ve yerini yeni bölgelere bırakır. 


Buna göre, aşağıdaki bölgelerden hangisinin değişmesine neden olan etken yanlış verilmiştir? 


Bölge Değiştiren Etken 


A) Orman bölgesi İnsanlar tarafından tahrip edilmesi 


B) Avrupa Birliği Yeni ülkelerin birliğe katılımı 


C) Tarım bölgesi Petrol yataklarının bulunması 


D) Step iklimi bölgesi (o Bozkır alanlarının ağaçlandı- 


rıiması 


E) Yoğun nüfuslu Doğal afet ve salgın hastalıkbölge lar 


A 


Rusya'dan ithal edilmektedir. 
e Almanya'da Türk nüfusu fazladır. 


e Azerbaycan petrolü Türkiye üzerinden Avrupa'ya 
taşınmaktadır. 


Yukarıdaki durumlardan herhangi biri Türkiye ile ilgili aşağıdakilerden hangisini etkilemez? 


A) Bu ülkelerle ekonomik ilişkilerin gelişmesini 
B) Türkiye'nin tanıtımını ve turizmini 

C) Sanayinin batı bölgelerde yoğunlaşmasını 
D) Enerjide dışa bağımlılığı 


E) Türkiye'nin dış ticaret hacminin artmasını 
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5. 


6İ YO nEarE erTi 


Aşağıda Türkiye'de iki kırsal yöredeki karakteristik yerleşmelere ait bilgiler verilmiştir. 


e İ. yöre: Evler küçük ve parçalı olan tarım arazileri 
içerisinde tek ya da birkaç ev şeklinde dağılmıştır. 


e İl. yöre: Tarım arazilerinden uzakta olan evler bir 
merkezde toplanmıştır. 


Bu bilgilere göre yörelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 


A) 1. yörede tarımda makine kullanımı azdır. 


B) Il. yörede yerleşmeler su kaynakları etrafında toplanmıştır. 


GC) |. yörede eğim ve engebe daha fazladır. 
D) Il. yörenin nüfus miktarı |. yöreden azdır. 


E) Il. yörede ev ve eklentileri arasındaki mesafe azdır. 


Ülkeler arasında yapılan ticarete “küresel ticaret” denir. 
Küresel ticareti ham madde, üretim ve pazar alanlarının faklı yerlerde bulunması oluşturmaktadır. 


Buna göre ham madde, üretim ve pazar alanları ile 
ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur? 


A) Ham madde üretim alanlarında nüfus artış hızının çok 
yüksek olması ham madde dış alımını artırmıştır. 


B) Endüstriyel alanların tamamı ham madde üretim bölgeleri içerisinde yer alır. 


C) Sanayileşmiş bölgeler aynı zamanda önemli ham 
madde alım ve pazar alanlarıdır. 


D) Ham madde alanlarının tamamında sanayi gelişmiştir. 


E) Ham madde bölgeleri arasında ticaret daha canlıdır. 


IHVINJAVA EA A 


wi 


Aşağıda, ülkemizde görülen dört farklı toprak tipinin 
özellikleri verilmiştir. 


s Orman örtüsü altında oluşan organik madde bakımından zengin koyu renkli topraklardır. 


» Karasal iklimde çayır bitki örtüsü altında oluşan humuslu topraklardır. 


e Dağlık sahalardaki eğimli yamaçlar boyunca ufalanan malzemelerin, dağın eteklerinde birikmesi ile 
oluşan topraklardır. 


e Kalkerli arazilerde ayrışmayla oluşan, organik madde bakımından fazla zengin olmayan kırmızı topraklardır. 


Aşağıdakilerden hangisi bu topraklardan biri değildir? 


A) Çernezyorn B) Kolüvyal 


G) Alüvyal D) Terra-rossa 


E) Kahverengi orman 


Türkiye'de kırsal alanlarda yaklaşık 17,5 milyon insan 
yaşar ve tarımsal istihdam 5 milyon civarındadır. Hollanda'da ise kırsal bölgelerde yaklaşık 1,5 milyon insan 
yaşar ve tarımsal istihdam 600 bin dolayındadır. Hollanda tarımsal üretimde dünyada üçüncü iken Türkiye 
çok daha gerilerdedir. 


Buna göre, Hollanda'da tarımda çalışan sayısı az olmasına rağmen tarımsal üretimin fazla olmasında 
aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur? 


A) Yüz ölçümünün küçük olması 

B) Tarım alanlarının dar olması 

G) Tarımsal ürün tüketiminin az olması 

D) Deniz seviyesinin altında arazilerin bulunması 


E) Modem tarım tekniklerinin kullanılması 


m m mam minimal ÖOEDAEVALA 
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10. 


— Pi VO prıırıar arri | 


Aşağıdaki tabloda, Türkiye'nin bazı yıllardaki diş alım 
ve dış satımında sanayi ürünlerinin payı verilmiştir. 


Sanayi Ürünleri 
Dış Alım (96) Dış Satım (24) 


10,8 


Tabloya göre, aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? 


A) Dışarıdan alınan sanayi ürünlerinin büyük bölümü 
tarımsal kaynaklıdır. 


B) Dış satımda sanayi ürünlerinin payı verilen yıllarda 
sürekli artmıştır. 


C) Dış satımda en büyük pay otomotiv ve kimya ürünlerine aittir. 


D) 2005 yılında serbest piyasa ekonomisine geçilmesi, 
sanayi ürünlerinin dış satımdaki payını azaltmıştır. 


E) Sanayi ürünlerinin dış alımdaki payı azalırken, dış 
satımda artması endüstrinin geliştiğini gösterir. 


Nil havzasında baraj yapımından sonra tarım topraklarında tuzlanma ve çoraklaşma görülmüştür. 


Benzer durum Türkiye'de, aşağıdaki yerlerden hangisinde görülmektedir? 


A) Çukurova 

B) Şanlıurfa ovaları 
C) Konya Ovası 

D) Göller Yöresi 


E) Ergene Havzası 
/ 
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Aşağıdakilerden hangisinin yaşanmasında küresel 
ısınma etkili olmamıştır? 


A) Antarktika'daki asil penguen çifti sayısı 20 yıl önce 
2800 iken, günümüzde 1000'e düşmüştür. 


B) Karadeniz'de son 30 yılda ekonomik değere sahip 
23 balık türünden birçoğunun avlanma miktarı düşüş göstermiştir. 


GC) Kuzey Amerika'da ağaç kırlangıçları 25 yıl öncesine 
göre ilkbaharda kuzeye 12 gün erken göç etmektedir. 

D) Bahar aylarında yeşillenme erken başlayıp erken sona erdiği için, Kanada'nın kuzeyinde yaşayan kari- 


bu yavruları kışı geçirmeye yetecek ağırlığa ulaşamadan, bitkiler kurumaktadır. 


E) Avrupa'da 35 yerli kelebek türünün yaklaşık üçte ikisinin yayılım alanları son 30 yılda, 30 ila 240 kilometre kuzeye kaymıştır. 


1. Avrupa Birliği 

Ii. OPEC 

i. KEİ 

WV. İslâm İşbirliği Teşkilatı (eski adı İKÖ) 


Yukarıdaki kuruluşlara üye ülkelerin hangileri arasında ticaret hacminin daha büyük olduğu söylenebilir? 

A) iveli 


B)ivelil Cjil ve ili 


D) il ve IV Ey ili ve V 


13. Aşağıda dünya üzerinde ve Türkiye'de bazı doğal afet- 


lerin sık sık yaşandığı yerler numara ve harflerle gösterilmiştir. 


Buna göre, Türkiye'de ve dünyada oluşan benzer doğal afetler aşağıdakilerden hangisinde yanlış eşleştirilmiştir? 
A)I-K 


B)N-L O) ll -M 


D)V-N E)V-P 


14. Bazı ülkeler nüfus artış hızlarını düşürme çabasınday- 


ken, bazıları geçmişte uygulanan nüfus politikaları sonucunda düşen artış hızını tekrar yükseltme eğilimindedir. 


Buna göre, aşağıdaki ülkelerden hangisinin günümüzde uyguladığı nüfus politikası diğer dördünden 
farklıdır? 


A) Japonya 
D) Çin 


B) Fransa C) ABD 


E) Kanada 


SI VO prarıar or-ri 
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15. 


16. 


Aşağıdaki tabloda ilk çağ medeniyetlerinden üçünün 
kuruluş yerleri ile bazı özellikleri işaretlenmiştir. 


Verimli taşkın ovalarında kurulmuştur. 
Yüksek ve sarp dağlık alan- z 
4 
da kurulmuştur. 
Er 
Güneşin hareketleri ile ilgili 
incelemeler yapmışlar ve Gü- VA 
neş saatini bulmuşlardır. 
Nehir ulaşımı uygarlığın hız- NEZ 
v 


la büyüyüp gelişmesinde etkili olmuştur. 

Bu medeniyetler aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? 


İlk kültür merkezleri burada 
ortaya çıkmıştır. 


I 1l il 


A) Mısır İnka Çin 
B) Çin Mezopotamya Mısır 
C) Mezopotamya Misir İnka 
D) Misir Çin İnka 
E) Mezopotamya (o İnka Mısır 


Türk kültürü, farklı yapıda ve geniş alanlara yayılan kültürler arasında varlığını yüzyıllarca sürdürmüş ve günümüze çeşitli kültürel değerler bırakmıştır. 


Aşağıdakilerden hangisi Türk kültürüne ait eserler 
arasında gösterilemez? 


A) Tac Mahal 

B) Mostar Köprüsü 
C) Şirdar Medresesi 
D) İshak Paşa Sarayı 


E) Yerebatan Sarıcı 
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Bitki ve hayvan türlerinin yaşamlarını devam ettirebilmesi için bulundukları ortamın iklim koşullarına uyum 
sağlamasına adaptasyon denir. 


Aşağıdakilerden hangisi adaptasyona örnek olarak 


gösterilemez? 


A) Ekvatoral bölgedeki hayvanların bir çoğunun beslenmek için bitkileri tüketmesi 


B) Çöllerdeki bazı bitkilerin su kaybını azaltmak için toprak üstündeki bölümlerinin küçük olması 


GC) Çöl bölgelerinde yaşayan birçok hayvanın fazla ısıyı 
bedenlerinden uzaklaştırmak için açık renkte olması 


D) Ekvatoral bölgedeki ağaçların daha kolay terleme yapabilmesi için geniş yapraklı olması 


E) Kutup bölgelerinde yaşayan bazı hayvanların soğuktan korunmak için derilerinin altında kalın bir yağ tabakasının bulunması 


18. Aşağıdaki haritada sıcak su kaynaklarının dağılışı gös- 


terilmiştir. 


Buna göre, sıcak su kaynaklarıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 


A) Aktif volkanların çevresinde daha çok buhar şeklinde yüzeye çıkarlar. 


B) Yaygın oldukları ülkelerde sağlık turizminin gelişmesine katkıda bulunurlar. 


G) Deprem riskinin fazla olduğu alanlarda yaygın olarak görülürler. 


D) Sıcaklıkları enleme bağlı olarak değişiklik gösterir. 


E) Levha sınırlarının dağılışıyla paralellik gösterirler. 
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Kalkınmakta olan ülkeler güvenilir, devamlı ve bol kaynaklara ihtiyaç duyar. Bu kaynakların başında insan 
kaynakları ve doğal kaynaklar gelir. Doğal kaynakların 
çıkarılması, işlenmesi ve başka kaynaklarla birleştirilerek yeni ürünlerin elde edilmesi ancak yetişmiş, nitelikli insan emeğiyle mümkün olabilir. 


Buna göre, aşağıdakilerden hangisi nitelikli iş gücünün artırılmasına yönelik uygulamalar arasında 
yer alır? 


A) Mesleki eğitim kurslarının yaygınlaştırılması 

B) Doğum oranlarının artırılması 

C) Nüfusun ülke içine dengeli dağılımının sağlanması 
D) Yatırımcılardan daha fazla vergi alınması 


E) Çalışmak amacıyla ülke dışına göçlerin teşvik edilmesi 


e Sanayi faaliyetlerinin şehrin belli alanlarında toplanmasının sağlanması 


e Ender bulunan doğal ve kültürel varlıkların korunması 


e Tarım topraklarında tuzlanma ve çoraklaşmanın önlenmesi 


e Büyük kentlerde gecekondulaşmanın önlenmesi 


Yukarıda verilenlerin gerçekleştirilmesi için yapılacak faaliyetler arasında aşağıdakilerden hangisi yer 
almaz? 


A) Kentsel dönüşüm uygulamaları 
B) Organize sanayi bölgelerinin oluşturulması 


C) Sulama alanında damlama yönteminin yaygınlaştırılması 


D) Milli parkların sayısının artırılması 


E) Tarım arazilerinin toplulaştırılması (konsolidasyon) 


ki ni 
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21.ve 22. SORULARI AŞAĞIDA VERİLEN PARÇAYA GÖ- 
RE CEVAPLAYINIZ. 


“Ekolojik ayak izi”; sürekli artan insan talepleriyle, gezege- 
nin kendini yenileme kapasitesi karşılaştırılarak hesaplanır. 
1961 yılından 2007 yılına kadar geçen sürede dünya genelinde ekolojik ayak izi iki katına çıkmıştır. Bu şekilde devam 
etmesi durumunda 2030 yılında dünyamız gibi iki gezegene 
daha ihtiyaç olacak. Ülkelerin ekolojik ayak izleri arasındaki 
fark temelde, tüketim alışkanlıkları, kalkınma düzeyleri ve gelişmişlik seviyeleri arasındaki farka bağlıdır. Rio de Jenerio'da 
gerçekleştirilecek 2012 BM Sürdürülebilir Kalkınma Konferansı öncesi yayımlanan raporda, zengin ve fakir ülkelerin 
“ekolojik ayak iz"leri arasındaki farkın giderek açıldığı ve bunun felakete neden olabileceği belirtilmiştir. 


21. Buna göre, zengin ve fakir ülkeler arasındaki “ekolojik ayak izlerinin farklı büyüklükte olmasında aşağıdakilerden hangisi etkili değildir? 

A) Kağıt tüketimi 

B) Kişi başına düşen su tüketimi 
C) Tüketim alışkanlıkları 

D) Kadın erkek oranları 


E) Kişi başına düşen milli gelir 


22. Parçaya göre, aşağıdaki ülkelerden hangisinde yaşayan insanların ekolojik ayak izinin daha büyük olduğu söylenebilir? 


A) İzlanda B) Mısır 
G) İspanya D) ABD 


E) Hindistan 


6 LYS DENEME SETİ 
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23. Aşağıdaki haritada beş yöre gösterilmiş, bu yörelerden 
dördüne ait bilgiler verilmiştir. 


e Verimli alüvyal alanlar tarım için oldukça güzel imkanlar sunar. Ilıman iklim şartlarının etkisiyle yılda 
birden fazla ürün alınmaktadır. Genellikle buğdayı 
hasat ettikten sonra yerine mısır, soya fasulyesi gibi tarım ürünleri ekilir. 


e İklim ve yer şekilleri çok büyük imkanlar sunmaktadır. Ahır hayvancılığında oldukça ileri düzeydedir. 
Ayrıca kümes hayvancılığı ve ipek böcekçiliği de 
diğer bölgelere göre daha fazla gelişmiştir. 


e Yeryüzü şekillerinin dağlık ve engebeli olması tarım 
için büyük engel teşkil etmektedir. Zaten parçalı ve 
az olan tarım arazilerinde yeterince makine kullanılamayışı da büyük problemdir. İklim, yüzey şekillerinin uygun olduğu yerlerde birçok tarım ürününün 
yetiştirilmesine imkan sağlamaktadır. Büyük baş 
hayvancılık da gelişmiştir. 


e Küçük baş hayvancılık ve tahıl tarımı başlıca ekonomik etkinliklerdendir. Türkiye'nin tahıl üretiminde önemli bir bölgedir. Her ne kadar gübre ve kaliteli tohum kullanıp, rahat bir şekilde makineli tarım yapılsa da tahıl üretiminde yıldan yıla dalgalanmalar görülür. 


Buna göre, haritada numaralandırılmış alanlardan 
hangisine ait bilgi verilmemiştir? 


A) 1 B) 1 Oy D) IV EV 


24. Türkiye, aşağıdaki sorunlardan hangisinin yaşandığı ülkeyle sinir komşusu değildir? 


A) Batı Trakya sorunu 

B) irak sorunu 

C) Ege Denizi'ndeki kıta sahanlığı sorunu 
D) Ermenistan sorunu 


E) Filistin sorunu 


COĞRAFYA-1 
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1. Butesite24 soru vardır. 


d 


BİYAT-COĞRAFYA SINAVI 
COĞRAFYA-1 TESTİ 


2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Coğrafya-1 Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 
3. Bu testin cevaplama süresi 35 dakikadır. 


Aşağıdakilerden hangisi ekstrem olaylara örnek olarak gösterilemez? 


A) İtalya'nın Viganella Köyü'nün yılın 3 ayı hiç güneş 
ışığı almaması 


B) Avrupa'daki en yüksek sıcaklığın 4 Ağustos 1981'de 
İspanya'da 50 “C ile ölçülmesi 

C) Dünya'da en yüksek sıcaklığın 57 “C ile Libya'da ölçülmesi 


D) 2004 yılında Güneydoğu Asya'da meydana gelen 
tsunamide 300 binden fazla insanın ölmesi 


E) 21 Temmuz 1983'te Dünya'da — 89,2 “C ile en düşük sıcaklığın yaşanması 


1. Aydınlık ve karanlık süreler yıl içinde sürekli değişir. 


Ii. 21 Aralık tarihinde Güneş tam tepedeyken cisimlerin gölgesi oluşmaz. 


IN. 21 Mart tarihinde gece ve gündüz süresi eşit olur. 


IV. 21 Haziran tarihinde Güneş, bir gün süreyle batmaz. 
Yukarıdakilerden hangileri bir yerin enlem derecesi 
hakkında bilgi verir? 


A) iveli B) ivellli C) Ive IV 


D) Hi veiV E) ili ve IV 


IKYONAYA ENEZ 


Tatlı ve tuzlu su biyomları ile ilgili, 


1. En büyük tuzlu su biyomu okyanuslardır. 


Ii. Tatlı su biyomlarında, tuzlu su biyomlarına göre daha fazla canlı yaşar. 


HI. Tuzlu su biyomlarında derinlik arttıkça canlı tür sayısı azalır. 


IV. Tatlı su biyomlarından olan akarsuların az eğimli 
kesimlerinde canlı çeşitliliği daha fazladır. 


V. Tatlı ve tuzlu su biyomlarındaki canlılar arasında kesin sınırlar bulunmaktadır. 


bilgilerinden hangileri yanlıştır? 


A) iveli B) Ive IV C) ilve V 


D) ill ve V E)IVveV 


Dünyanın en tuzlu göllerinden biri olan Tuz Gölü'ndeki tuz oranı yaz mevsiminde binde 330 civarındadır. 


Gölün tuzluluk oranının yüksek olmasında aşağıdakilerden hangisi etkili değildir? 


A) Gidegenlerinin bulunmaması 

B) Gölü besleyen akarsuların tuzlu arazilerden geçmesi 
G) Yağış miktarının az olması 

D) Yaz mevsiminde buharlaşmanın fazla olması 


E) Yükseltisinin fazla olması 


AamADnAarvın id 


Hazar Bölgesi'nin petrol ihraç potansiyelinin 2015 yılında 215 milyon ton olacağı tahmin edilmektedir. Dolayısıyla şu anda faaliyette bulunan boru hatlarının yetersiz olacağı düşünülmektedir. Bu durum Hazar Bölgesi'ndeki petrol ve doğal gazı taşıyacak; 


* Nabucco doğal gaz boru hattı 

* Kazakistan - Çin petrol boru hattı 

* Kazakistan - Türkmenistan - İran petrol boru hattı 

* Bakü - Tiflis - Erzurum - Ankara doğal gaz boru hattı 


projelerini ortaya çıkarmıştır. 


Bu projelerin tamamlanması durumunda aşağıdaki 
ülkelerden hangisinin önemli oranda ekonomik kazanç elde edeceği söylenemez? 


A) Türkiye B) Rusya Federasyonu 


C) Bulgaristan D) Azerbaycan 


E) Gürcistan 


Aşağıdaki beşeri faaliyetlerden hangisinin doğal çevre üzerindeki olumsuz etkisi diğerlerinden daha azdır? 


A) Hidroelektrik santral inşaatları 

B) Atıkların çöp santrallerinde yakılması 
C) Rüzgâr türbinleri 

D) Enerji nakil hatlarındaki elektrik kayıpları 


E) Santrallerde soğutma amaçlı kullanılan sular 


A İYS NnENEME GETİ 
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7. 


Aşağıdaki tabloda belli yıllarda Türkiye'de doğum yapan annelerin yaş gruplarına göre sayıları verilmiştir. 


Annenin yaş grubu - bin kişi 
30 - 34 yaş 
194 


Yalnızca bu bilgilere göre, aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? 


'A) Genç nüfus miktarının sürekli azaldığına 
B) Bebek ölümlerinin arttığına 

C) Evlenme yaşının yükseldiğine 

D) Doğum oranlarının düştüğüne 


E) Nüfus yoğunluğunun azaldığına 


Aşağıdakilerden hangisi uluslararası sıcak çatışmalara neden olan doğal unsurlardan değildir? 


A) Su kaynakları 

B) Toprak paylaşımı 
G) Yer altı zenginlikleri 
D) Bağımsızlık istekleri 


E) Enerji kaynakları 


— COĞRAFYA. 


Aİ YS DENEME SETİ 


Türkiye'de aşağıdaki ekonomik faaliyetlerden hangisi üzerindeki yükselti ve engebenin etkisi yanlış 

verilmiştir? 
Ekonomik faaliyet 


A) Tarım 


Yükselti ve engebenin etkisi 


Tarım arazilerinin parçalı, verimin düşük ve iklim koşullarının elverişsiz olması 


B) Sanayi Ulaşım güçlüğüne bağlı ola- 


rak kâr oranlarının düşmesi 


C) Hayvancılık Yağışlara bağlı olarak bitki örtüsünün çeşitli olmasının, ipekböcekçiliği ve kümes hayvan- 


cılığını geliştirmesi 


D) Turizm Kar kalınlığının fazla ve topoğrafik şartların uygun olmasının kış sporlarının geliş- 


mesine imkan sağlaması 


E) Ulaşım Köprü, viyadük ve tünel yapımına ihtiyaç duyulması nedeniyle yol yapım giderleri- 


nin yüksek olması 


10. Aşağıdakilerden hangisi İpek ve Baharat yollarının 


Türk kültürü üzerindeki etkileri arasında yer almaz? 


A) Farklı kültürlerden etkilenmesi 

B) Göçebe yaşam tarzının egemen olması 

G) Kervansaray ve han gibi mimari eserlerin yapılması 
D) Geniş alanlara yayılması 


E) Kağıt ve matbaa sayesinde kültürel değerlerin gelecek nesillere daha sağlıklı aktarılabilmesi 


G3 
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11. 


Bitki örtüsü zarar görür. 


Hayvanlar zarar görür. 


Kuraklık yaşanır. 


Erozyon gerçekleşir. 


Deniz suyu yer altı suyuna karışır. 


Toprak çoraklaşır. 


Yukarıdaki tabloda X, Y ve Z ile belirtilen doğal kaynakların kullanımının çevreye olan etkileri işaretlenmiştir. 


Buna göre, X, Y ve Z aşağıdakilerden hangisinde 
doğru olarak verilmiştir? 


X Y Z 


A) Baraj yapımı (o Aşın sulama Oo Sulakalanların 


kurutulması 


B) Taş ocaklar- (Ormanların Yer altı suyunun 


nın işletilmesi (o tahribi aşırı kullanımı 
C) Madenlerin Nöbetleşe Kıyıların dolduişletilmesi ekim tulması 
D) Aşın otlatma O Nadastarımı (Oo Yer altı sularının 
yükselmesi 
E) Kereste Aşırı sulama Oo Buzulların 
üretimi erimesi 


12. Aşağıda verilen yerlerin hangisinde gerçek nüfus 


artışının daha az olması beklenir? 


A) Sulama olanakları gelişmiş ovalarda 

B) Ulaşım açısından önemli kavşaklarda 

C) Hidroelektrik santrallerin bulunduğu yerlerde 
D) Su kaynaklarına yakın alanlarda 


E) Endüstrileşme hızı yüksek kentlerde 


PNÖDAEYALİ 


13. 


14. 


6 LYS DENEME SETİ 


» Xülkesinin ortalama yükseltisi 1100 metre olup, yıllık yağış miktarı 620 mm civarındadır. Ülkede kilometrekareye 112 kişi düşmektedir. Nüfusun 9665'i 
hizmet, 26 25'i sanayi, 96 10'u tarım sektöründe çalışmaktadır. Kişi başına düşen milli gelir 22 500 dolar civarındadır. 


se Y ülkesinin ortalama yükseltisi 650 metre olup, yağış miktarı 1180 mm civarındadır. Ülkede kilometrekareye 340 kişi düşmektedir. Nüfusun 96 75'i hizmet, 36 26'sı sanayi, 264'ü tarım sektöründe çalışmaktadır. Kişi başına düşen milli gelir 28 000 dolar 
civarındadır. 


Buna göre, X ve Y ülkeleri, aşağıdaki kriterlere göre oluşturulacak bölgelerden hangisinde birlikte yer 
alır? 


A) Gelir düzeyi yüksek bölge 

B) Düz ovalık bölge 

G) Seyrek nüfuslu bölge 

D) Yağışlı bölge 

E) Zengin doğal kaynaklara sahip bölge 


Yeryüzünde sıcaklık ovalardan dağlara doğru çıkıldığın- 
da kutuplara yaklaşılıyormuş gibi azalır. 


Aşağıdakilerden hangisi, bu genellemeye bir örnektir? 

A) Denizlerde en soğuk ayın şubat olması 

B) Güneşlenme süresinin kutuplara gidildikçe artması 


C) En yüksek sıcaklıkların dönenceler çevresinde görülmesi 

D) Bir dağ yamacı boyunca bitkilerin yaprak türlerine göre kuşaklar oluşturması 


E) Nemin az olduğu yerlerde sıcaklık farklarının fazla 
olması 


IBVINLAYA BA 
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1. şekil 11. şekil 


Ege Bölgesi'nde 1. şekilde gösterilen dağların uzanışı, İl, şekildeki gibi olsaydı aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmezdi? 


A) Kıyı ile iç kesimler arasında iklim farklılığı artardı. 
B) Doğal liman sayısı azalırdı. 

GC) İzmir Limanı'nın hinterlandı daralırdı. 

D) Kıyı kesimde yağış miktarı değişirdi. 


E) İç kesimlerle ulaşım yoğunluğu artardı. 


16. Türkiye'de 


» Kocaeli; teknoloji ve sanayi kentlerine 
se Zonguldak; maden ve sanayi kentlerine 
e Konya; dini ve kültürel şehirlere 


e Eskişehir; eğitim şehirlerine 
örnek oluşturabilecek fonksiyonlara sahiptir. 


Öne çıkan fonksiyonlarına göre değerlendirildiğin- 
de, aşağıdakilerden hangisi Türkiye'deki bu şehirlerden herhangi biriyle eşleştirilemez? 


A) Essen B) Oxford G) Roma 


D) Paris E) Tokyo 


COĞRAFYA-1 


17. 


18. 


Anadolu'nun birçok kırsal yerinde, yağ üretimi, halı ve 
kilim dokumacılığı, süt ürünleri üretimi daha çok eski 
metotlarla, insan emeğine dayalı olarak yapılmakta ve 
elde edilen yöresel ürünlerden kazanç sağlanmaktadır. 


Yöre halkı için önemli bir gelir kaynağı olan yöresel 
ürünlerin, yöre dışında büyük talep görmesi aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir? 


A) Ürünlerin daha doğal ve kaliteli olmasıyla 
B) Ürünlerin reklamlarla tanıtılmasıyla 
C) Üretim miktarının çok fazla olmasıyla 


D) Yöresel ürün satışının devlet politikalarıyla desteklenmesiyle 


E) Kırsal kesimden kentlere yoğun göçlerin olmasıyla 


e Magmanın yüzeye çıkarak soğumasıyla oluşan bazalt kayaçlar 


e Günlük sıcaklık farkları sonucu bazaltların çatlayarak parçalanması 


e Parçalanan bazaltların Kızılırmak'ın yatağına taşınması 


e Kum boyutuna gelen bazaltların Kızılırmak'ın denize döküldüğü yerde birikmesi 


Yukarıda verilen süreçle, aşağıdaki kavramlardan 
hangisi arasında bir ilişki kurulamaz? 


A) Delta 

B) Mekanik çözülme 
C) Yüzey volkanizması 
D) Erozyon 

E) Peneplen 


6 LYS DENEME SETİ 
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IHVTNİAVA TALE A 


Cn 


19. 


20. 


ğ 


Aşağıdakilerden hangisi küresel ticaretin ortaya çıkması ve gelişmesi üzerinde etkili olan unsurlardan 
biri değildir? 


A) Ham madde, üretim ve pazar alanlarının bulunduğu 


yerlerin farklılık göstermesi 


B) Teknolojinin ve iletişim sistemlerinin gelişmesi ve 
yaygınlaşması 


C) Yerli ürünlere ait panayır ve sergilerin yaygınlaştırı!- 
ması 


D) Gümrük birlikleri ve ortak pazar alanlarının yaygınlaştırılması 


E) Serbest ticaret bölgelerinin arttırılması 


Aşağıda Japonya'nın bazı enerji kaynaklarını aldığı ülkeler ve bu kaynakların dış alım oranları verilmiştir. 


Enerji 
kaynağı 


Dış alım oranı 


Dış alım yapılan ülke 


Suudi Arabistan, 
Endonezya, 
Birleşik Arap Emirlikleri 


Kömür Avustralya, Kanada, ABD 


Tablodaki bilgilere göre, Japonya ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? 


Petrol 


A) Enerji üretiminde dışa bağımlıdır. 

B) Enerji maliyetleri yüksektir. 

C) Denizaşırı ülkelerle ticaret yapmaktadır. 
D) Enerji üretimi azdır. 


E) Enerji üretiminde yerel kaynakların payı düşüktür. 
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21. Aşağıda, sürdürülebilir çevre ile ilgili iki yaklaşım veril-  ! 
miştir. i 
e L. Mumford, “Düşünmeye değer ne varsa hepsi 
ekolojik olmak zorundadır. İnsanın doğasının de- i 
ğişmesi gereklidir.” i 
» M. Bookchin, “Esas kirlilik doğadaki kirlilikle birlik- — | 
, te büyüyen bilinç, zihin ve vicdan kirliliğidir.” i 
Bu yaklaşımlara göre, çevre sorunlarının çözümü |! > li iL 
v i fi Karstik aşınım ve birikim şekilleri yaygındır. 
aşağıdakilerden hangisine dayandırılamaz? Ni ş yayg 
e Endemik bitki tür sayısı fazladır. 
A) Doğa ile insan arasındaki uyumun sağlanmasına e Ulusal ve uluslararası birçok organizasyonun yapıl- 
B) Çevre bilincinin geliştirilmesine dığı merkezler bulunmaktadır. 
: Yaz aylarında sıcaklık ortalaması yüksektir ve ya- 
C) Ekolojik döngülere insan müdahalesinin asgaridü- | i N 7 i Mi 5 
am , ! ğışlar azdır. 
zeye indirilmesine i 
D) ll el ai Bike RE İMRn J Bu özelliklere bağlı olarak yörede, aşağıdaki turizm 
kn de etkinliklerinden hangisinin geliştiği söylenemez? 
E) Çevresel ve ekolojik yaklaşımların ticari kaygıların i 
önüne geçmesine il A) Kongre turizmi B) Botanik turizmi 
i G) Deniz turizmi D) Termal turizm 
' E) Yer şekilleri turizmi 
çi! 
İY! 
& 
z 
— 
> 
22. |. Üçtarafının denizlerle çevrili olması kıyılarda balık- 24. Gelişmiş ülkelerin nüfus artış hızını yükseltmeye yö- 


çılık ve turizmin gelişmesini sağlamıştır. 


Ii. Orta Doğu ve Hazar Bölgesi ülkelerine komşu olması petrol, doğal'gaz gibi kaynakların batıya taşınmasında bir enerji koridoru olmasını sağlamıştır. 

Ili. İki kıtanın arasında köprü durumunda olması transit taşımacılık için uygun ortam oluşturur. 


MW. Türkiye arazisinin büyük bir kısmının dağlık ve engebeli olması tarım, sanayi ve ulaşım faaliyetlerini 
olumsuz yönde etkilemiştir. 


nelik politikalar uygulamasında, 


I. iş gücü ihtiyacını karşılama oranının düşük olması 
Il. nüfusun hızla yaşlanması 
Il. nüfusun ülke geneline dağılımının düzensiz olması 
IV. nüfus yoğunluğunun düşük olması 


durumlarından hangileri etkilidir? 


A)iveli B) ivellli O) li ve ll! 
Yukarıdakilerden hangileri Türkiye'nin jeopolitik koğ 
numuyla doğrudan ilgilidir? Le e 
A) i veli B) ivelil O) livelil 
D) li ve IV E) İll ve İV 
6 LYS DENEME SETİ 6 GOĞRAFYA-1 


EDEBİYAT-COĞRAFYA SINAVI 
COĞRAFYA-1 TESTİ 


1. Bu testte 24 soru vardır. 


2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Coğrafya-1 Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 


3. Bu testin cevaplama süresi 35 dakikadır. 


Dünya üzerinde değişik özelliklere sahip pek çok şehir 
bulunmaktadır. Şehirlerin gelişip küresel etkiye sahip 
olmalarında bazı koşullar etkilidir. Bu koşullara sahip 
şehirler hem hızlı gelişmekte hem de etki alanları diğer 
şehirlere oranla daha geniş olmaktadır. 


Buna göre, aşağıdakilerden hangisi bir şehrin küresel boyut kazanmasında etkili olan faktörlerden biri değildir? 

A) Uluslararası kongrelerin düzenlenmesi 

B) Büyük borsa ve finans merkezine sahip olması 

C) Ekvator'a yakınlığı 


D) Jeopolitik konumu 


Akarsuyun yatağının deniz seviyesine yakın, az eğimli 
bir profil kazanmasına denge profili denir. Denge profiline ulaşmış akarsular Üzerinde ulaşım ve taşımacılık 
yapılabilir. 


Buna göre, aşağıdakilerden hangisi bir akarsuyun 
denge profiline ulaşmasını kolaylaştıran durumlar 
arasında yer almaz? 


A) Deniz seviyesinin yükselmesi 

B) Arazinin tektonik hareketler sonucu çökmesi 
C) Erozyonun şiddetli olması 

D) Arazinin epirojenik hareketlerle alçalması 


E) Akarsu yatağının granit ve bazaltlardan oluşması 


IMYINAYA WI 


E) Evrensel değerleri barındırması 


4. o Orta Doğu'nun tarih boyunca dünyanın önemli bölgelerinden biri olmasında aşağıdakilerden hangisi 
2. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'nin jeopolitik önemi etkili olmamıştır? 
üzerinde daha az etkilidir? 


A) Kutsal mekânların bulunması 


Gİ VYVCO prarnak GETİ 


A) Transit ticaret 
B) Su kaynakları 
G) Petrol ve doğal gaz boru hatları 
D) Tarım ürünleri 


E) İstanbul ve Çanakkale boğazları 


B) Dünya petrol rezervlerinin büyük bölümüne sahip 
olması 


C) Ticaret yollarının kavşak noktasında olması 
D) Zengin su kaynaklarının bulunması 


E) Kültürel ve tarihi değerler bakımından zengin olması 


POĞDBAEVALİ 


Basınç ile ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi, ayraç içindeki nedene bağlı olarak oluşmamıştır? 


A) Ekvatoral bölgede basınç değerlerinin düşük olması (sıcaklık) 

B) Ocak ayında Sibirya'daki basınç değerlerinin yüksek olması (mevsim) 


C) 30“ enlemlerinde basınç değerlerinin yıl boyunca 
yüksek olması (Dünya'nın günlük hareketi) 


D) Uludağ'ın zirvesindeki basınç değerinin deniz kıyısındakinden düşük olması (yükselti) 


E) Kutup çevresinde basınç değerlerinin sürekli yüksek olması (yer şekilleri) 


Ekvator 


Yukarıda üretim ve pazar alanları verilen bölgelerden 
hangisinin, petrolde dışa bağımlılığının daha fazla olduğu söylenebilir? 


A) Bağımsız Devletler Topluluğu (o B) Afrika 


C) Avustralya D) Kuzey Amerika 


E) Latin Amerika 
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Küresel çaptaki örgütlere üye olan ülkeler birbirinden 
uzak bölgelerde bulunabilirken, bölgesel örgütler genellikle yakın çevredeki ülkelerden oluşmaktadır. 


Buna göre, bölgesel örgütlere üye olan ülkelerin 
aşağıdakilerden hangisi bakımından daha benzer 
olduğu söylenebilir? 


A) Turizm potansiyeli 

B) Enerji kaynakları 

C) Siyasi ve ekonomik çıkarlar 
D) Yüzey şekilleri 


E) Nüfus miktarı 


Yukarıdaki Türkiye haritasın- 
da numaralı dağlık alanlardan 
hangisinde, yandaki topoğrafya haritasındakine benzer 
bir yer şeklinin bulunduğu 
söylenebilir? 


A)I B)Il ojlli D) IV EV 


COĞBAEFYA-İ 


Malthus'a göre, çevre sorunlarının merkezinde nüfus 
artışı olgusu yatmaktadır ve çözümü de bu sorunun giderilmesine bağlıdır. 


Buna göre, aşağıdakilerden hangisinin artması Üüzerinde nüfus artışının etkisi daha azdır? 


A) Tüketilen su miktarı 

B) Ulaşımda kullanılan araç sayısının 
C) Genetiği değiştirilmiş organizmaların 
D) Doğal kaynak kullanımının 


E) Nükleer silahlanma ve nükleer deneylerin 


10. Aşağıdaki şekilde belli bir günde aydınlanma çizgisinin 


Türkiye üzerindeki konumu gösterilmiştir. 


Buna göre, haritada gösterilen konumda iken Türkiye'de aşağıdakilerden hangisi yaşanmaz? 


A) Marmara ve Ege kıyılarında güneş henüz doğmamıştır. 


B) Yaz mevsimi yaşanmaktadır. 


C) Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'daki gündüz süresi diğer bölgelere oranla daha uzundur. 


D) Ege kıyılarında gündüz süresi kuzeye doğru uzamaktadır. 


E) Gündüz süresi 12 saatten uzundur. 
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Sanayi Devrimi ile başlayan ve içinde bulunduğumuz 
yüzyılda daha da düşen ölüm hızı, ülkelerin ortalama 
ömür beklentisini gün geçtikçe artırmaktadır. 


Ortalama ömür beklentisinin sürekli artması aşağıdakilerden hangisi ile ilişkilendirilemez? 


A) Beslenme koşullarının iyileşmesi 
B) Sağlık hizmetlerinin yaygınlaşması 
C) Eğitim seviyesinin yükselmesi 

D) Transit taşımacılığın gelişmesi 


E) Yaşam standardının yükselmesi 


Haritada numaralandırılarak gösterilen yerlerden, 


* "deçay 
* İl'de kağıt 


» ll'te konserve 
fabrikaları bulunmaktadır. 


Bu fabrikaların belirtilen yerlerde kurulmasında aşağıdakilerden hangisinin etkisi daha fazladır? 


A) Ham madde kaynaklarının bulunması 
B) Sermayenin yeterli olması 

C) Devletin teşvik uygulamaları 

D) İş gücünün fazla olması 


E) Pazarlama olanaklarının gelişmiş olması 
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Türkiye linyit yatakları bakımından oldukça zengin bir 
ülkedir. Birçok yörede linyit rezervi bulunmaktadır. 


Bu durum üzerinde, Türkiye'nin aşağıdaki özelliklerinden hangisi etkili olmuştur? 


A) Volkanik oluşumlu arazilerin bulunması 

B) Yer şekillerinin engebeli olması 

G) İklim çeşitliliğinin fazla olması 

D) Ili. zamanda oluşan arazilerin geniş yer kaplaması 


E) Şiddetli depremlerin meydana gelmesi 


Himalaya Dağları, Asya'nın çatısı ve dünyanın en yüksek sira dağlarıdır. Nepal ile Çin arasında doğal bir sınır oluşturan Himalayalar'daki Everest Tepesi 8882 metre yüksekliği ile dünyanın en yüksek zirvesidir. 1,5 milyar insanın yaşamasında en önemli etken olan akarsuları besleyen buzulların yer aldığı Himalayalar, coğrafi 
konumuna bakıldığında kıta hareketleri nedeniyle hala 
yükselmeye devam eden bir kara parçasıdır. 


Parçadaki bilgilere göre, aşağıdakilerden hangisine 
kesin olarak ulaşılamaz? 


A) Himalayalar'ın yüksek kesimlerinde buzul şekillerinin bulunduğuna 


B) Hindistan levhasının kaymaya devam ettiğine 
C) Himalayalar'da dağ sporlarının yaygın olduğuna 


D) Himalayalar'ın birden fazla ülkenin sınırları içerisinde yer aldığına 


E) Himalayalar'dan kaynağını alan akarsuların çevresinde nüfus miktarının fazla olduğuna 
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Doğuda Çin'den başlayıp, batıda Bosna - Hersek ve 
Macaristan'a kadar olan bölgede yapılan arkeolojik 
kazılarda, Türk kültürüyle ilgili eserlerin bulunması 
aşağıdakilerden hangisini kanıtlar? 


A) Kültürel eserlerin iyi korunduğunu 

B) Bozkır kültürünün etkisinde kaldığını 
C) Göçebe yaşam tarzını benimsediğini 
D) Geniş bir coğrafyaya yayıldığını 

E) Bu bölgede yerleşik hayat yaşadığını 


Ii. Düz ve hafif eğimli arazi 
li. Orta eğimli, hafif dalgalı arazi 
IN. Çok eğimli arazi 


W. Sarp arazi 


Yukarıda Türkiye'ye ait arazi yapılarından hangisinin özelliği aşağıda yanlış verilmiştir? 


Arazi Özellik 

A) l İzohips eğrileri arasındaki mesafe 
fazladır. 

B) Il Gerçek alan ile izdüşüm alan arasındaki fark azdır. 

Cc) nl Akarsular rafting sporu ve enerji 
üretimine elverişlidir. 

D) V Ekonomik faaliyetlerde kullanılmayan araziler grubunda yer alırlar. 

E) | Tarım, ulaşım ve sanayi faaliyetleri 


ile nüfusun en yoğun olduğu arazilerdir. 
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Aşağıda haritada beş bölge numaralanmış ve bu bölgelerin dördüne ait nüfus özellikleri verilmiştir. 


e Sıcaklık ve nem oranını fazla olduğundan yerleşme 
sınırı yüksektir. 


e Deniz turizminin gelişmiş olmasına bağlı olarak yaz 
mevsiminde nüfus miktarı önemli oranda artmaktadır. 


e Okyanus akıntılarının etkisiyle ılıman iklim özelliklerinin görülmesi, bölgedeki nüfusun kıyı ve güney 
kesimlerde yoğunlaşmasında etkili olmuştur. 


e Verimli toprakların ve su kaynaklarının varlığı, geçmişten günümüze yerleşim alanı olmasında etkili 
olmuştur. 


Buna göre, numaralı bölgelerden hangisinin özelliği verilmemiştir? 


Al B) Il C) Il D) iV EV 


* Yoğun sanayi faaliyetleri 
* Tarımsal faaliyetlerde aşırı su kullanımı 
* Sulak alanların kurutulması 


* Bitki örtüsünün tahribi 


Yukarıdaki olayların tamamının aşağıdakilerden hangisine neden olduğu söylenebilir? 


A) Kütle hareketlerine 

B) Tarımsal üretimin azalmasına 

C) Su döngüsünde bozulmalara 

D) Suların kimyasal özelliğinin değişmesine 


E) Deltalarda verim düşüklüğüne 
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sı 


19. Aşağıdaki tabloda X, Y ve Z çevre sorunlarının bazı so- 


20. 


nuçları verilmiştir. 


Sonuçlar 


ne neden olur. 


Buna göre, X, Y ve Z ile belirtilen çevre sorunları 
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? 


X Y Z 
A) Radyoaktif Orman Asit 
kirlenme tahribi yağmurları 
B) Seskirliliği Küresel Ozon 
isinma seyrelmesi 
C) Ozon Asit Besin kirliliği 
seyrelmesi yağmurları 
D) Havakirliliği Küresel Orman tahribi 
ısınma 
E) Toprak Gaz atıklar Hava kirliliği 
kirliliği 


Avrupa ve Amerika'da 150-200 yıla yayılan sanayileşme, şehirleşme ve göç, Türkiye'de 50 yılda gerçekleşmiş, bu durum beraberinde çarpık kentleşme sorununu da ortaya çıkarmıştır. 


Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de yoğun göç ve 
çarpık kentleşmenin nedenlerinden biri değildir? 


A) Kırsal kesimdeki sosyal olanakların sınırlı olması 


B) Kırsal kesimlerde toprakların erozyonla verimsizleşmesi 


C) Kentlerin geniş alanlara yayılması 
D) Kırsal kesimlerdeki yatırımların yetersiz olması 


E) Kentlerde yaşam standardının daha yüksek olması 
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ABD'nin Kaliforniya eyaletine bağlı bir şehir olan San- 
ta Monica'da yerel yönetim çevrenin korunmasi için satın alma politikaları ile ilgili bir proje geliştirdi. Proje çerçevesinde temizlik malzemeleri, motor yağı, kimyasal 
maddeler, kağıt ve boya gibi malzemelerin alımında 
çevre dostu ürünler tercih edildi. Bu proje ilaç kullanımını azaltmak ve ilaçların su kaynaklarına zarar vermesini önlemek amacıyla başlatıldı ve sonuç olarak başarı olundu. 


Aşağıdakilerden hangisi bu projenin sonuçlarından 
biri olamaz? 


A) Tehlikeli madde kullanımı azalmış, çevre dostu ürünlerin kullanımı artmıştır. 


B) Zararlılarla mücadelede ilaç kullanımı azalmış, alternatif çözümler geliştirilmiştir. 


G) Su kaynakları korunmuş balık ve diğer canlıların sayısında artış gözlemlenmiştir. 


D) Endüstri ürünlerinin dış satımı artmıştır. 


E) Hem halk hem de çalışanlar için daha güvenli ve 
sağlıklı bir çevre oluşturulmuştur. 


Aşağıdakilerden hangisi yerkabuğu hareketlerine bağ- 
li olarak meydana gelen olayların, iklim koşulları üzerindeki etkisine örnek olarak verilebilir? 


A) 2004 yılında Güneydoğu Asya'da meydana gelen 
tsunamide 300 binden fazla insanın ölmesi 


B) 1883 yılında Endonezya'da Krakatau Yanardağı'nın 
püskürmesi sonucunda atmosferin alt katlarında sicaklığın 0,1 ile 0,3 *C düşmesi ve bu soğumanın yaklaşık iki yıl hissedilmesi 


G) 1991 yılında Filipinlerde volkan püskürmesine bağ- 
li olarak yaşanan çamur akıntısının kütle hareketlerine neden olması 


D) 1912 yılından bu yana Klimanjaro'daki karların yarıdan fazlasının erimesi 


E) Antarktika kıtasında 50 yıl öncesine göre kış aylarındaki sıcaklığın yaklaşık 5,5 *C artması 
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“Yurdun kuzey kesimleri parçalı bulutlu, Marmara'nın 
doğusu ve Karadeniz yer yer sağanak yağışlı, diğer yerler parçalı bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklığı kuzey kesimlerde biraz azalacak, diğer yerlerde ise pek 
fazla değişmeyecek. Rüzgâr kuzey ve batı yönlerden 
hafif, ara sira orta kuvvette esecek." 


Yukarıdaki hava tahmininde, 


I. kuzey ve kuzeybatıdan yağışlı hava kütlelerinin geldiği 
Il. sıcaklıkların mevsim normallerinde seyrettiği 


lil. kuzey ve batı kesimlerde yüksek basınç alanlarının 
bulunduğu 


yorumlarından hangilerini doğrulayacak bilgi yoktur? 


A) Yalnız | B) Yalnızil G) Yalnız Ili 


D)iveli E)ivelli 


* Türkiye'de Akdeniz, Karadeniz ve karasal iklim koşulları yaşanır. 


* Türkiye'de üzüm ve elma bütün bölgelerde yetiştirilir. 


Yukarıda verilenlere göre, aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? 


A) Türkiye'de iklim çeşitliliği fazladır. 


B) Üzüm ve elma farklı iklim koşullarında yetiştirebilmektedir. 


C) Türkiye'de birbirinden farklı iklim koşullarının yaşanması tarım ürünü çeşitliliğinin fazla olmasını sağlamıştır. 


D) Üzüm ve elma hem yaz kuraklığına hem de düşük 
kış sıcaklıklarına dayanıklıdır. 


E) Üzüm ve elmanın üretim miktarı diğer ürünlerden 
fazladır. 


COĞRAFYA-1 
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EDEBİYAT-COĞRAFYA SINAVI 
COĞRAFYA-1 TESTİ 


1. Butesite24 soru vardır. 


2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Coğrafya-i Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 


3. Bu testin cevaplama süresi 35 dakikadır. 


Türkiye'deki toprak çeşitlerini araştıran bir kişi, araştırma yaptığı alandaki toprak ile ilgili, 


e Humus bakımından fakirdir. 
e Tuz ve kireç oranı fazladır. 
e Tahıl tarımına elverişlidir. 


e Bozkırlar altında gelişmiştir. 


şeklinde sonuçlara ulaşmıştır. 


Bu kişi aşağıdaki yerlerden hangisinde araştırma yapmış olamaz? 


A) Aksaray Ovası'nda 

B) Çarşamba deltasında 
C) Malatya Havzası'nda 
D) Haymana Platosu'nda 


E) Konya Ovası'nda 


Türkiye 26" - 459 doğu boylamları ile 209 - 25“ kuzey 
enlemleri arasında olsaydı, aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmezdi? 


A) Sıcaklık ortalamaları artardı. 

B) Yazın gündüz süresi daha uzun olurdu. 

G) Kış turizminin yapılabileceği alanlar azalırdı. 

D) Kıyılarda deniz turizminin süresi daha uzun olurdu. 


E) Yıllık sicaklık farkları azalırdı. 


UHVİNLAVA BALA 


o Taç Mahal 

o Artemis Tapınağı 

o Babil'in Asma Bahçeleri 
Petra Antik Kenti 
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Yukarıda verilen yerlerle ilgili; 


I. Asya'da bulunmaları 


li. Antik Çağ'da dünyanın Yedi Harikası arasında yer 
almaları 


iH. Aynı yüzyılda yapılmış olmaları 


özelliklerinden hangilerinin ortak olduğu söylenemez? 


A) Yalnız! B) Yalnız li C) ivelil 


D) ivelil E) il ve ill 


I. Zonguldak çevresi 
11. Elazığ çevresi 
Ii. Konya çevresi 


IV. Edirne çevresi 


Yukarıda verilen alanlardan hangileri maden bölgesi olarak sınıflandırılabilir? 


Ajiveli B) ivelii G) Ive IV 


D) Il vel ili E) Il ve IV 
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İl ve ilçe merkezleri | Belde ve köyler | 


2010 2010 
Artvin .| 89960 91886 | 74789| 74508 
Bayburt 37 537 40354 | 36875 | 36370 


Rize 197 520 | 202636 (122117 (120376 


Trabzon 415 652 | 421504 | 348 362 (335 849 


Gümüşhane | 61 162 64 082 | 68456| 68292 


Yukarıdaki tabloda Doğu Karadeniz'deki bazı illerin 2010 
ve 2011 yıllarındaki il ve ilçe merkezleri ile belde ve köylerindeki nüfus miktarı verilmiştir. 


Tablodaki bilgilere göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir? 


A) Kent nüfus oranının en az olduğu il Rize'dir. 


B) 2011 yılında bir önceki yıla göre bütün illerde toplam nüfus miktarı artmıştır. 


C) Trabzon, Artvin ve Rize'deki kırsal kesimlerde dağınık, Gümüşhane ve Bayburt'takilerde ise toplu yerleşmeler yaygındır. 


D) Verilen yıllar arasında tüm illerin kırsal nüfus miktarları azalmıştır. 


E) Her iki yılda da bütün illerde kenisel nüfus miktarı 
daha fazladır. 


Dünyada insan yaşamının başlangıcından günümüze 
kadarki süreçte bitki çeşitliliği büyük ölçüde azalmıştır. 


Aşağıdakilerden hangisi bitki çeşitliliğinin azalmasının nedenlerinden biri değildir? 

A) Meraların aşırı otlatılması 

B) Şehirleşme 

C) Yeni tarım alanları açma 

D) Savaşlar ve orman yangınları 


E) Sağanak yağışlar 
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Aşağıda iki faktörün neden olduğu durumlar verilmiştir. 


Ii. Faktör: Aynı enlemde yer alan kıyı bölgelerle iç bölgelerin sıcaklıkları farklıdır. 


Il Faktör: Güney Yarım Küre'nin 9619'u karalarla kaplıyken Kuzey Yarım Küre'nin 9639'u karalarla kaplıdır. 


Buna göre, aşağıdaki özelliklerden hangisinin ortaya 
çıkmasında etkili olan faktör yanlış eşleştirilmiştir? 


Özellik Faktör 


A) Kuzey Yarım Küre'nin yıllık sıcaklık ortalamasının daha yüksek olması 

B) Kış mevsiminde denizden esen rüzgârların tlıtıcı etki yapması 

C) Kuzey Yarım Küre'de karasal bölgelerde en sıcak ayın temmuz, denizel böl- I 
gelerde ise ağustos olması 

D) İzoterm eğrilerinin Güney Yarım Küre'de daha düzenli uzanması 

E) Küzey Yarım Küre'de nüfus ve yerleş- 


melerin güney yamaçlarda daha yo- i 
ğun olması 


Avrupa'nın en büyük sanayi bölgelerinden olan Ruhr 
havzasındaki Essen şehri 18. yüzyılda küçük bir şehir 
iken çevresindeki geniş kömür yataklarına bağlı gelişmiş ve nüfusu artmıştır. 


Türkiye'de, aşağıda verilen şehirlerden hangisinin 
gelişim süreci Essen şehriyle benzerlik gösterir? 


A) Antalya B) Gaziantep 


G) İzmir D) Zonguldak 


E) Mersin 
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Bölgesel kalkınma planlarının genel amaçlarından biri 
de özel sektöre yeni yatırım alanları açmak, uzun ve orta vadeli bölgesel kalkınma planları hazırlamak ve geri 
kalmış bölgelerde yatırım alanları oluşturmaktır. 


Buna göre pamuklu dokuma fabrikası kurmak isteyen bir iş adamının aşağıdaki bölgesel kalkınma projelerinden hangisinin uygulandığı yörelere yatırım 


yapması daha uygun olur? 


A) DAP (Doğu Anadolu Projesi) 

B) Yeşilirmak Havzası Gelişim Projesi 

C) KOP (Konya Ovası Projesi) 

D) GAP (Güneydoğu Anadolu Projesi) 

E) ZBK (Zonguldak - Bartın - Karabük Projesi) 


Tilkilerin dünyanın çeşitli bölgelerinde ekolojik bakimdan dengeli bir yaşam sürmesi, değişik vücut yapılarıyla ilgilidir. Kutup bölgelerinde şişman bir vücut, küt 
kuyruk ve küt kulağa sahip olan tilkiler, vücutlarındaki 
yağları yakarak bol enerji kazanmakta, öte yandan küt 
çene, kulak ve kuyruk gibi organları enerji kaybını önlemektedirler. Çölde yaşayan tilkiler aşırı sıcağa dayanabilmek için zayıftırlar ve vücut sıcaklığını kolayca dağıtabilmek için sivri kulak, çene ve kuyruğa sahiptirler. 
Ilıman bölge tilkisi ise bu iki yapı arasında bir vücut şekline sahiptir. 


Parçada anlatılan durum, aşağıdakilerden hangisini ,örneklendirir? 


A) Enerjinin beslenme yoluyla bir canlıdan diğerine aktarımını 


B) Aynı tür canlıların farklı iklim koşullarına adaptasyonunu 


C) Küresel ısınmanın canlı yaşamı üzerindeki etkisini 


D) Biyolojik çeşitliliği tehdit eden insan kaynaklı faktörleri 


E) Bir ekosistemde bulunan canlı ve cansız varlıklar 
arasındaki ilişkiyi 
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IHYINAVA PAL 


(e) 


11. 


Doğa olaylarının bir yerde normal sürecin dışına çıkarak o güne kadar görülmeyen ya da çok seyrek görü- 


len olaylar şeklinde gerçekleşmesine “ekstrem olaylar” 
denir. 


Aşağıdakilerden hangisi ekstrem doğa olaylarının 
niteliğini belirtimede kullanılan ifadelerden biri değildir? 

A) En fazla yağış 

B) En soğuk kış 

GC) En hızlı rüzgâr 

D) En uzun gündüz 


E) En sıcak yaz 


12. Aşağıdaki haritada, Türkiye'de yıllık ortalama yağış miktarının dağılışı gösterilmiştir. 


LI 300 mm'den az 
(| 300-400 mm 
İEZI 400-600 mm 
| 600-800 mm 


800-1200 mm 
1200-1400 mm 
1400 mm'den fazla 


Haritadan yararlanılarak aşağıdakilerden hangisine 
ulaşılamaz? 


A) Kıyılarda yağış miktarı iç kesimlere göre fazladır. 


B) Kıyılardaki dağların denize bakan yamaçları, iç kesimlere bakan yamaçlara göre daha fazla yağış almaktadır. 


GC) En az yağış Tuz Gölü çevresinde düşmektedir. 
D) Batıdan doğuya doğru yağış miktarı azalmaktadır. 


E) Yerşekillerinin dağılışı yağışın dağılışında etkili olmaktadır. 


COĞRAFYA-1 


i 
i 
i 
i 
i 
; 


13. 


14. 


6 LYS DENEME SETİ 


İnsanlar, verimli tarım alanlarını yerleşim birimlerine çevirebilmek için doğal drenajı değişikliğe uğratmışlar, nehir kenarları boyunca setler yaparak taşkın ovalarına 
yerleşmişlerdir. Oysa ki bu setler olmasa ya da yapılmasa, taşkın ovaları taşkın sularını daha geniş alana 
yayarak gücünü ve yüksekliğini azaltacaktır. Bir nehrin 
kenarları setlerle çevrildiğinde suyun akışı daha hızlanır ve nehrin taşıdığı alüvyonlar depolanamaz, setin içinde kalan dar kanalda birikir. Zamanla bu birikinti nehrin yüksekliğini çevresindeki alana göre arttırır. Bu durum taşkın ovasına kurulmuş olan yerleşme için felaket 
riskini de beraberinde getirmektedir. 


Parçaya göre, nehir kenarlarına setlerin yapılması 
aşağıdakilerden hangisine neden olmaz? 


A) Verimli arazilerin daralmasına 

B) Nehir yatağının dolmasına 

C) Taşkın riskinin artmasına 

D) Suyun kirlilik düzeyinin yükselmesine 


E) Nehir ekosisteminin bozulmasına 


“Türkiye'de tarım alanlarında kullanılan traktör sayısı ne 
denli artarsa artsın, tarım alanlarında hayvan gücüne 
duyulan ihtiyaç ortadan kalkmayacaktır.” diyen bir kişi, yörelerin topoğrafya haritalarında aşağıdaki yerlerden hangisini bu görüşüne kanıt olarak gösterebilir? 


A) En yüksek izohipsin geçtiği yerleri 

B) İzohipslerin birbirine çok yaklaştığı yerleri 

G) İzohips aralıklarının en geniş olduğu yerleri 

D) İzohipsler arası yükselti farkının fazla olduğu yerleri 


E) İzohipslerin denize doğru çıkıntı yaptığı yerleri 


IYVINLAYA AAA 


m 


15. Türkiye'nin, 


» Karadeniz Ekonomik İşbirliği, NATO ve İslam İşbirliği Teşkilatı üye olması 


e Kafkasya, Orta Asya ve Orta Doğu'daki petrol ve 
doğal gazın batıya ulaştırıldığı güzergah üzerinde 
bulunması 


e Karadeniz havzasının sıcak denizlere açıldığı noktada bulunan İstanbul ve Çanakkale boğazlarına 
sahip olması 


özellikleri aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir? 


A) Coğrafi konumu 

B) Yüz ölçümünün büyüklüğü 

C) Üç tarafının denizlerle çevrili olması 

D) Yer altı ve yer üstü kaynaklarının çeşitliliği 


E) Köklü tarihi geçmişi 


16. Son yıllarda insanlar teknolojinin gücüyle doğal koşul- 


lara daha çok müdahale etmiş ve doğayı değiştirmişlerdir. 


Buna göre, aşağıdakilerden hangisi doğal koşullar- 
da değişikliğe neden olmamıştır? 


A) Panama Kanalı'nın açılması 


B) Japonya'da ormanların büyük bölümünün ağaçlandırmayla oluşturulması 


C) Alp dağlarındaki kayak merkezlerine ulaşımın kara 
yoluyla sağlanması 


D) Kara parçalarının tüp geçitlerle birbirine bağlanması 


E) Hidroelekirik ve termik santraller kurularak elektrik 
üretilmesi 


COĞRAFYA-1 


17. 


18. 


19. 


6 LYS DENEME SETİ 


Dalga aşındırması sonucu oluşan falezlerin, 


I. dalmaçya 
Ii boyuna 
MH. limanlı 
MV. haliçli 


kıyı tiplerinden hangilerinde daha fazla görülmesi 
beklenir? 


A) ivelli B) ivelli C) li veli 


D) il ve V E) Ili ve IV 


Gelgit enerjisi, suların yükselip alçalması sırasında oluşan dalgalardan elde edilir. 


Buna göre, aşağıdaki yarım adalardan hangisinin kıyılarında gelgit enerji potansiyeli daha düşüktür? 


A) İskandinavya B) Mora GC) İber 


D) Hint E) Florida 


Şehirsel arazi sıkıntısı çeken bazı ülkeler denizi doldurarak bu sıkıntıyı azaltma yoluna gitmişlerdir. 


Aşağıdakilerden hangisi bu uygulamaların olumsuz 
sonuçlarından biri değildir? 


A) Kıyıların betonlaşması 

B) Kumsalların yok olması 

G) Kıyıların kirlenmesi 

D) Kıyılardaki canlı yaşamının yok olması 


E) Yeni istihdam alanlarının oluşması 


IKVONLAVA YAA A 


(1 
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20. Nüfus ve yerleşme ile ilgili, aşağıdaki özelliklerden 


21. 


hangisinin ait olduğu yer doğru olarak verilmiştir? 


Özellik Yer 


A) Sıcaklık ve yağışın fazla olmasına bağlı olarak gür ormanların bulunması nedeniyle seyrek nüfuslanmıştır. 


Himalaya Dağları 


B) Kara ve deniz dağılışına bağlı 
olarak eski yerleşmelerin bulunduğu kıtalardan uzak olması nüfusun seyrek olmasına neden olmuştur. 


Grönland Adası 


C) Yükseltinin az, iklimin ılıman ve O Nil Havzası 
endüstriyel gelişme düzeyinin 
yüksek olması nüfusun yoğun 
olmasını sağlamıştır. 

D) Yüksek enlemlerde yer alması- Oo Antarktika 


na bağlı olarak iklim koşullarının 
elverişsizliği, bilimsel araştırma 
istasyonları dışında sürekli yerleşmeyi engellemiştir. 


E) Alüvyal toprakların ve sulama 
olanaklarının fazla olması tarıma bağlı yerleşmeleri yaygınlaştırmıştır. 


Amazon Bölgesi 


e Nil vadisi 
© Sarı Irmak çevresi 


o Ganj deltası 


Aşağıdakilerden hangisi, yukarıda verilen yerlerin 
ortak özelliklerinden biri değildir? 


A) Nüfus yoğunluğunun fazla olması 

B) Dünya'daki ilk yerleşim alanlarından olmaları 
C) Verimli tarım topraklarının bulunması 

D) İklimlerinin insan yaşamına elverişli olması 


E) Aynı kıtada bulunmaları 


i 


| 


22. 


23. 


Ülkeler arası ekonomik faaliyetlerin, ticaret ve ulaşımın 
artması uluslararası ilişkilerin gelişmesinde etkili olmuştur. Bu ilişkilerin gelişmesiyle küresel ve bölgesel çap- 
ta birçok ekonomik örgüt kurulmuştur. 


Buna göre, ekonomik örgütlerin kurulma amaçları 
arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur? 


A) Sermaye dolaşımını sağlamak 
B) Yabancı yatırımları çekmek 

C) Ekonomik büyümeyi sağlamak 
D) Kalkınmayı hızlandırmak 


E) Demografik harcamaları artırmak 


Küresel iklim değişikliklerine bağlı olarak yükselen sıcaklıkların tropik bölgelerde ürün kaybına neden olması beklenirken, soğuk bölgelerin bir kısmının tarım için 
elverişli hale geleceği öngörülmektedir. 


Buna göre gelecekte, aşağıdaki yerlerden hangisinde tarımsal üretimin artması beklenmez? 


A) Grönland Adası 
B) Sibirya 

G) Kanada'nın kuzeyi 
D) Kuzey Afrika 

E) İskandinavya 


6 LYS DENEME SETİ 


YUYTNAVA MMA 


>> 


24. 


I. Akdeniz kıyılarında yazları kurak, kışları ılık ve yağışlı, 

Il. Doğu Karadeniz kıyılarında her mevsimi yağışlı, yazları serin, kışları ılık, 


IN. İç Anadolu'da yazları sıcak ve kurak, kışları soğuk 
ve kar yağışlı, 


iklim özelliklerinin, Dünya'da görüldüğü alanlar aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak gösterilmiştir? 


COĞRAFYA-1 


BİYAT-COĞRAFYA SINAVI 


COĞRAFYA-1 TESTİ 


1. Bu testte 24 soru vardır. 


2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Coğrafya-1 Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 


3. Bu testin cevaplama süresi 35 dakikadır. 


Jeotermal enerji, yer kabuğunun işletilebilir derinliklerinde birikmiş olan ısının oluşturduğu enerjidir. Bu Isı, 
yeryüzüne doğrudan sıcak su ya da buhar olarak ulaştığı gibi sondajla da çıkarılabilir. 


Aşağıdakilerden hangisi, jeotermal enerjinin kullanıldığı alanlardan biri değildir? 


A) ABD'de bazı şehirlerde konutların ısıtılmasında 

B) İzlanda'da hava alanlarındaki pistlerin ısıtılmasında 
C) Batı Anadolu'daki seraların ısıtılmasında 

D) Fransa'nın Manş kıyılarındaki enerji tesislerinde 


E) Denizli Sarayköy'deki elektrik santralinde 


Geçmişte nüfus artış hızını yükseltmeye yönelik politika izleyen bir ülke, sonraki yıllarda nüfus artış hızını düşürmeye yönelik politikalar uygulamıştır. © 


Bu politikalarla ülkede aşağıdakilerden hangisinin 
hedeflendiği söylenebilir? 


A) Kalkınma düzeyini yükseltmek 

B) Enerji tüketimini azaltmak 

C) Ham madde dış satımını artırmak 
D) Kırsal yerleşmeleri azaltmak 


E) Nüfusun yaş ortalamasını düşürmek 


6 LYS DENEME SETİ 


IUYINLAVA IMA 


Atmosferde toz, duman, gaz, koku ve subuharı şeklinde bulunabilecek kirleticilerin insanlara ve diğer canlılara zarar verebilecek boyuta ulaşmasına hava kirliliği 
denir. 


Aşağıdakilerden hangisi hava kirliliğine neden olmaz? 


A) Volkanik patlamalar 

B) Topraktaki ilaç kalıntıları 
C) Sanayi tesisleri 

D) Orman yangınları 


E) Ulaşım araçları 


Bir bölgenin coğrafi koşulları ve nüfus miktarı, o bölgedeki büyük şehirsel yerleşmelerin sayısını etkilemektedir. 


Buna göre, aşağıda verilen bölgelerin hangisinde 
büyük şehir yerleşmelerinin daha yaygın olması beklenir? 

A) Çin'in batı bölgesi 

B) Kuzey Afrika bölgesi 

C) Aşağı Amazon bölgesi 

D) Kanada - ABD sınırındaki Göller bölgesi 

E) Sibirya bölgesi 


COĞRAFYA-1 


5. o Aşağıdaki tabloda dört bölgede çıkarılan yer altı kaynakları verilmiştir. 


Petrol 


Bu kaynakların oluştukları jeolojik dönem ve oluşumuna etki eden faktörler göz önüne alındığında, aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? 


A) 1. velll. bölgedeki yer altı kaynakları aynı jeolojik dönemde oluşmuştur. 


B) Il. bölgede volkanik faaliyetler etkili olmuştur. 
G) IV. bölge birinci jeolojik zamanda oluşmuştur. 


D) I., İl. ve İV. bölgedeki yer altı kaynakları elektrik üretiminde kullanılabilir. 


E) Bölgelerdeki yer altı kaynaklarının tümü organik kökenlidir. 


6. e İnsanlar tarih boyunca ihtiyaçlarını karşılamak için çeşitli doğal kaynakları kullanmışlar, bu doğal kaynakları 
kullanırken de yaşadıkları çevrede bazı değişiklikler yapmışlardır. 5 


Aşağıdakilerden hangisi bu değişikliklere örnek olarak gösterilemez? 


A) İngiltere ile Fransa arasında Manş Tüneli'nin yapılması 

B) Norveç'teki Sogne fiyordunun turizme açılması 

C) Japonlar'ın denizi doldurarak havalimanları yapması 

D) Fırat Nehri üzerinde çok sayıda baraj yapılması 


E) Brezilya'daki yağmur ormanlarının tahrip edilmesi 


6 LYS DENEME SETİ 


İMYONLAYA YATZI 


e) 
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İstanbul'da yaşayan Deniz, başka bir ülkede yaşayan 
arkadaşı Ahmet'le Türkiye saati ile 18.00 civarında bir 
telefon görüşmesi yapmış; bu görüşmede Ahmet, bulunduğu ülkede aynı gün, 


e farklı bir mevsimin yaşandığını, 
e saatin 07:00 olduğunu, 


e güneşin doğmakta olduğunu söylemiştir. 


Buna göre, Deniz ve Ahmet'in yaşadığı ülkelerle ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisi söylenemez? 


A) Farklı yarım kürelerde yer alırlar. 
B) Deniz'in yaşadığı ülke daha doğudadır. 
C) Ahmet'in yaşadığı ülkede güneş daha geç doğar. 


D) Ahmet'in yaşadığı ülke başlangıç boylamının batısında yer alır. 


E) Deniz'in yaşadığı ülkede gündüz süresi daha uzundur. 


Birleşmiş Milletler Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO)'nün 
21 ülkeden oluşan Dünya Miras Komitesi; orman, dağ, 
göl, çöl, anıt, bina, çağlayan veya şehir gibi kültürel ve 
doğal değeri yüksek olan alanları Dünya Mirası Alanı 
olarak belirlemiştir. 


UNESCO'nun bu uygulamasındaki temel amaç aşağıdakilerden hangisi olabilir? 


A) Ülkelerin turizm gelirlerinin yükseltilmesi 

B) Doğal ve kültürel varlıkların korunması 

C) Bu alanların ortak bir statüye göre yönetilmesi 
D) Kültürel alan sayısının artırılması 


E) Bu tür zenginliklere sahip ülkeler arasında ekonomik işbirliğinin sağlanması 


GOĞRAFYA-1 


9. Belediyeler atık yağların lavabolara dökülmesine engel 

olamayınca bunun çok daha fazlasını onarım için veriyorlar. Kanalizasyon sistemine giden atık yağlı sular sistemi 
tıkıyor. Ayrıca burada yaşayan canlılar atık yağlı suyla beslenerek büyüyor ve özellikle kemirgen canlılar telekomünikasyon ağlarını kemirerek zarar veriyor. 
Bitkisel atık yağların lavabolara dökülmesinin önlenmesi amacıyla yağ toplama makineleri yapıldı. Ev hanımları biriktirdikleri atık yağları lavabodan dökmek yerine artık biriktiriyor ve alışveriş merkezlerine ya da marketlere 
yerleştirilen bu makinelere boşaltıyorlar. Makine sesli sistemle sizi yönlendiriyor. Dökülen yağın miktarını söylüyor. 
Yağın içindeki katı maddeleri süzgeçten geçiriyor. Eğer 
yağın içine başka sıvı karışmışsa onu ayırıyor. Tamamen 
bitkisel yağı alarak bir bölüme, diğer sıvıyı da başka bir 
bölüme aktarıyor. Dökülen miktar karşılığında belli bir para veriyor. Biriken yağlar atık yağ toplayan firmalar tarafından toplanarak değerlendiriliyor. 


Parçaya göre, atık yağ toplama uygulamasının aşağıdakilerden hangisi üzerinde etkili olacağı söylenemez? 


A) Alt yapı sistemlerinin korunmasi 
B) Toprak ve su kirliliğinin azalması 
C) Belediye giderlerinin azalması 
D) Bitkisel yağ tüketiminin artması 


E) Biyodizel üretiminin artması 


10. Kırsal kesimlerdeki geçici yerleşmelerin, sürekli yerleşmelere dönüşmesinde aşağıdakilerden hangisi 
daha az etkili olur? 


A) Halkın gelir düzeyinin yükselmesi 
B) Maden işletmesinin açılması 

GC) Ulaşım imkanlarının gelişmesi 

D) Mera hayvancılığının yaygınlaşması 


E) Turistik tesis sayısının artması 


6 LYS DENEME SETİ 


©) 


IHYINAYA WE 


ve) 


11. Aşağıdaki tabloda bir gözlemcinin gezisi boyunca kaydettiği bilgiler verilmiş ve haritada beş merkez arasındaki güzergahlar gösterilmiştir. 


Gözlem 


Gece ve gündüz arasındaki fark 


Tablodaki bilgilere göre, gözlemci haritada gösterilen güzergahlardan hangisinde yolculuk yapmıştır? 


A B) 1 O) ul D)V EV 


12. Hazar Bölgesi'ndeki petrol ve doğal gaz zenginliklerinin batıya aktarılması, aşağıdaki ülkelerden hangilerinin stratejik önemini daha fazla artırmıştır? 


A) Azerbaycan — Türkmenistan 
B) Gürcistan o—- Türkiye 


İran 


C) Ermenistan — 
D) İran — Irak 
E) Suriye — Türkiye 


COĞRAFYA-1 


13. Türkiye'de tarımsal! faaliyetlerin aşağıdakilerden hangisine katkısı yoktur? 


A) Hayvancılık için gerekli yem ihtiyacının karşılanması 
B) Çeşitli endüstri kollarına ham madde sağlanması 
G) Dış satım gelirlerinin artırılması 


D) Nüfusun bir bölümünün geçiminin sağlanması 


E) Kağıt ve mobilya sektörüne ham madde temin edilmesi 


14, 


Ekvator 


Haritada gösterilen bölgelerin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir? 


A) Yer altı kaynakları bakımından zengin olmaları 
B) Orman bakımından zengin olmaları 

C) Gelişim endeksi yüksek ülkelerin bulunması 
D) Nüfus yoğunluklarının az olması 


E) Yer şekillerinin dağlık ve engebeli olması 


GIİVC pENEME SETİ 


VUVTMAYA YALI 


> 


15. 


16. 


* Akarsuların ağız kesimlerinde tatlı ve tuzlu suların 
karşılaştığı alanlar canlı türlerinin az olduğu yerlerdir. 


Sıcaklığın düşük olduğu bölgelerde soğuğa dayanıklı tayga ormanları geniş yer kaplar. 


Dağ biyomları kısa mesafelerde iklim koşullarının be- 


lirgin bir biçimde değiştiği alanlardır. 


Akdeniz ikliminin etkili olduğu alanlar çalı biyomunun 
yaygın olduğu alanlardır. 


Ekvatoral bölgedeki bitkilerin büyüme, çiçek açma 
ve meyve verme dönemi yıl boyunca devam ettiği 
için bu bölgedeki hayvanların büyük kısmı göç etmez. 


. Biyomlarla ilgili yukarıda verilen cümlelerden han- 


gisinde altı çizili sözcükler bilgi yanlışına neden olmuştur? 


Ajaz B) tayga G) iklim 


D) çalı E) etmez 


Aşağıdakilerden hangisi, nüfus artış oranı yüksek, 
gelişmekte olan bir ülkenin kalkınması için nitelikli 
iş gücünü artırma yollarından biri değildir? 


A) Bireylerin eğitim için geçici bir süre yurt dışına gönderilmesi 


B) Çalışma çağındaki nüfusun yurt dışına göçünü artıracak teşviklerin yapılması 


C) Alanında eğitim almış iş gücüne daha yüksek maddi olanakların sağlanması 


D) Eğitim sisteminde küçük yaşlardan itibaren mesleki yönlendirmenin esas alınması 


E) Yurt dışında bulunan bilim insanlarının ülkeye dönmesi için maddi ve fiziki şartların iyileştirilmesi 
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17. 1990'ların ikinci yarısında başlayan genetik çalışmalarının günümüzdeki yeni çalışma alanı olan biyoteknoloji; tarım ve ilaç sektörü ile hayvanlar üzerinde çalışmalar yürütmektedir. Bu çalışmaların ürünlerinden biri 
de hayatımızda önemli yer tutan GDO (Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar)'dur. Dünya Sağlık Örgütü (WHO), 
GDO'yu, genetik özellikleri (DNA) doğal olmayan yollardan değiştirilen organizmalar olarak tanımlamaktadır. GDO çalışmaları temel olarak tarımsal üretimde daha fazla ve nitelikli ürün elde etmek, daha etkili ilaçlar 
yapmak gibi hedeflerle yola çıkmıştır. Ancak günümüzde GDO'lar çok tartışılan ve gündem oluşturan bir konu haline gelmiştir. GDO'yu yararlı ve zararlı bulan birçok görüş dünya genelinde halen tartışılmaktadır. 


Parçaya göre, GDO'nun tartışılmasındaki temel noktanın aşağıdakilerden hangisi olduğu savunulabilir? 


A) Hayvanların deneylerde kobay olarak kullanılması 
B) Tarımsal üretimde maliyetin yüksek olması 


G) Organizmaların genetik özelliklerinin doğal olmayan 
yollardan değiştirilmesi 


D) Daha nitelikli ürünlerin yetiştirilmesi 


E) GDO'lu ürünlerin kontrolünün, Dünya Sağlık Örgütü, Gıda ve Tarım Örgütü tarafından yapılan düzenlemelerle sağlanması 


18. Bir araştırmacı, bulunduğu yöredeki bitki örtüsünün 
özelliklerini “İğne yapraklı, yaz - kış yaprağını dökmeyen kaliteli ormanlar” şeklinde belirtmiştir. 


Buna göre, araştırmacının bulunduğu yörenin iklim 
özelliği aşağıdakilerden hangisi olabilir? 


A) Kışları soğuk, yazları serin ve nemli 

B) Kışları ılık ve yağışlı, yazları sıcak ve kurak 
GC) Kışları soğuk, yazları sıcak ve kurak 

D) Yıl boyunca sıcak ve her mevsimi yağışlı 


E) Yıl boyunca sıcak ve her mevsimi kurak 
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19. IPCC (Uluslararası İklim Değişikliği Paneli)'nin 2002 yılında yayımlanan teknik raporunda, 2071-2100 yılları 
arasında Türkiye'de, 


e Samsun'dan Adana'ya bir hat çizildiğinde bunun 
batı kısmının 3-4 “C, doğu kısmının 4-5 “C civarında Isınacağı, 


» yaz kuraklığının artacağı, 


e günlük ortalama yağış miktarının 0,25 milimetreye 
düşeceği, 


e iç sularda yaşayan balık türlerinde azalma yaşanacağı belirtilmektedir. 


Buna göre, küresel ısınmanın gelecekte Türkiye'de aşağıdakilerden hangisine neden olacağı söylenemez? 


A) Çölleşmeye 

B) Orman yangınlarına 

C) Şiddetli erozyona 

D) Geçici yerleşmelerin artmasına 


E) Su kaynaklarının azalmasına 


20. Tarihi çağlar boyunca Anadolu'da birçok medeniyet kurulmuş, bunlardan bir bölümünün kurulmasında özellikle su kaynakları etkili olmuştur. 


Buna göre, aşağıdaki su kaynaklarından hangisinin 
havzasında büyük bir medeniyet kurulduğu söylenemez? 


A) Sakarya nehri 
B) Van Gölü 

G) Çoruh nehri 
D) Kızılırmak 

E) Gediz nehri 
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21. 


Bazı coğrafi kavram ve olgulara, çeşitli özelliklerine göre; 


e Beyaz kömür 


o 


Beyaz altın 


o 


Bacasız sanayi 


e Dumansız enerji 


şeklinde değişik benzetmeler yapılmıştır. 


Buna göre, yukarıdaki benzetmeler aşağıdakilerden 
hangisi için yapılmış olamaz? 
A) Jeotermal 


B) Pamuk C) Su 


D) Elmas E) Turizm 


22. Dünya üzerinde, 


6 LYS DENEME SETİ 


güneş ışınlarının düşme açısı 


yükselti 
e kara ve deniz dağılışı 


e nemlilik 


faktörlerinden herhangi birinin, sıcaklığın dağılışı 
üzerindeki etkisini aşağıdakilerden hangisi örneklendirmez? 


A) Bir dağ yamacı boyunca bitki örtüsünün kuşaklara 
ayrılması 


B) Kuzey Yarım Küre'nin orta kuşağındaki karaların bati kıyılarının doğu kıyılarından daha sıcak olması 


G) Denize yakın yerlerde sıcaklık farkının az olması 


D) Denizden karaya doğru esen rüzgârların kışın ilıtıcı 
yazın serinletici etki yapması 


E) Ekvator'dan kutuplara doğru sıcaklığın azalması 
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23. 


24. 


o Akarsular üzerine çok sayıda baraj yapılması 


e Sanayi tesislerinin şehrin uzağında, organize sanayi bölgeleri şeklinde kurulması 


e Taş ocağı işletmelerinde patlatma yöntemiyle üretim yapılması 


e Verimli arazilerin yerleşim alanına dönüştürülmesi- 
nin engellenmesi 


Aşağıdakilerden hangisi ile yukarıda verilenler arasında bir ilişki yoktur? 


A) Gürültü ve çevre kirliliği 
B) Biyoçeşitliliğin azalması 
C) Geri dönüşüm 

D) Doğru arazi kullanımı 


E) Planlı kentleşme 


Kırsal kesimlere ulaşım ağlarının uzanmadığı dönemlerde çiftçiler ihtiyaçları kadar üretim yapmaktaydı. Tarımdaki gelişmeler ile birim alandan elde edilen verim 
artmış, üretim fazlası ürünler elde edilmiştir. Ulaşım yollarının gelişmesi ile birlikte bu ürünler tüketim alanlarına ulaştırılmıştır. Günümüzde bir ürünün dağıtımı kıtalar arasında bile kolaylıkla yapılabilmektedir. 


Bu parçaya göre aşağıdaki yargılardan hangisine 
ulaşılabilir? 


A) Ulaşımın yetersiz olduğu dönemlerde ticaret gelişmemiştir. 


B) Nüfusun artmasıyla tarımsal üretim artmıştır. 


C) Eski zamanlardan günümüze kadar insanların en 
önemli geçim kaynağı tarım olmuştur. 


D) Teknolojinin gelişmesi tarım ürünlerinin birçok ülkede yetiştirilmesine olanak sağlamıştır. 


E) Sanayideki gelişmelerle birlikte tarımsal faaliyetler 
önemini yitirmiştir. 
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